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Nog wat mailadressen….. 
 

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl 
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl 
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding) 
 

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers 
 

www.protestants-wildervank.nl  Site voor al onze gemeente leden. 
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en 
over de SOW-Kerken. 
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst 
en geloof. 
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van 
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie. 
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie. 
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op 
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands). 
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in 
Nederland. 
www.denieuwebijbelvertaling.nl  Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling. 
 

Adreswijziging 
 

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de 
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, 
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van 
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. 
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven 
dat u bij Wildervank wilt blijven. 
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven 
lezen. 
 

Contactadres autodienst 
 

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460 
 

Collectemunten 
 

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij: 
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank 
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden 
de munten binnen tien dagen thuis bezorgd 
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Overdenking 
 
De betekenis achter het adventslied “O kom, o kom, Immanuel” 
Het lied is geworteld in de profetieën van Jesaja en de verwachting van 
de wederkomst van Jezus Christus. De teksten roepen verschillende 
aspecten van de Messias op, die de hoop van de mensen weerspiegelen: 

Verlossing en bevrijding:  
Het lied vraagt God om Zijn volk te verlossen van ellende en hen 
weer te herstellen. 
Wijsheid en leiding: 
De Messias wordt aangeroepen als 'Wijsheid', die het volk leidt en 
inzicht schenkt. 
Macht en herstel: 
Er wordt gebeden om de kracht van God om duisternis te 
verdrijven en gerechtigheid te brengen. 
Vreugde en eenheid: 
De komst van Immanuel wordt gezien als een bron van vreugde 
voor heel Israël en als een manier om alle volken één te maken. 
 

Nog wat extra uitleg: 
Immanuel/Emmanuel: 
De naam zelf betekent 'God met ons' en is een directe verwijzing 
naar de belofte dat God zelf bij de mensheid zal zijn. 
Profetische titels: 
De verschillende verzen van het lied gebruiken titels uit het Oude 
Testament (zoals 'Sleutel van David' en 'Koning der volken') om 
de veelzijdigheid en de uiteindelijke rol van de Messias aan te 
duiden. 
Adventsverwachting: 
Het lied is een krachtige uitdrukking van het adventsverlangen 
naar de komst van Jezus, zowel in zijn eerste komst als in zijn 
wederkomst.  
 

Het lied stond al met een vertaling in het Liedboek voor de kerken 
(Gezang 125). Nu is het LB 466, weer een vertaling van Willem Barnard. 
Dit keer echter een waarbij in elke strofe een van de zeven Messiaanse 
aanspreektitels centraal staat.  
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Tevens is in het refrein het antifoon van de derde adventszondag 
verwerkt, die zondag Gaudete genoemd wordt, naar Filippenzen 4,4 
“Verblijdt u in de Heer te alle tijd/Gaudete in Domino semper”. Wij 
vieren deze derde advent samen met de Cantorij uit Emmen. De versie 
van LB 466 kan net als LvdK 125 op de ingeburgerde melodie gezongen 
worden, maar let erop dat de twee regels van het refrein nu zonder rust 
ertussen worden gezongen (scan de QR-code onder het artikel voor een 
mooi voorbeeld). 
 
Verder staat er boven elke strofe de titel waarnaar wordt verwezen: 

1. Sapientia - Wijsheid 
2. Adonai - Heer en meester 
3. Radix Jesse - Wortel van Isaï 
4. Clavis David - Sleutel van David 
5. Oriens - Opgang uit den hoge 
6. Rex gentium - Koning van de volken 
7. Emmanuel - God-met-ons 

 
 
Het lied kent nog een mooie symboliek. Wanneer de beginletters van de 
Messiastitels van achteren naar voren worden gelezen staat er ERO 
CRAS en laat dat nu Latijn zijn voor 'Morgen zal ik er zijn'! Een 
hoopvolle belofte in de laatste donkere adventsweek voor kerst. 
Commissie Eredienst & Liturgie 

 
Video: Liedboek 466 door zangers van de 
Dorpskerk Eelde; Vincent van Laar, orgel (strofen 
1, 5, 6) 
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Van de diaconie 
 
Er is veel aan de hand in de wereld, zoals de oorlogen in Israël en ook 
nog steeds tussen Oekraïne en Rusland en laten we Soedan niet vergeten.  
Dit heeft heel veel impact ook op andere landen, waaronder Nederland. 
De crisissen volgen elkaar op en ook in Nederland hebben we 
toenemend te maken met armoede, onzekerheid en veel aangrijpende 
woon- en leefsituaties. 
 
Maar toch hebben wij het goed, we hebben voldoende eten, hebben een 
dak boven ons hoofd en de kachel kan branden en er zijn veel mensen 
die in deze advent/kerstperiode iets lekkers bakken. Meel en andere 
ingrediënten zijn hier voldoende verkrijgbaar en betaalbaar...  
 
Toch zijn landen in Europa waar dit niet zo is. Albanië is zo’n land.  
 
Albanië is een land wat tot 1991 onder een communistisch regime leefde. 
Zowat vijftig jaar lang was het land gesloten voor de buitenwereld en 
leven in Albanië betekende dat je ter beschikking van de staat stond. Je 
mocht niet geloven. Mensen die wel iets van hun eigenheid wilden 
bewaren, durfden te geloven en daarnaar handelden konden verraden 
worden met alle gevolgen van dien.  
Achterdocht, wantrouwen en isolatie waren hiervan het gevolg onder de 
bevolking. Albanië heeft op economisch gebied enorme achterstanden 
opgelopen en de armoede nam toe. Het land werd geteisterd door een 
grote mate van corruptie in de bovenlaag van de bevolking, waardoor de 
zwakkeren in de samenleving weinig kansen hadden.  
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Gehandicapten, alleenstaanden, weduwen, wezen, ouderen, verslaafden 
en daklozen waren vooral degene die het moeilijk hadden en hebben. 
 
Ook in Albanië is inflatie en daardoor zijn alle voedingsmiddelen en 
andere voorzieningen in prijs om hoog gegaan. En ook hier zijn de, toch 
al lage salarissen of pensioentjes met geen enkele lek (Albanese valuta) 
omhoog gegaan en is de situatie in veel gevallen schrijnend. 
 
Stichting “Hoop voor Albanië” heeft een eigen transportlijn. Dat wil 
zeggen iedere 14 dagen rijdt een truck met vrijwilligers naar Albanië om 
hulpgoederen te brengen.  
 

 
In november/december 
organiseert deze 
stichting ieder jaar een 
“Meelactie”. De diaconie 
heeft besloten om tijdens 
de kerstnachtdienst voor 
dit doel te collecteren en 
ook de extra “kerstgift” 
hieraan te besteden.  
 
 
 

 
Hoop voor Albanië schrijft: Het is elk jaar weer een schok om te zien hoe de 

arme mensen in hier in de winter moeten doorkomen zonder een voorraadkast 

met eten en zonder warmte in hun huis. Via kerken en 

hulpverleningsorganisaties kunnen wij veel arme gezinnen en bejaarden 

bemoedigen met een zak meel, en een grote fles zonnebloemolie. Deze zak meel 

betekent voor elk gezin een maand lang brood. Bovendien krijgen zij met deze 

gift ook het gevoel dat er mensen zijn die aan hen denken in deze moeilijke 

periode. 
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N I E U W S 



 
Om transportkosten te besparen en de 

werkgelegenheid te stimuleren koopt de 

stichting Hoop voor Albanië, de zakken 

meel al jaren in Albanië. 

De zakken meel worden uitgereikt via de 

plaatselijke kerken om er zeker van te zijn 

dat ze bij die gezinnen komen die er het 

meest voor in aanmerking komen. 

De prijs van 1 zak meel van 20 kg is € 

20,00. 

Vorig jaar zijn ruim 1500 arme gezinnen 

geholpen om de winter door te komen.  

Helpt u mee om veel armen van meel te voorzien? 

 

Maar het is nog geen Kerst, we leven nu in de adventstijd, een tijd van 

verwachten en hopen op wat komen gaat……. 

De Hoop die nog moet komen 

zelfs in de donkere nacht. 

Is Hij, die kwam 

en weer zal komen 

voor wie steeds op Hem wacht 

 

Voor de maand december 

heeft de diaconie ook nog 

een aantal speciale collectes 

op het rooster staan die we 

ook graag onder de aandacht 

willen brengen.  
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De uitgangscollecte zondag 14 december is voor Stichting Gave 

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder 
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de 
vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. 

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om 
vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de 
invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, 
missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. 

De uitgangscollecte op zondag 21 december is voor Kinderfonds 

Mama’s 

De MAMAS in Zuid-Afrika staan op voor kinderen in ernstige armoede. 
Iedere dag opnieuw. Met opvang, bescherming, eten en vooral veel 
liefde geven zij meer dan 88.500 kinderen weer een toekomst. 
 
Ze zijn sterk, inspirerend en onvermoeibaar. De MAMAS van Zuid-
Afrika staan op voor de allerarmste kinderen in hun land. Kinderen die 
moeten overleven op helemaal niets. 
De MAMAS nemen de meest kwetsbare kinderen onder hun vleugels 
vanaf de geboorte  
tot aan de eerste baan. Zo veranderen zij Zuid-Afrika van onderaf. 

 
De MAMA’s werken in 34 organisaties (NGO’s), verdeeld over 53 
locaties, in heel Zuid-Afrika, staan 1.935 indrukwekkende MAMAS op 
voor de meest kwetsbare kinderen van hun land. In de basis doen alle 
MAMAS hetzelfde: zij nemen kinderen onder hun vleugels vanaf de 
geboorte tot aan de eerste baan en bieden hen alles wat nodig is om 
gezond en veilig groot te worden. 

 
Maar er zijn ook verschillen: het werk in de sloppenwijken is anders dan 
op het afgelegen platteland. Sommige MAMAS richten zich vooral op 
kinderen met beperkingen, andere MAMAS zijn gespecialiseerd in het 
werken met jongeren uit jeugdbendes of hebben in hun regio veel te 
maken met vluchtelingenkinderen. 
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De collecte op 1e kerstdag is voor Kinderen in de Knel. Dit jaar is 

het thema “Samen tegen armoede”.   

Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar 
knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school, de Voedselbank 
kraakt onder de groeiende vraag en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks 
nieuwe aanvragen. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: 
volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder de 
armoedegrens en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn erg kwetsbaar. 
Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp 
tot structurele oplossingen.  
Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen 

in armoede en organisaties die strijden tegen armoede.  
Lees meer op kerkinactie.nl/samentegenarmoede  
  
Natuurlijk mag u ook uw 
gift overmaken op het 
bankrekeningnummer van 
de diaconie, NL96RABO 
0319 0110 54, vermeld er 
dan bij voor welk project 
uw gift bestemd is.  

We hopen dat we met 
elkaar deze projecten u 
aanspreken en rekenen op 
uw medewerking om ze goed te doen slagen.  

De diaconie wenst iedereen hele Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 
Nieuwjaar. 

 

Kerkenraadsvergaderingen deze maand 

Dinsdag   16 december    Pastoraat 

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia 
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Zondag 30 november, 1e Advent 

Predikant/bijzonderheden Ds. Fortuin 

Collecten Zending, Kerk en Onderhoudsfonds 

Lector Aly van der Kam 

Organist Ramon Beekman 

Koster Familie Somhorst 

Oppasdienst Dieneke Hollander 

Autodienst Ina Zijlema 06-33100171 

 
 

Zondag 7 december, 2e Advent 

Predikant/bijzonderheden  Ds. Van Veen 

Collecten Werelddiaconaat, Kerk en Onderhoudsfonds 

Lector Dieneke Hollander 

Organist Wim van Veelen 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Lida Koster 

Autodienst Wim Bouter 0598-624460 

 
 

Zondag 14 december, 3e Advent 

Predikant/bijzonderheden  Mw. Nynke Hollander 

Collecten Diakonie, Kerk en Stichting Gave 

Lector Helma Wieringa 

Organist Wim de Olde 

Koster Familie Mulder 

Oppasdienst Ina Laarman 

Autodienst Familie Velthuis 0615109463 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-binnenlands-diaconaat-nederland-armoede/


Zondag 21 december, 4e Advent 

Predikant/bijzonderheden Mw. Nynke Hollander 

Collecten Binnenlands diakonaat (Kerst vieren Leger 

des Heils) Kerk en Kinderfonds Mama’s 

Lector Frouktje Schmaal 

Organist Dirk Swama 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Martine Velthuis 

Autodienst  Aart Euving 0598-617720 

  

Woensdag 24 december, Kerstavonddienst, 21:00 uur 

Predikant/bijzonderheden Ds. Top 

Lector Jantina Wolfs 

Organist Wim van Veelen 

Koster Familie Mulder 

Oppasdienst Geen oppasdienst 

Autodienst Ina Zijlema 06-33100171 

 
 

Donderdag 25 december, 1e Kerstdag 

Predikant/bijzonderheden Mw. Nynke Hollander 

Collecten Kinderen in de knel 

Lector Joukje Zijlstra 

Organist Ramon Beekman 

Koster Familie Somhorst 

Oppasdienst Geja Bandhoe 

Autodienst Wim Bouter 0598-624460 

 

Zondag 28 december, 4e Advent 

Predikant/bijzonderheden Ds. Grashoff 

Collecten Diakonie, kerk en Onderhoudsfonds 

Lector Liesbeth Pentinga 

Organist Wim de Olde 

Koster Familie Mulder 

Oppasdienst Dieneke Hollander 

Autodienst Familie Velthuis 06-15109463 

 
 

Woensdag 31 december, oudejaarsdienst 19:30 uur in Veendam 

Predikant/bijzonderheden Ds. v.d. Zwaag 

Autodienst Aart Euving 0598-617720 

 
 
 
 

  



Uit de kopgroep van het regio-overleg  

Al bijna drie jaar wordt er gewerkt aan een regioverband van de 
Protestantse gemeentes Veendam – Muntendam, Zuidbroek, 
Wildervank, Hoogezand-Sappemeer, Oude Pekela, de Gereformeerde 
Kerk te Nieuwe Pekela en de Hervormde Gemeente te Ommelanderwijk-
Zuidwending.  
 
De gemeentes te Wildervank, Veendam en Zuidbroek hebben het 
voortouw genomen in de samenwerking: zij vormen de kopgroep. De 
kopgroep vergadert maandelijks; een paar maal per jaar wordt er met de 
grote groep vergaderd.  
 
Het is belangrijk dat de Protestantse Kerk in onze dorpen zichtbaar blijft, 
en dat er een groep mensen is die in de gemeenschap het geloof handen 
en voeten wil geven. Omdat de gemeentes in onze dorpen kleiner 
worden, willen we gezamenlijk leiding gaan geven aan de gemeentes en 
de bestuurskracht bundelen, zodat we in onze dorpen bezig kunnen zijn 
met de geloven: vieren, delen, leren en omzien naar elkaar, ook wanneer 
de gemeente klein is.  
 
Vanaf september zijn we in de kopgroep met enthousiasme bezig om 
langzamerhand gezamenlijke kerkenraad te worden. We doen dat 
geleidelijk en nemen u voortdurend mee in de stapjes die er worden 
gezet. Een belangrijk agendapunt in de vergaderingen is, welke dingen 
we gezamenlijk willen gaan doen, en welke dingen we in het eigen dorp 
willen regelen.  
 
In de oktober-vergadering van de kopgroep hebben we bedacht dat het 
goed is om een stappenplan te maken waarin we per kwartaal 
vastleggen welk deel van het kerkenwerk we bespreken.  
Een ander agendapunt was het gezamenlijke beroepingswerk. Er is een 
groeiend tekort aan predikanten en kerkelijk werkers. Daarom bundelen 
we daarin de krachten en zijn we gezamenlijk op zoek.  

 

Ook aan de orde kwam de preekvoorziening. Op dit moment heeft elke 
gemeente een eigen preekvoorziener. We hebben nagedacht over of het 
handig is om voor meer gemeentes tegelijk voorgangers te zoeken.  
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De komende tijd gaan we daarvoor een concreet plan maken.  
De kopgroep vergadert weer op 11 november; op 9 december komen we 
met de hele groep bij elkaar. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Wanneer u iets zou willen doen voor de regio, of 
wanneer u vragen hebt, kunt u terecht bij de kerkenraad, of bij 
ondergetekende,  
 
Heleen Maat, regiopredikant in de classis Groningen – Drenthe en 
(tijdelijk) voorzitter van het overleg. 
 

Muzikale kerstgroet 
 
Dinsdag 23 december 2025 ligt het in de bedoeling om, diegene die niet 
in staat zijn om het kerstfeest met de Protestantse Gemeente Wildervank 
samen te vieren, in de vooravond een bezoek te brengen. 
Door u een muzikale kerstgroet mee te geven, willen wij met u namens 
de gemeente het kerstgevoel meegeven. 
Wanneer u iemand in de gemeente kent die een steuntje in de rug best 
kan gebruiken en ons bezoek op prijs zal stellen, laat het ons weten via 
een ouderling of diaken of het emailadres: bartokoster@gmail.com.  

Samen het kerstfeest vieren, dat willen we toch allemaal !! 

 
Broodmaaltijd 

Hierbij een berichtje over het stoppen met het organiseren van de 

broodmaaltijd voor ouderen. Woensdag, 26 november hebben we de 

laatste broodmaaltijd voor ouderen georganiseerd. We zijn genoodzaakt 

te stoppen omdat het bezoekersaantal erg terug gelopen is. We doen dit 

met pijn in ons hart maar kunnen terugkijken op fijne bijeenkomsten, 

waarbij gezelligheid voorop stond maar een serieus gesprek ook 

mogelijk was. 

Wij danken iedereen, en niet in de laatste plaats onze gasten, die dit 

allemaal bijna 20 jaar mogelijk maakten! 

Hartelijke groet voor ieder, het broodmaaltijd team 
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Bloemen zijn gegaan naar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedankt!! 
 
Op 9 oktober vierden wij ons 55-jarig huwelijk. Wat een fijne verrassing 
dat we ter ere daarvan een prachtig boeket bloemen mochten ontvangen. 
Daarvoor willen wij u hartelijk danken!  
Met een vriendelijke groet, Geert en Paula Smith-Vlas 
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Bedankt!! 
 
Lieve mensen, 
Wat zijn we verrast door de vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes van 
jullie. Ontzettend bedankt daarvoor.  
Ook willen we iedereen alvast goede feestdagen en een gezond 2026 
toewensen. 
Hartelijke groet,  Marga en Bé Wind 
 
 
 

A L G E M E E N   N I E U W S 
 
 
 

Wandeling 
 
Dinsdag 11 november gingen we met 15 personen in 4 auto's richting 
onze nieuwe uitgezette wandelroute in Anloo. Daar aangekomen sloten 
zich nog 2 personen bij ons aan, totaal dus 17, wat een prachtige opkomt, 
en ook heerlijk wandelweer.  
 

Eerst liepen we een lange laan uit 
waar al veel blad lag, daarna 
kwamen we in een open gebied 
met een prachtig vergezicht en een 
paar grafheuvels, dat waren niet 
de laatste die we zouden zien. We 
liepen over smalle paadjes maar, 
ze waren gelukkig wel allemaal 
droog, en over verharde 
fietspaden. Zo kwamen we ineens 
bij een open plek in het bos, een 
tra, waar allemaal paden op 
uitkwamen, prachtig.  
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Na de wandeling gingen we weer op weg naar Veendam.  
Omdat er in Anloo niks te drinken was, en we toch weer naar de kerk 
terug moesten, hebben we daar onder het genot van koffie/ thee en wat 
lekkers, gezellig bij gekletst. En kon Albert ons vertellen dat we in 
december in Veendam of Borgerswold gaan wandelen dat hangt af van 
het weer. De datum is dan 9 dec, en dan hopelijk met weer zo'n mooie 
opkomst. 
Dank alle wandelaars en rijders voor weer een hele mooie, gezellige 
middag. 

 

Het Christelijk geloof 

 
Ze zijn er steeds meer. Anti-immigratieprotesten. Demonstranten met 
‘White power’ op hun kleren, zwaaiend met NSB-vlaggen en scanderend 
tegen asielzoekers en vreemdelingen. Zij krijgen de schuld van het 
woningtekort. Zij ondermijnen Nederland met vreemde smetten.  
Nee, ‘Wij zijn Nederland’  brullen de anti-immigranten. Al dan niet met 
schuin geheven arm met een vlakke open hand. 
Ook in plaatsen waar asielzoekerscentra zullen komen lopen mensen te 
hoop. Opgehitst door een landelijk politicus, die de verzamelde menigte 
voorhoudt: ‘De burgemeester is niet de baas, ook niet de gemeenteraad, 
maar jullie, jullie zijn de baas’. 

17 

Ik weet het, vreemdelingenhaat is van alle tijden. Maar het felle, ja zelfs 
fascistische protest baart mij zorgen. We zullen de strijd ertegen aan 
moeten gaan. Met middelen zoals bijvoorbeeld de burgerbeweging De 
Goede Zaak hanteert. Zij organiseerden een sponsorloop tegen 
migrantenhaat. Mensen konden een extreemrechtse demonstrant 
zogenaamd ‘sponsoren’, voor drie euro. Al gauw was er een ton 
binnengekomen. De opbrengst ging naar drie doelen, waaronder 
Stichting INLIA. 
 
En dan is er nog iets wat mij verbijsterde. Tijdens de anti-
migrantenprotesten in Den Haag werd er door één van de sprekers 
geopperd, dat ook en juist christenen tegen de komst van asielzoekers 
zouden moeten zijn.  Want vreemdelingen tasten de christelijke cultuur 
aan. 
Ik wist niet wat ik hoorde. Op die duistere Haagse protestdag werd de 
Bijbelse boodschap zomaar gekaapt door het donkerbruin 
rechtsextremisme. Een gotspe. 
 
Het doet me denken aan het verhaal over de influisteringen van de 
duivel als Jezus in de woestijn verblijft. De duivel, die Hem verleidt om  
af te zien van Zijn missie om het Koninkrijk van God te gaan bouwen. De 
duivel, ook wel genoemd de ‘diabolos’: de verwarder, de omkeerder.  
Het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd met de stenen van eigen 
volk eerst, vreemdelingenhaat, nationalisme en white-power. Het 
Koninkrijk van God wordt gebouwd met de stenen van gerechtigheid, 
vrede en liefde. Wie dat verwart en omkeert, zet het christelijk geloof op 
zijn kop. 
 
In de Bijbel vraagt God ons juist zorgzaam te zijn voor vreemdelingen:  
opvang voor vluchtelingen en hulp aan ontheemden, die geen helper 
hebben. Een kleine greep uit vele Bijbelse teksten en verhalen. 
 
We kunnen denken aan de open tent van Abraham en Sara toen drie 
mannen bij hen kwamen. Volgens een Joods commentaar op dit gedeelte 
in Genesis, zagen de drie mannen er uit als, let wel, Arabieren. En toch 
liep Abraham hen tegemoet en deelde uit van het beste dat hij had. 
Toen Mozes uit Egypte was gevlucht hielp hij eens de dochters van 
Jethro bij het putten. ‘Waarom zijn jullie vandaag zo vroeg klaar?’, vraagt 
hun vader.     18 



Zijn dochters antwoorden: ‘Er was een, let wel, een Egyptische man, die 
ons hielp’. Dan zegt Jethro: ‘Waarom hebben jullie die man alleen 
gelaten, roep hem, zodat hij brood met ons kan eten’. 
 
De omgang met de vreemdeling komt voort uit Bijbelse gastvrijheid. En 
die gastvrijheid voor de vreemdeling wordt als een duidelijke Bijbelse 
opdracht verwoord in het Bijbelboek Leviticus (19: 33-34): ‘En wanneer 
een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken. 
Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u 
blijft: u zult hem liefhebben als u zelf, want u bent vreemdeling geweest 
in Egypte: Ik ben de Heer uw God’. 
 
In de laatste rede van Jezus, een rede op het scherpst van de snede, 
vertelt Jezus ook over de omgang met de vreemdeling (Matteüs 25: 31-
40). Jezus scheidt dan de schapen van de bokken. Waarbij met schapen 
de mensen worden bedoeld die het goede hebben gedaan in hun leven 
en zegt: ‘Ik had honger en dorst en jullie gaven Mij eten en drinken, Ik 
was naakt en kreeg kleren, Ik was ziek en kreeg bezoek, zo ook toen Ik in 
de gevangenis was, Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij 
gehuisvest’. 
 
En dan lezen we in het Bijbelboek Hebreeën (13:1): ‘Houd de onderlinge 
liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere’. In de Griekse grondtekst 
staat er voor het woord gastvrijheid: filoxenia. Letterlijk is dat: liefde 
voor de vreemdeling. Daarom, christenen, bij alle ultrarechtse 
tegenwind: houdt dat Evangelie staande, rechtop! 
 
Bob Haanstra   
(emeritus-predikant en bestuurslid van INLIA) 

 

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND 
 

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op 
D.V. woensdag 10 DECEMBER in Veendam. 
 
Karlien Elzes zal dan spreken over: EEN ROMMELIGE KERST 
 

Over niet al te lange tijd is het Kerst. Hoe kunnen we het vieren dit jaar?  
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Een feest dat ons stilzet. Midden in de drukte en de donkere dagen 
verlangen naar licht? Het verhaal van Bethlehem en een kindje dat is 
geboren. Kan het ons dit jaar iets nieuws vertellen, over vrede, over 
hoop, over het verschil maken? In al de onrust. In de wereld, in onze 
omgeving, in onze levens. Het is zo rommelig, er is onvrede, verdriet, 
onrecht en armoede. 
 
We horen bij elkaar. Misschien zit je straks aan tafel, met familie, alleen 
of met gemis in je hart. Je hoort erbij. In alle eenvoud en in alle 
rommeligheid. Om het verhaal opnieuw te laten klinken. In onze tijd, in 
onze wereld, in ons eigen leven. Juist in chaos en eenvoud is ruimte voor 
echtheid. Want Kerst verbindt ons, laat ons bij elkaar horen. Niet door 
grote woorden, maar door kleine daden. Het licht van Kerst brandt pas 
echt, als wij het delen. 
 
Huizinga boeken en cadeaus zal ook aanwezig zijn met boeken en 
cadeaus rondom Kerst. 
 
Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.  
Aanvang: 09.30 uur. Van harte welkom! 

 

Kerstsamenzang              

Wanneer?    Zondagmiddag 14 december 2025 

Waar?    Dorpskerk Kerkstraat 17,  Muntendam 

Hoe laat?     14.30uur 

 
Met medewerking van de koren: 

❖ Vrouwenkoor Calore    Wildervank 

❖ Vrouwenkoor Animamea   Sellingen 

❖ Medeklinkerkoor    Winschoten 

❖ Chr. Gemengd koor De Lofstem  Muntendam 

Orgel:   Gea Wolters 
Muzikale leiding: Kiny Eiten                                                                         
Toegang is gratis (wel een collecte voor de onkosten)   
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