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    C.W. Lubbersstraat 33,  9648 LA Wildervank 
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“Concordia”:    Torenstraat 80, Wildervank  
    Telefoon 0598-612255 
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Nog wat mailadressen….. 
 

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl 
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl 
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding) 
 

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers 
 

www.protestants-wildervank.nl  Site voor al onze gemeente leden. 
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en 
over de SOW-Kerken. 
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst 
en geloof. 
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van 
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie. 
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie. 
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op 
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands). 
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in 
Nederland. 
www.denieuwebijbelvertaling.nl  Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling. 
 

Adreswijziging 
 

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de 
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, 
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van 
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. 
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven 
dat u bij Wildervank wilt blijven. 
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven 
lezen. 
 

Contactadres autodienst 
 

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460 
 

Collectemunten 
 

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij: 
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank 
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden 
de munten binnen tien dagen thuis bezorgd 
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Overdenking 
 
Tijd 
 
Heeft u wel eens goed nagedacht over het begrip ‘tijd’? Tijd lijkt voor ons 
heel gewoon. We leven met tijd, met klokken en horloges, met afspraken 
om zo en zo laat. Toch heeft tijd ook iets wonderlijks. Er is een verleden 
tijd. Er waren eens dingen en mensen die er nu niet meer zijn. Waar is 
dat verleden toch gebleven?  
Er is een toekomende tijd. Weten we wat gaat komen? Maar ook die 
toekomende tijd wordt ooit eens verleden tijd. Dat er verleden tijd is en 
toekomende tijd: dat is logisch. Er ligt tijd achter ons, en er is nog tijd 
vóór ons. Maar er is ook een heden, een ‘nu’. We leven in het heden. 
Maar wat is nou dat heden? Bestaat er een ‘nu’? Is ‘nu’ een fractie van 
een seconde? Zodra je ‘nu’ zegt, wordt dat ‘nu’ alweer direct verleden 
tijd. Al het heden verdwijnt meteen in het verleden. Toekomst wordt 
verleden tijd. De vakantie die je nu hebt gepland voor in de zomer is 
straks, als het herfst is alweer voorbij. 
 
Tijd hoort bij ons aardse leven. En omdat wij tijd kennen, weten we van 
een begin en een einde. Maar God noemen we de Eeuwige. Dat is niet 
zomaar een gekozen naam. Wij spreken over de Eeuwige omdat God 
zich bekend heeft gemaakt met de naam JHWH; een naam die lastig te 
vertalen is, maar met het werkwoord ‘zijn’ te maken heeft. 
In Openbaring 1 schrijft Johannes als een soort aanhef: “Genade zij u en 
vrede van Hem die is, die was en die komt.” De Godsnaam vertelt ons 
over de Eeuwige: Hij die is, die was en die komen zal. Alle tijden vallen 
hier samen. Eeuwig is hier dus niet een aards tijdsbegrip. Bij ons stroomt 
de tijd. Maar hier vallen alle tijden samen.  
 
Zo is ook het eeuwige leven niet zoiets als een oneindige voortzetting 
van het leven hier, maar een thuiskomen in Gods eeuwigheid. 
Groningers (maar ook Drenten en Tukkers) hebben dat over het 
algemeen in hun taal beter begrepen dan de mensen uit het westen van 
het land, als zij het sterven benoemen als “uut de tied goan”, “oet de tied 
kommn”. 
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Alle drie de tijden vallen samen in de naam waarmee God zich heeft 
doen kennen. In Gods naam wordt alles één. Luidt zo ook niet de 
geloofsbelijdenis van Israël: “Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is 
één.” En dat heeft iets troostends. Waar blijven de dingen die in onze 
tijdsbeleving verdwijnen? Dat alles is geborgen in Gods naam, in Hij die 
is, die was en die komen zal. Heel ons bestaan is omvat in die ene Naam. 
Niets gaat bij God verloren. Alles heeft er zijn plek, met dit verschil dat 
wat bij ons uit elkaar gaat, bij God geheeld wordt, één wordt. Zo mogen 
we in vertrouwen achter ons laten wat geweest is en in vertrouwen de 
toekomst tegemoet gaan. 
 
Ds. Jac. van Veen  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uitnodiging voor iedereen die iets voor de kerk doet!!!! 
 
Onze kerk draait volledig op vrijwilligers. Hieronder valt iedereen die 
iets doet voor de kerk, maakt niet uit wat, kleine taak, grote taak; van 
rondbrengen van brieven voor de actie kerkbalans, oppassen op de 
kleintjes, vegen van het kerkplein, rondbrengen van Context…en zo 
kunnen we nog veel meer activiteiten opnoemen.   
 
Vanuit de kerkenraad zijn we hier erg blij mee en willen als dank voor 
ieders inzet een gezellige “Vrijwilligersavond“ organiseren.  
 
Op Vrijdag 20 februari a.s. van 18.00-21.00 uur nodigen we jullie uit. Om 
18.30 uur zal het buffet geopend worden.  
In verband met de catering vragen is het belangrijk op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen.  
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N I E U W S 



Als je komt graag opgeven vóór vrijdag 13 februari via het volgende 
mailadres: VrijwilligerPKNWildervank@gmail.com  of op de 
intekenlijst in de hal van Concordia. Telefonisch bij een van de leden van 
de voorbereidingsgroep is ook mogelijk.  
Schroom niet om u aan te melden. Het zou geweldig zijn als alle 
vrijwilligers deze avond aanwezig kunnen zijn.  
 
De voorbereidingsgroep 
Jeannette Mulder, Janny Somhorst en Ria Beekman.  

 

Van de diaconie 
 
De feestdagen liggen alweer een paar weken achter ons en hebben we de 
eerste “concrete actie” alweer achter de rug. Zondag 11 januari stond de 
collecte in het teken van de voedselbank. Ondanks het winterse weer 
waren er toch voldoende gemeenteleden die met een elkaar een mooie 
hoeveelheid goederen hebben ingeleverd en ook de collecte heeft een 
mooi bedrag opgeleverd.   
 

 
Was u niet in de kerk dan is er iedere week de mogelijkheid om goederen 
voor de voedselbank mee te nemen. In de hal van Concordia bij de 
kapstokken staat een krat waarin u de goederen kunt doen. 
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In de maand februari hebben we weer een aantal bijzondere collectes: 
 

Zondag 1 februari is de collecte voor het Werelddiaconaat 
 
Het thema is: “Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh” 
 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt 
steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger 
en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. 
Boeren hebben grote moeite om te overleven. 
 
Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 
klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen 
stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte 
boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet 
wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met 
waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op 
rampen. Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de 
boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen klimaatverandering.  
Lees meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh 
 
 

Zondag 8 februari is de Avondmaalscollecte bestemd voor de 
Grunnegse rieders.  
 
De diaconie kreeg het volgende verzoek:  
 
Namens de Stichting Grunnegse Rieders een 
dringende oproep voor het houden van een 
collecte voor hulp die wij als groep van 10 
mannen bieden aan hulpbehoevenden in 
Oekraïne. 
 
Snel na de inval van Rusland in Oekraïne zijn we 
opgericht en intussen een Stichting geworden. 
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Onze missie:  
 

 

Diverse ritten hebben we intussen gemaakt naar Oekraïne, waarbij we 
duizenden kilo’s aan levensmiddelen / hulpgoederen, waaronder veel 
medisch, naar diverse plaatsen hebben gebracht en daarnaast zelf 
uitgedeeld aan blinden, slechtzienden en hulpbehoevenden. 

Naast het brengen hebben we zelf de handen uit de mouwen gestoken en 
een aantal projecten opgepakt. 

Een Hospice en twee weeshuizen zijn door ons volledig vanbinnen en 
buiten gerenoveerd en daarnaast volledig ingericht. Weeskinderen 
kregen op deze wijze weer een ‘eigen tehuis’ voor zover we dit voor hen 
konden betekenen. 

Ons komende project is het renoveren en inrichten van een huis, waarin 
een moeder met 7 kinderen woont. Haar vorige huis is afgebrand en haar 
man is helaas overleden. Het jongste kind van 2 jaar is ernstig ziek en 
kan alleen door continu beademing overleven. Door het financieren van 
ons voor het repareren van het zeer slechte lekkende dak, wordt deze op 
dit moment gerepareerd, zodat dit voor de winter klaar is. Alleen deze 
kosten bedragen al 9.000 euro. Om ook zo snel mogelijk het huis volledig 
te kunnen isoleren en inrichten zijn we afhankelijk van donaties. Op dit 
moment slapen de meesten in het huis onder dekens op de grond. Teveel 
ellende om hierbij alles op te noemen. 
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U begrijpt ongetwijfeld 
dat financiële hulp zeer 
welkom is, vandaar dit 
beroep. 

Vriendelijke groeten 
namens de Grunnegse 
Rieders,  

Voorzitter Jan Willem 
Slotema 

 

 

We willen gehoor geven aan deze oproep en deze groep mannen uit 
onze provincie die zich inzetten voor hulp in Oekraïne steunen. We 
willen dit doen door dit jaar tijdens de Avondmaalsvieringen voor deze 
stichting te collecteren.  

 

Zondag 15 februari is de collecte voor het binnenlands diaconaat. 

Het thema van deze collecte is “Omzien naar gevangenen in 
Nederland” 

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis 
terecht voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om 
barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in 
Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand 
om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisatie 
die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. Meer lezen? kerkinactie.nl/gevangenen  
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Zondag 22 februari is de uitgangscollecte voor Noodhulp in 
Zuid-Soedan 
 
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp. 
Volgens de VN de grootste ter wereld. Honderdduizenden mensen zijn 
sindsdien omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen worstelen om iedere 
dag te overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in 
eigen land en 4 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. Via haar 
internationale kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan Soedanese 
vluchtelingen.  
 
In Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. Waar nog geen 
waterputten zijn, brengen vrachtauto’s water dat men opslaat in 
waterzakken. Ieder gezin krijgt een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. 
Er worden wc's geplaatst en plekken om je handen te wassen. Ook 
krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen.  
 
In buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse 
Wereldfederatie drinkwater, wc’s, kleding, keukengerei, zeep, 
wasmiddel en geld voor voedsel. Ouders en kinderen leren alert te zijn 
op kinderhandel. Opvangcentra bieden kinderen sport, spel, onderwijs 
en traumahulp.    
Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp het noodhulpwerk 
van organisaties in Soedan en Zuid-Soedan en waar ook ter wereld.  
Lees meer op: kerkinactie.nl/soedan.  

 

Al met al een aantal mooie collectedoelen  die we van harte bij u 
aanbevelen. U kunt uw gift geven in de collecte zak maar mag ook 
uw bijdrage overmaken op het  Bankrekeningnummer  van de 
diaconie NL96RABO0319011054 ovv het doel van de collecte.  
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Zondag 1 februari 2026  

Predikant/bijzonderheden Ds. J. van Slooten 

Collecten Diaconaal werk wereldwijd, Kerk en 
Onderhoudsfonds 

Lector  Dieneke Hollander 

Organist Wim de Olde 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Martine Velthuis 

Autodienst Ina Zijlema 06-33100171 

 

Zondag 8 februari 2026 

Predikant/bijzonderheden  Mw. J.J. van Beveren 

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Helma Wieringa 

Organist Ramon Beekman 

Koster Familie Somhorst 

Oppasdienst Geja Bandhoe 

Autodienst Wim Bouter 0598-624460 

 
 

Zondag 15 februari 2026 Avondmaal 

Predikant/bijzonderheden  Ds. C.M. Verspuij 

Collecten Avondmaalscollecte, Kerk, Diaconaal werk 

Lector Frouktje Schmaal 

Organist Dirk Swama 

Koster Familie Mulder 

Oppasdienst Dieneke Hollander 

Autodienst Familie Velthuis, 06-15109463 
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Zondag 22 februari 2026 

Predikant/bijzonderheden Nynke Hollander 

Collecten Diaconie, Kerk, Noodhulp van niet-
diaconale aard (vluchtelingen Soedan) 

Lector Jantina Wolfs 

Organist Wim de Olde 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Lida Koster 

Autodienst Aart Euving 0598-617720 

 
 

 

Zondag 1 maart 2026 

Predikant/bijzonderheden Dhr. A.P. Huizinga 

Collecten Diaconaal werk wereldwijd, Kerk, 
Onderhoudsfonds 

Lector Joukje Zijlstra 

Organist Ramon Beekman 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Hilda Oosterheert 

Autodienst Ina Zijlema 06-33100171 

 

 

 

 

 

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven 

- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven 
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Sneeuwpret 
 
Straten werden stiller, bomen droegen witte kronen en elke stap knerpte 
onder de voeten. De sneeuw bedekte de smerigheid, weerkaatste het 
zonlicht en toverde alles heel even magisch.  
Kinderen trokken sleeën achter zich aan, bouwden sneeuwpoppen en 
hielden spontane sneeuwballengevechten. Wat is de wereld dan mooi.  
Wat mogen we dankbaar zijn.  
Waar we ook dankbaar voor mogen zijn, is dat er gemeenteleden zijn die 
het pad schoongeveegd hebben zodat we veilig bij de kerk konden 
komen. Dat er gemeenteleden zijn die u graag ophalen van huis, dat er 
elke zondag een autodienst is. Ook dat is gemeente zijn. 
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Zaterdag 3 januari 2026 kwamen er medewerkers van RTV Noord bij ons 
op bezoek. Ze waren op de hoogte gebracht van het feit dat we de 
kerstster uit de toren zouden halen. We waren live op de radio en Elwin 
Baas van RTV Noord ging mee de toren in. Het interview werd 
gehouden met Gerry Ham en Gert Rijks.  
Ook waren Ramon Beekman en Eise van der Kam aanwezig.  De kerk is 

weer op de kaart gezet      
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Van de Classis 

Veilige kerk en vertrouwenspersonen 

Als gemeenten binnen de classis Groningen–Drenthe vormen we met 
elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder 
zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd 
behoort te worden met grensoverschrijdend gedrag van kerkelijk 
medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. 

Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor, 
ook in de kerk. En daar willen we als kerk niet immuun voor zijn. Het is 
dan ook belangrijk dat wij ons als geloofsgemeenschap bewust zijn dat 
dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen 
hebben. 

Wat is misbruik? 

Bij misbruik is altijd sprake van grensoverschrijdend gedrag in de 
omgang tussen mensen waarbij er een verschil in positie is. Bijvoorbeeld 
omdat degene die zich ongewenst gedraagt een bepaalde functie heeft 
binnen de kerk of de gemeenschap; of omdat dit iemand is die je hulp of 
pastorale zorg biedt. 

Grensoverschrijdend gedrag 

Er kan sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan 
variëren van ernstige grensoverschrijdende contacten tot aanrakingen of 
opmerkingen waarbij je je niet op je gemak of niet veilig voelt. 
Er kan ook sprake zijn van ander grensoverschrijdend gedrag. Er worden 
bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt waardoor je je onder druk gezet 
voelt of waardoor je benadeeld wordt. Misschien word je genegeerd of 
buitengesloten. Ook dan kun je je niet veilig voelen of belemmerd. 
Verder kun je constateren dat mensen niet eerlijk omgaan met 
bezittingen van een ander of van de gemeente. 
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Vertrouwenspersonen 

De classis Groningen-Drenthe wil ervoor zorgen dat er een plek is waar 
gemeenteleden met dergelijke klachten terecht kunnen. 
Binnen de classis zijn drie vertrouwenspersonen beschikbaar waar een 
beroep op kan worden gedaan als er in de eigen gemeente geen 
vertrouwenspersoon beschikbaar is. Zij bieden een eerste opvang als je in 
een situatie komt die niet veilig voelt. De vertrouwenspersoon biedt een 
luisterend oor, denkt mee bij eventuele vervolgstappen en kan hierbij 
ondersteuning bieden. De vertrouwenspersoon is neutraal en is verplicht 
tot geheimhouding. In het contact met de vertrouwenspersoon behoud je 
zelf de regie over wat er gebeurt. De vertrouwenspersoon functioneert 
ook onafhankelijk van de kerkenraad. 

Praten over grensoverschrijdend gedrag is moeilijk. Er kunnen allerlei 
gevoelens, zoals angst, schaamte en schuld spelen. Ook kun je bang zijn 
dat je niet serieus zult worden genomen. De vertrouwenspersonen zijn er 
juist voor om heel serieus op je melding in te gaan. De 
vertrouwenspersonen hebben ook een zeer belangrijke taak in preventie 
van grensoverschrijdend gedrag, bewustwording en voorlichting. Door 
ons meer bewust te zijn van de manieren waarop we met elkaar omgaan 
kunnen we een werkelijk veilige geloofsgemeenschap voor elkaar zijn. 

De drie vertrouwenspersonen die voor de classis beschikbaar zijn, zijn 
vrijwilligers en hebben de opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd. Zij 
zijn op de hoogte van het protocol dat geldt binnen de Protestantse kerk 
in Nederland. 
Hieronder vindt u de namen van de vertrouwenspersonen binnen de 
classis Groningen–Drenthe. Mogelijk heeft uw gemeente zelf een 
vertrouwenspersoon die u kunt benaderen. U kunt zelf een keuze 
maken, daar bent u geheel vrij in. 

Het is mogelijk dat de door u gekozen vertrouwenspersoon u niet kan 
begeleiden, omdat daar op dat moment geen ruimte, gelegenheid voor is 
of vanwege persoonlijke betrokkenheid. De vertrouwenspersoon die u 
mailt zal u dan zo mogelijk doorverwijzen naar een ander 
vertrouwenspersoon. 
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Dit zijn de namen van de vertrouwenspersonen voor de classis 
Groningen–Drenthe: 

• Jaap Slob            e-mail:   vertrouwenspersoon1@deontmoetingskerk.nl 

• Gerry Kasper     e-mail:   vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com 

• Justus Wouda    e-mail:   woudaj@hotmail.com 

Verjaardagen februari: 
 
I.v.m. privacy geen vermelding in context online. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben 2 donaties ontvangen van € 70,- 

Eén voor goede doelen en één voor de kerk. 

Hartelijk dank hiervoor. 

Namens de Kerkrentmeesters 
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Bedankt!! 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties gekregen voor mijn 
verjaardag.  Ik heb het zeer gewaardeerd. Ook voor jullie nog een goed 
en gezond maar voor al liefde vol 2026 gewenst. 

 
Hartelijke groet, 
Hilke van Houten  
Plantsoenlaan 

 
Kerkelijke stand 
 
Verhuisd naar andere gemeente 
 
I.v.m. privacy geen vermelding in context online. 
 
 
 
Officieel uitgeschreven per 
 
I.v.m. privacy geen vermelding in context online. 

 
 
 
 
 
  
Kerkenraadsvergaderingen deze maand 
 
Dinsdag 17 februari Diaconie 
 
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia 

 
 

18 
 

mailto:vertrouwenspersoon1@deontmoetingskerk.nl
mailto:vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com
mailto:woudaj@hotmail.com


A L G E M E E N   N I E U W S 
 

 
 
 

AFDELING WILDERVANK-VEENDAM 
. 
Onze tweede afdelingsavond van dit jaar is:  woensdag 
11 februari. Aanvang 19.30 uur in Concordia te 
Wildervank. 
Deze avond staat in het teken van onze jaarvergadering 
met de gebruikelijke verslagen en het huldigen van onze  
jubilarissen. Na de pauze gaan we een gezellige Pubquiz 
spelen.  
 
Wist u dat we: 
-iedere tweede woensdag van de maand onze 
afdelingsavond houden   
 met lezingen van verschillende aard. 
-een leeskring hebben. 
-1 of 2 keer per jaar een excursie hebben. 
-elk jaar een uitje hebben met een lunch/diner. 
-er veel gezelligheid is. 
 
U bent van harte welkom als lid. De contributie voor 2026 
bedraagt 
€ 35,-- 
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Heeft uw vragen of wilt u vervoer  dan kunt u contact 
opnemen met ons PR bestuurslid Janny v.d. Lei, tel. 06 
820 565 38. 
 
Een hartelijke groet namens het  bestuur, 
Margit Munneke     
 
 
UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op  
D.V. woensdag 11 FEBRUARI  in Veendam. 
 
Open Doors  komt dan spreken over: “Richt een gedenksteen op.” 
 
Het nieuwe jaar is al een eind op weg, maar toch nog jong genoeg om 
nog eens te kijken naar je verwachtingen voor het komende jaar. Heb je 
goede voornemens gemaakt? En staan ze intussen nog overeind? Wat 
helpt je om vast te houden aan je voornemens? 
 
In de bijbel geeft God ons heel praktische aanwijzingen om door te gaan 
op de goede Weg. Dat valt niet altijd mee, zeker niet als je je geloof niet 
samen met andere broeders en zusters kunt beleven, zoals christenen in 
de vervolgde kerk. Wat kunnen we van hen leren?  
 
Met de bijbel open en in verbondenheid met onze zusters wereldwijd, 
gaan we elkaar een steuntje in de rug bieden om verder het jaar in te 
gaan.   
 
Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.  
 
Aanvang: 09.30 uur. 
 
Van harte welkom! 
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                 Christelijke Toneelgroep Internos speelt 

Baron van niks tot armoe 
Op vrijdagavond13 maart  om 20.00 uur 

zaterdagavond 14 maart om 20.00uur  

en op zaterdagmiddag 28 maart om 14.00 uur  

speelt Internos bij het Raadhuis (Raadhuisstraat 17) in Wildervank 

het stuk: Baron van niks tot armoe. De zaal is een uur voor 

aanvang open. Kaarten à € 7,50 pp kunt u reserveren vanaf 1 

februari bij Matthijs Alvering 06 -50591708.                                             

Wees er snel bij want vol is vol. 

Me baas is beron van Voorst tot Keppel en dat is wel een lieve man hoor. Sijn 
vrouw……..ach ja, wat sal ik er van segge…. daar ben ik niet zo’n fen fan. 
Theodoor en ik sijn het personeel; hij sorgt voor de tuin en poetst de auto’s 
sodat se weer blinken as een sonnetje en ik poets het hele huis van onder 
tot bofen en weer trug en ik sorrug voor het eten. Nu heb ik me oren niet in 
me sak sitte, dus ik hoor wel es wat; ik heb begrepe dat het geld van de 
beron  so soetjes an op raak. Daar gaat de beron wat aan doen en geloof 
me, ik weet niet of dat  zo’n goed idee is. Wat seg ik; er komen grote 
problemen van!  As u nou wil wete hoe dit afloop, reserveer dan wat 
kaartjes; dan weet ik hoeveel potten koffie ik mot sette. Afgesproke? 
Hoogagtend, Marie, de huishoudster. 
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