Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant:

Pastoraal medewerker:

Preses:

Assessor:

Scriba:

Boekhouder:

Diaconie:

Koster:

Kerkelijk Bureau:

Grote Kerk:
“Concordia”:

Vacant

Nynke Hollander
Telefoon: 0610164550

G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank
Telefoon 0598-628192 / 06-51498105
E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl

Vacant

Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam
Telefoon 0598-621000 / 06-15151925
E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl

B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank
Telefoon 0598-632420

E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl
Bank- en girorekeningnummers: NLI3SNSB0956693091
of NL85INGB0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:
Protestantse Gemeente te Wildervank

Diaconie Protestantse Gemeente Wildervank
Bankrekeningnummer: NL96RABO0319011054
(Graag doel vermelden voor goede verwerking)

K.H. Zijlema-Wubs

C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank
Telefoon 0598-621084

E-mail: inazijlema@netvisit.nl

Mw. D. Hollander, Menweg 4,9658 PM Eexterveen
Telefoon 0598-468266
E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl

Raadhuisstraat 8 / Torenstraat 80, Wildervank
Torenstraat 80, Wildervank
Telefoon 0598-612255

Nog wat mailadressen.....

beamteam®@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geinteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.

www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en
over de SOW-Kerken.

www jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst
en geloof.

www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.

www .kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.

www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).

www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in
Nederland.

www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk,
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie.
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven
dat u bij Wildervank wilt blijven.

Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven
lezen.

Contactadres autodienst
Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:

J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank

Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden
de munten binnen tien dagen thuis bezorgd
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Woorden!

Vanavond is de eerste zomeravond, we zitten lekker in de tuin en
genieten van de zachte warme wind. Langzaamaan gaan de vogels te
ruste. De kippen gingen als eerste na een lange dag scharrelen. Ook de
huismussen die in overvloed in onze haag wonen hoor je niet meer en de
zwaluwen zoeken hun nest op, alleen de laatste merels hoog in de boom
zingen nog hun lied. Alles lijkt in balans.

Afgelopen week was ik op een vergadering en de voorzitter opende de
vergadering met het lezen van het pinksterverhaal (Handelingen). Haar
uitleg inspireerde mij, want taal is belangrijk in de bijbel!

U kent het verhaal: Jeruzalem op dat moment het centrum van het
‘wekenfeest’, waar vele joden samenkwamen. Ze hoorden de apostelen
al vroeg spreken en wat bijzonder was dat iedereen kon verstaan wat ze
vertelden. Het waren géén harde of vernederde woorden. De taal van de
bijbel is de taal van de belofte en de toehoorders begrepen het.

Hoe anders zien we “taal’ in de tegenwoordige maatschappij. De hardste
roepers verkondigen woorden van onverdraagzaamheid, uitsluiting en
van knettergek. Woorden die gewoon lijken te worden (en niet in de
laatste plaats in de politiek).

De bijbel leert ons dat we er niet alleen zijn voor onszelf, maar dat we
deel uit maken van een groter geheel. Zo ook de tijd (wie weet hoelang)
na het eerste pinksterfeest. De volgelingen waren er voor elkaar, ze
leefden in harmonie en deelden met elkaar wat nodig was.

En nu is het weer zomer, de periode die we ook zien als goede tijd (de
natuur brengt veel goede vruchten).

Laten we ook zelf goeds brengen en ons verre houden van het harde
taalgebruik in de maatschapypij door, om te beginnen, in woorden
respectvol om te gaan met mens en natuur.

Ik wens u een fijne zomer.

Henk Wieringa

Van de kerkenraad

Na een grote restauratie van de kerk, wat een jaar heeft geduurd, zullen
de diensten in september weer in de kerk gehouden kunnen worden.
Professionele schoonmakers zullen worden ingehuurd om de kerk en het
orgel van te voren schoon te maken.

Zoals het er nu naar uitziet zal de bovenplaatselijke kerkenraad in
september van start gaan. Mw. Ali Middel heeft aangegeven naast mw.
Dieneke Hollander zitting te nemen in de beroepingscommissie.
Zijdelings worden ze bijgestaan door Gerrit Jan Laarman.

Het archief van de Hervormde Gemeente van Wildervank is enige tijd
zoek geweest. Van elkaar wist men niet waar dat was opgeborgen.
Gelukkig is het weer gevonden, gewoon in een andere kast op een
andere plaats in Concordia. We werden er bij bepaald doordat we
tegenwoordig regelmatig vragen krijgen van mensen over hun
familiegeschiedenis. De kerkenraad heeft nu besloten om het archief
binnenkort over te dragen aan de Groninger Archieven. Mocht u het
archief nog willen inzien, dan kan dat nu nog. Daarna is het na verloop
van tijd in te zien bij de Groninger Archieven.

Het is een oud archief wat teruggaat naar begin 1700.

Gerda Kloosterhuis, scriba



Beroepingswerk

Op de dag dat er witte rook te zien was in Rome is ook uw
beroepingscommisie namens 3 kerkenraden geinstalleerd door
regiopredikant Heleen Maat. Heleen Maat ondersteund van uit de classis
Groningen/Drenthe het samenwerken van verschillende gemeentes. Voor
ons zijn dit de PKN gemeentes Oude en Nieuwe Pekela,
Ommelanderwijk/Zuidwinding, Veendam, Wildervank, Zuidbroek en
Hoogezand-Sappemeer.

Het beroepingswerk betreft de vacatures in Zuidbroek (0.1 Fte) in
Wildervank (0,5 Fte) en Hoogezand-Sappemeer (0,4 Fte) De 3
kerkenraden hebben ons gevraagd om binnen de door hen vastgestelde
profielschets deze vacature(s) te gaan vullen. De commissie bestaat uit:
Diencke Holander-Drost (Wildervank)

Alie Middel (Wildervank)

Gerrit Jan Laarman (Wildervank)

Jeannette Bontjer (Zuidbroek en notulist)

Gertjan Klapwijk (Zuidbroek en secretaris)

Jan van der Veen (Hoogezand-Sappemeer)

Goos Stuut (Hoogezand-Sappemeer)

Erika Willems (Veendam)

Henriétte Smid-Nanninga (Veendam en voorzitter)

Veendam doet alvast mee omdat in de loop van dit jaar een vacature
ontstaat omdat ds. Hilde van der Zwaag-Visscher minder gaat werken.

Op 26 mei hebben elkaar beter leren kennen met een door aan aantal de
leden zelf verzorgde gezamenlijke maaltijd bij de Kerk in Veendam en de
eerste stappen kunnen zetten. Op 10 juni hebben we de advertentie tekst
besproken. We houden u op de hoogte zodra die op site van de
landelijke PKN geplaats wordt.

Kent u zelf een potentiéle kandidaat, of via uw netwerk, maak deze dan
enthousiast om op de deze advertentie te reageren.

Het door de 3 kerkenraden vastgesteld profiel:

Profielschets van de te beroepen predikant(-en)
Achtergrond

De protestantse regiogemeenten (Hoogezand-Sappemeer, Nieuwe
Pekela, Ommelanderwijk, Oude Pekela, Veendam, Wildervank,
Zuidbroek) zitten midden in een proces van zoeken naar samenwerking.
Dit levert een situatie op waarin we elkaar actief opzoeken, ervaringen
uitwisselen en elkaar leren kennen. We willen niet fuseren, blijven
kerken in de eigen dorpen en gebruik maken van de voordelen van
samenwerking.

Een belangrijke stap hierin is het samen beroepen van voorgangers.

Niet elke gemeente heeft de mogelijkheid een ”eigen” predikant fulltime
aan te stellen. Door de vacatures samen open te stellen kunnen we
belangstellende kandidaten een volledige baan aanbieden. We beginnen
met de vacatures in Zuidbroek, Wildervank en Hoogezand-Sappemeer.

We zien een voorgangersteam voor ons voor de 7 gemeentes, waarin
zittende en nieuwe voorgangers samen de taken verdelen over de
verschillende gemeentes. Dat kan gebeuren aan de hand van de eigen
competenties van de verschillende professionals: de een is beter in
bestuurlijke zaken, de ander is beter in pastorale zaken. Vooral de laatste
competentie is al goed vertegenwoordigd in de huidige professionals.

Organisatorisch en inhoudelijk een uitdagende ontwikkeling, maar dat is
niet het enige.

De Protestantse Gemeentes Wildervank, Veendam en Zuidbroek zijn in
gesprek over een “bovenplaatselijke” kerkenraad. Hiermee vang je het
effect van een teruglopend aantal lokale vrijwilligers op kun je als
gemeente het niveau van de kerkelijke organisatie hooghouden.

Genoeg uitdagingen waar we echt voor gaan. Denk je dat jij er een
adviserende en coachende rol in kunt spelen en met ons mee wil denken
en onderzoeken?



Ben jij een professioneel theoloog of kerkelijk werker die:

e zich voelt aangesproken als het zwaartepunt van zijn/haar werk
ligt bij beleid en bestuur

e Dbegrip en enthousiasme heeft voor het zoeken en werken aan
samenwerking van gemeentes en ontwikkeling daarvan

e enthousiast wordt van de ontwikkeling van en werken in een
voorgangersteam

¢ mede richting wil geven aan ontwikkeling van een
bovenplaatselijke kerkenraad

¢ de Bijbelse boodschap wil prediken en vertalen naar het dagelijks
leven, en andersom

¢ aansprekend wil zijn voor jong en oud in de veelkleurigheid van
gemeenteleden

e meedenkt over de liturgie met mogelijke vernieuwing en met
behoud van het vertrouwde

e goed kan luisteren en begrip heeft voor verschillen in
achtergronden en behoeftes van kerkelijke gemeentes

e bruggen wil bouwen

e zijn/haar deskundigheid en creativiteit inzet voor
* activiteiten rond gemeenteopbouw en
* vorming en toerusting van gemeenteleden en vrijwilligers

Kortom: een teamspeler, die gevoel heeft/ ontwikkelt voor de mentaliteit
en de behoeften van de verschillende dorpen en zich daarbij van harte
wil inzetten voor de groeiende samenwerking

De verdeling van de diensten, het pastorale en bestuurlijke werk gebeurt
in het voorgangersteam, samen met de zittende professionals.
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Van de diaconie

En dan zitten we alweer midden in de zomer en moet er een stukje
gemaakt voor het “vakantienummer” van Context. Een goed moment
om eens terug te kijken op de laatste maanden, wat hebben we als
diaconie gedaan.

In september had we tijdens de startdienst een inzameling gehouden
voor damesondergoed voor het vluchtelingenkamp op Lesbos van de
stichting Gain. Het was mooi om te zien dat er aan de oproep gehoor is
gegeven en een mooi aantal nieuw ondergoed is ingezameld en dat ook
de collecte een opbrengst had van 292,20.

Begin oktober stond het Werelddiakonaat centraal en hielden we de
“enveloppenactie”. Het is altijd een heel geregel maar als je dan beloond
wordt met een mooie opbrengst ben je al dat werk weer vergeten.
November is een drukke maand. Begin november krijgen alle mensen
van 80 jaar en ouder een kaart in het kader van dankdag. Deze kaart
wordt door een van de diakenen gemaakt en de verspreiding hiervan
wordt door de diaconie gedaan.

Ook hebben we de “zendingszondag” voorbereid. Deze zondag stond in
het teken van Compassion en was Henk Jan Stoel de voorganger. Heel
fijn om te merken dat er gemeenteleden spontaan zich hebben
aangemeld om een kind te sponsoren. Ook de collecte heeft een mooi
bedrag van 217,-- opgebracht voor een project van Compassion “Bijbels
en geloofsopvoeding”.

En we hadden natuurlijk de schoenendoosactie, als gemeente hebben we
83 dozen gemaakt.

In december hebben we wederom een collecte in natura gehouden. Deze
keer vroegen we u om herenondergoed en herensokken mee te nemen
voor de daklozenopvang van het Leger des Heils in Groningen. Wat een
geweldige opbrengst is dit geweest, 96 paar sokken en 64 onderbroeken
hebben we naar de opvang Spilsluizen kunnen brengen. Met eigen
hebben we gezien hoe schrijnend de leefomstandigheden zijn van deze
mensen. De begeleiding van de daklozenopvang was ontzettend blij met
deze spullen en was er beduusd van gezien de grote hoeveelheid die we
brachten. Sokken en ondergoed is altijd nodig en is vaak een tekort aan.
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De collecten tijdens kerst (een veld vol voedsel en kinderen in Oekraine)
heeft een mooi bedrag opgeleverd.

Januari zijn we gelijk weer gestart met een collecte in natura voor de
voedselbank, zowel de collecte als de opbrengst van goederen was
wederom een succes. 5 bananendozen vol producten zijn bij de
voedselbank afgeleverd.

In februari is een van de diakenen naar een regiobijeenkomst geweest
van Kerk in actie “Samen tegen armoede”. Er werd ingegaan op vragen
als Hoe kom je armoede op het spoor? Wat doe je dan wel en wat juist
niet? Dit was een inspirerende middag, vooral het contact met andere
diakenen en het praten “over armoede en hoe wordt hier mee
omgegaan” in verschillende gemeentes was prettig.

De conclusie van deze middag was dat je hierin vooral moet
samenwerken met pastoraat, bezoekwerkers, predikant maar ook
gemeenteleden. Krijgen deze signalen van mensen (binnen of buiten de
kerk) die het (even) lastig hebben, geef dit door aan de diaconie.

Maart stond in het teken van de 40-dagen tijd. De tijd van bezinning en
voorbereiding op het Paasfeest. In het kader hiervan hebben we als
gemeente kaarten naar gedetineerden gestuurd en hebben we de
spaardoosjes uitgereikt die op 1¢ paasdag weer zijn ingeleverd.

Buiten al deze activiteiten werkt de diaconie 5x per jaar mee aan he
Avondmaal in Breehorn. Maken we het collecterooster waarin we zoveel
mogelijk aansprekende doelen uitzoeken. Zorgen we dat het opgebrachte
geld op de juiste bestemming komt en wordt alles boekhoudkundig
bijgehouden en verantwoord, moet de balans opgemaakt worden en een
begroting worden gemaakt. Al met al veel werk maar ook erg leuk,
inspirerend en motiverend werk.

We worden vooral gemotiveerd door uw hulp en meedoen aan alle acties
en collectes die we houden en merken dat ook u wordt aangesproken
door concrete acties waarbij u echt iets kunt betekenen voor een ander.
We hopen dat we ook na de vakantie weer op uw steun en
betrokkenheid mogen rekenen.

Wat u altijd kunt doen is:

Producten inleveren voor de voedselbank, in de hal van Concordia staat
hiervoor een krat.

Lege cartridges inleveren. De opbrengst gaat naar een ZWO doel. De
verzamel box staat bij de ingang van Concordia.

Postzegels en kaarten inleveren. Gebruikte kaarten en postzegels leveren
geld op. Door ze in te zamelen steun je via Kerk in Actie vrouwen in
Rwanda in hun strijd tegen ondervoeding. Ook deze verzamel box staat
bij de ingang van Concordia

Hoe werkt het:

Knip de postegel ruim van de envelop. Knip ze niet van de ansichtkaart.
Deze kunt u in zijn geheel aanleveren.

Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbelen kaarten.

Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van
Anton Pieck, Voor het kind en Stichting kinderpostzegel.

Tijdens de vakantieperiode zit de diaconie niet stil, er zijn al
voorbereidingen in gang gezet voor de enveloppenactie van het
Werelddiakonaat, schoenendoosactie (tip: in juli/augustus/september
zijn volop gewone schriften verkrijgbaar, koop ze alvast), collecterooster
2025.

Met de huidige bezetting van de diaconie is het best veel en daarom
willen we graag de diaconie uitgebreid zien met een paar mensen. Kom
onze (gezellige) versterken. We zullen ook mensen benaderen om ons te
helpen bij bepaalde acties, we hopen dan natuurlijk op een positief
antwoord.

Samen kunnen we meer en komt niet alles op een paar mensen neer. We
rekenen op U en bedanken u nogmaals voor uw vertrouwen in ons als
diaconie.

Voor iedereen die met vakantie gaat een goede tijd en voor de
thuisblijvers, laten we naar elkaar om blijven zien in deze
vakantieperiode.

Hartelijke groet van Janny, Josien, Jeannette en Ria
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Onze kerk als fijne, schone en gastvrije ontmoetingsplek!

U heeft het natuurlijk al in de agenda genoteerd: de heropening van ons
kerkgebouw in september!

Op 7 september het startweekend om het kerkelijk jaar weer met z'n
allen feestelijk te beginnen. Hier en daar worden al voorbereidingen
getroffen om daar invulling aan te geven.

En een week later zal het VKSO op 13 september een openingsconcert
geven. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. We hopen er
een mooie avond van te maken.

Op 14 september zal de bevestigingsdienst worden gehouden. We hopen
dan enkele nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen.

We willen dan dat onze kerk een visitekaartje is waar we trots op kunnen
en mogen zijn! Dit betekent ook dat er nog wel wat werk verzet moet
worden. Te denken aan ramen wassen, stofzuigen, groenvoorziening, en
allerlei kleine klusjes in en rond de kerk.

We willen dan ook een vrijwilligers ochtend plannen om dit samen aan
te pakken! Op zaterdag 30 augustus starten we met een gezellige en
nuttige ochtend voor het onderhoud van onze kerk. Tussen 9:00 en 12:00
uur steken we samen de handen uit de mouwen. Of je nu handig bent
met een sopje of liever buiten bezig bent: alle hulp is welkom!

Vanaf 8.30 staat er koffie klaar en ook hiervoor hebben we vrijwilligers
nodig om dit te regelen.

We sluiten de ochtend af met heerlijke broodjes. Ook deze moeten
gesmeerd en belegd etc. worden. U leest het al; genoeg te doen en dat lukt
alleen als we het SAMEN doen! Voel jij je ook geroepen en wil je
meedoen? Geef je dan op bij Gert Rijks op 0642925097 of via e-mail
gertrijks@gmail.com

Samen (onder)houden we onze kerk als een fijne, schone en

gastvrije plek!
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Zondag 29 juni 2025
Eredienstleider H. Wieringa vervangen door L. Pentinga
Collecten Werelddiakonaat (Moldavie; kerk helpt
kwetsbare mensen), Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Ali Herder
Organist Dirk Swama
Koster Familie Somhorst
Oppasdienst Ina Laarman
Autodienst Wim Bouter 0598-624460

Zondag 6 juli 2025

Predikant/bijzonderheden

Dhr. Nieboer

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Aly v.d. Kam

Organist M. Gelderloos

Koster Familie Mulder

Oppasdienst Martine Velthuis

Autodienst Familie Velthuis 06-15109463

Zondag 13 juli 2025 vakantiedienst Avondmaal

Predikant/bijzonderheden

Ds. Praamsma

Collecten Leger des Heils, Buurthuiskamer
Veendam, Kerk, Onderhoudsfonds

Lector Dieneke Hollander

Organist Wim de Olde

Koster Eise van der Kam

Oppasdienst Oppas aanwezig

Autodienst Aart Euving 0598-61720



mailto:gertrijks@gmail.com

Zondag 20 juli 2025 vakantiedienst in Veendam

Predikant/bijzonderheden |Niet bekend

Zondag 17 augustus 2025 vakantie dienst in Veendam Avondmaal

Autodienst Ina Zijlema 0598-621084

Predikant/bijzonderheden

Niet bekend

Collecten

Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds

Autodienst

Ina Zijlema 0598-621084

Zondag 27 juli 2025 Vakantiedienst

Zondag 24 augustus 2025

Predikant/bijzonderheden |Ds. de Vries

Collecten Diaconie, Kerk, Vakantie kinderweek
Lector Helma Wieringa

Organist Dirk Swama

Koster Eise van der Kam

Oppasdienst Oppas aanwezig

Autodienst Familie Velthuis 06-15109463

Predikant/bijzonderheden |Ds. G Meijer

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Jantina Wolfs

Organist Wim de Olde

Koster Mark en Jeannette Mulder
Oppasdienst Geja Bandhoe

Autodienst Familie Velthuis 06-15109463

Zondag 3 augustus 2025 vakantiedienst in Veendam

Predikant/bijzonderheden |Niet bekend

Autodienst Wim Bouter 0598-624460

Zondag 31 augustus 2025

Predikant/bijzonderheden

Dhr. Kulk

Zondag 10 augustus 2025 vakantiedienst

Collecten

Missionair werk (Pastoraat veilige plek
voor studenten), Kerk,

Predikant/bijzonderheden |Ds Fortuin

Collecten Inlia, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Frouk Schmaal

Organist Wim van Veelen

Koster Eise van der Kam
Oppasdienst Oppas aanwezig

Autodienst Aart Euving 0598-617720

Onderhoudsfonds
Lector Joukje Zijlstra
Organist Ramon Beekman
Koster Eise van der Kam
Oppasdienst Hilda Oosterheert
Autodienst Wim Bouter 0598-624460
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Zondag 7 september 2025 Startzondag
Predikant/bijzonderheden |Mw. N. Hollander
Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Liesbeth Pentinga
Organist Dirk Swama
Koster Eise van der Kam
Oppasdienst Oppas aanwezig
Autodienst Aart Euving 0598-617720

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven

- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven

- *zie artikel elders in Context

STARTZONDAG

Op 7 september 2025 hebben we een muzikale start dienst.
Medewerking wordt verleend door C.M.G. de Bazuin uit Groningen
o.l.v. Johannes Weening,.

De vereniging

Christelijk Muziekgezelschap De Bazuin uit Groningen is een fanfare die
in 1898 is opgericht. Dit was het jaar waarin prinses Wilhelmina koningin
werd. Met dit gegeven, mag de Bazuin zich dan ook met trots het oudste
muziekkorps in de stad Groningen noemen.

Het muziekgezelschap is ontstaan vanuit de Baptisten kerkgemeente in
de stad Groningen. Uit de drumband van de jaren 70 is het huidige
muziekkorps ontstaan dat marcheert op straat 0.a. met de
wandelvierdaagsen in stad en ommeland, Koningsdag en Sinterklaas.

Optredens

Daarnaast treedt de Bazuin regelmatig op bij evenementen en
kerkdiensten in de Stad en provincie Groningen en geregeld is zij te
vinden bij concoursen en wedstrijden. De fanfare bestaat momenteel uit
35 enthousiaste leden en komt uit in de 4e divisie.

De Bazuin heeft ook jaarlijks een jeugd project in samenwerking met
lokale scholen en daarnaast een aantal leerlingen. Zij leren de basis van
het instrument bespelen binnen de eigen vereniging zodat ze zo snel
mogelijk mee kunnen spelen in de fanfare, onder het motto:
“Samenspelen is de beste leerschool”.

“Wij zijn er om samen muziek te
maken, mensen te laten genieten en
door te geven wat we hebben.”

De muziekstukken die door De
Bazuin worden gespeeld, zijn
zeer gevarieerd. Het repertoire
loopt van grote concoursstukken
tot stukken voor de medewerking
in kerkdiensten en van
loopmarsen tot werken van
eigentijdse componisten uit de
popmuziek.
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QUOTE

Elk muziekstuk dat we spelen, vertelt
een verhaal van saamhorigheid, geloof
en vreugde. Samen brengen we klank

tot leven.

Johannes Weening

Dirigent De Bazuin

Beste Gemeenteleden

Zondag 7 september 2025 wordt de Startzondag gehouden.

Tijdens de Startzondag wordt na de kerkdienst een High Tea
gepresenteerd.

Ook wordt er die morgen een speurtocht gehouden in het kerkgebouw.
Details zult u die morgen ontvangen.

U wordt Van Harte Uitgenodigd bij deze activiteiten aanwezig te zijn.

De activiteiten commissie.

Helpende handen gezocht!

De schoonmaakploeg zoekt helpende handen. Elke woensdag ochtend
wordt er door een aantal mensen schoongemaakt in Concordia en 1x per
maand in de kerkzaal. Helaas moesten de laatste tijd steeds meer mensen
afzeggen, dus zijn er nieuwe helpende handen nodig!

Wie wil er 1, 2 of 3 keer in de maand een handje mee helpen? + 2uur en
de koffie is inbegrepen.De huidige ploeg doet dit op woensdag, maar een
ander moment is ook zeker mogelijk. Kun jij helpen?

Laat het weten aan coordinator Frouk Schmaal: 06-21933729
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Gezinshereniging

Eind augustus van 2022 werden wij als kerk, samen met alle kerken in
noord Nederland, met spoed opgeroepen vanuit INLIA, voor de
kleinschalige opvang van vluchtelingen in de kerk.

Als charter-kerk hebben wij daar direct gehoor aangegeven. Op 28
augustus 2022 werden er 3 vluchtelingen bij ons geplaatst, omdat de
toestand in Ter Apel onhoudbaar was geworden.

We stonden met een team van 30 leden vanuit onze kerk en kerken in de
omgeving, 24/7 klaar.

Ahmed Dahod, uit Syrié, was één van hen. Terwijl hij bij ons logeerde,
kon hij via de wifi video bellen met zijn hoogzwangere vrouw Berivan,
die op dat moment in het ziekenhuis lag. Zij verbleef met de kinderen in
een vluchtelingen opvang in Turkije.

Ondanks dat Ahmed al langere tijd een verblijfsvergunning heeft
gekregen en een baan heeft in Veendam. Mocht zijn gezin nog steeds niet
naar Nederland komen.

Echter afgelopen week kregen we het fantastische nieuws dat
gezinshereniging voor de familie Dahod eindelijk werkelijkheid is
geworden.

Op maandag 19 mei 2025, kwam Berivan met hun 3 kinderen, Rama,
Abdul Kader en Miran aan op Schiphol. En kon Ahmed eindelijk naar 3
jaar zijn gezin weer in de armen sluiten. En de 2,5 jarige Miran voor de
allereerste keer.

We zijn blij en dankbaar dat Ahmed, Berivan en de kinderen nu weer
samen en veilig zijn!
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Laten we God hiervoor danken en onszelf herinneren aan Jezus'
woorden uit Mattheus 25:

35 Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst
had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben
jullie Mij in huis genomen.

36 Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven. Toen Ik ziek was,
hebben jullie Mij opgezocht. Toen Ik in de gevangenis zat, hebben jullie Mij
bezocht.'

Want wat je ook gedaan hebt, voor de minsten van mijn broeders, daarvan zegt
Jezus: 'Dat heb jij voor mij gedaan.’

Nynke Hollander, pastoraalwerker
19

Kerkenraadsvergaderingen deze maand

Woensdag 2 juli Moderamen
Dinsdag  8juli Kerkenraad
Woensdag 3 september Moderamen

Dinsdag 9 september Kerkenraad (Censura Morum)

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

Bedankt!

Dank je wel voor de bloemen en de kaarten na mijn operatie aan de rug
op 19 mei. Ben nu aan het revalideren.

Groeten Jan Pentinga

Bedankt!

Hierbij wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
bezoekjes, telefoontjes etc. gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis en
tot nu toe in de Veenkade.

Vriendelijke groet,

Hugo Hendriks
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ALGEMEEN NIEUWS

INLIA

“Hallo, ik ben je nieuwe buurman”

“Trring”, Noah staat voor een denkbeeldige deur. Achter de deur:
Achmed. In kleine groepjes oefenen ze deze ochtend les 18 uit het boek
TaalCompleet: jezelf voorstellen. Dit clubje voert een korte dialoog.
“Hallo, ik ben Noah, ik ben de nieuwe buurman.” “Dag Noah, ik ben
Achmed. Wil je binnen komen, wil jij koffie?” “Ja graag, heel lekker.”

Ze leren razendsnel, de cursisten van de INLIA Academie. De Academie
opende in april. Locatie: de kerk van het Apostolisch Genootschap in
Groningen-Zuid. 14 mensen uit de crisisopvang van INLIA in de stad
Groningen volgen er de voorinburgeringscursus. Zodat ze sneller
kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving, zeker als ze straks
een verblijfsvergunning krijgen.

Het leerplezier en de motivatie spatten er van af. Het groepje van 3 dat
onder leiding van klasse-assistent Margreet bezig is, kletst al een

behoorlijk eind weg.
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“Waar kom jij vandaan?” Mustafa probeert eens even iets nieuws en
antwoordt verrassend: “Ik ben Nederlands.” “Oh”, reageert Noah gevat,
“Maar je spreekt heel slecht Nederlands?” Hilariteit alom.

Verschillende niveaus

In twee andere ruimtes in het kerkgebouw oefenen groepjes met twee
ervaren docenten: Helena en Peter. Zij zijn beiden bevoegd Nederlands
als tweede taal te onderwijzen en worden bijgestaan door in totaal vijf
klasse-assistenten. Zodat er drie keer in de week les kan worden
gegeven. Dan hou je het tempo er lekker in. Bovendien krijgen cursisten
zo les op drie verschillende niveaus, passend bij hun ontwikkeling.

Soep met doperwten

Het gezelschap sluit de lesochtend af met een gezamenlijke lunch. Ook
de gastheren en/of -vrouwen van de kerk sluiten aan. Vandaag heeft een
van de vrouwelijke deelnemers een heerlijke soep bereid. “Wat is de
naam van dit?”, de vrouw houdt een lepel met soep omhoog en wijst op
het groene bolletje. Een doperwt. Drie mensen herhalen het woord.

Het is een pilot, deze voorinburgeringscursus, en die lijkt nu al geslaagd.
“Dag”, roept een van de cursisten bij het afscheid, “Fijn je te ontmoeten.”
Die gaat het inburgeringsexamen wel halen!

Leven uit liefde
"Laat alles bij u in de liefde gebeuren." (1 Korinthe 16:14)

Doe je alles wat je doet uit liefde, liefde voor God, voor je naaste? Dat is
makkelijker gezegd dan gedaan. Onze motieven zijn vaak niet zo
onzelfzuchtig als we zouden willen en het kan erg moeilijk zijn om
vanuit liefde te blijven reageren als je bent gekwetst of onrechtvaardig
behandeld wordt. Zeker in deze gebroken wereld is dat iets wat
regelmatig voor kan komen. Toch vraagt Paulus dat van de gemeente in
Korinthe en vraagt God dat van ons: om alles wat we doen met liefde te
doen.
Gelukkig weet God dat we dat niet in ons eentje kunnen. Hij heeft de
Heilige Geest gestuurd om ons te helpen. Ook is het belangrijk om veel
tijd met God door te brengen: hoe meer we in Zijn nabijheid zijn, hoe
meer we van Hem mogen leren en hoe meer we ernaar zullen verlangen
om op Jezus te lijken. Laat alles bij u in de liefde gebeuren!
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