Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant:

Pastoraal medewerker:

Preses:

Assessor:

Scriba:

Boekhouder:

Diaconie:

Koster:

Kerkelijk Bureau:

Grote Kerk:
“Concordia”:

Vacant

Nynke Hollander
Telefoon: 0610164550

G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank
Telefoon 0598-628192 / 06-51498105
E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl

Vacant

Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam
Telefoon 0598-621000 / 0615151925
E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl

B. Wind, K.]J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank
Telefoon 0598-632420

E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl
Bank- en girorekeningnummers: NL93SNSB0956693091
of NL85INGB0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:
Protestantse Gemeente te Wildervank

Diaconie Protestantse Gemeente Wildervank
Bankrekeningnummer: NL96RABO0319011054
(Graag doel vermelden voor goede verwerking)

K.H. Zijlema-Wubs

C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank
Telefoon 0598-621084

E-mail: inazijlema@netvisit.nl

Mw. D. Hollander, Menweg 4,9658 PM Eexterveen
Telefoon 0598-468266
E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl

Raadhuisstraat 8 / Torenstraat 80, Wildervank
Torenstraat 80, Wildervank
Telefoon 0598-612255

Nog wat mailadressen.....

beamteam®@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geinteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.

www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en
over de SOW-Kerken.

www jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst
en geloof.

www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.

www .kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.

www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).

www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in
Nederland.

www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk,
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie.
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven
dat u bij Wildervank wilt blijven.

Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven
lezen.

Contactadres autodienst
Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:

J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank

Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden
de munten binnen tien dagen thuis bezorgd
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Overdenking

Misschien werk je in een omgeving waarin veel mensen geen christen
zijn. En denk je weleens: hoe kan ik er voor hen zijn? Hoe laat ik iets
van God zien op de werkvloer?

Het is soms al een uitdaging om als christen in deze samenleving te
leven. Misschien zie je het meer als een kans - het is maar net hoe je het
bekijkt. Want hoe geef je je christelijke stem een plek? Hoe laat je iets van
God zien op plekken waar ze Hem totaal niet kennen?

Een werkplek is vaak een plaats waar je veel uren per week doorbrengt,
waar je je buigt over moeilijke vraagstukken, stressvolle situaties kunt
ervaren en te maken hebt met allerlei mensen. Juist daarom is het
misschien wel een plek waar je iets van God kunt laten zien. Het zou
natuurlijk niet zo moeten zijn dat je je ‘christelijke jas” uittrekt zodra je s
ochtends de deur uitstapt. Je geloof, en je normen en waarden, gaan
altijd met je mee.

Misschien werk je vanuit huis of ben je met pensioen, maar ook dan kun
je iets van God laten zien in je omgeving. Door oprechte gesprekken, een
open huis of een luisterend oor te bieden, kun je er zijn voor anderen en
bemoediging geven waar dat nodig is.

Petrus schrijft in een brief:

Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de
vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder
de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners,
door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de
dag dat er naar hen omgezien wordt.

— 1 Petrus 2:11-12 (HSV)

Petrus beschrijft gelovigen hier als vreemdelingen, als mensen die
eigenlijk niet thuishoren in deze wereld. Ik denk dat dat voor christenen
altijd zo is; ons echte huis is namelijk in de hemel, bij God.
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Petrus roept gelovigen op om zich ver te houden van dingen die het
christen-zijn in gevaar kunnen brengen - zondige dingen die niet goed
zijn. Als ik nadenk over de werkvloer en wat daar kan gebeuren wat niet
goed is, denk ik bijvoorbeeld aan roddelen en liegen.

Maar hoe kun je dan je christen-zijn een plek geven op de werkvloer?

Juist doordat we dingen laten zien - alleen al door onze manier van zijn -
kunnen mensen misschien meer over het geloof willen weten. Zouden
we als christenen niet een karakter moeten hebben dat nieuwsgierig
maakt, dat vragen oproept? Zodat collega’s haast jaloers zijn op onze
levenshouding, omdat ze zien wat het geloof ons brengt en dat zelf ook
willen?

Hoe kun je op de werkvloer iets van God laten zien? Door een luisterend
oor te bieden, échte oprechtheid te tonen, eerlijk en trouw te zijn, je
woord na te komen, een helpende hand te bieden, niet mee te gaan in
negativiteit en bijvoorbeeld door goed te spreken over je collega’s.

Het gaat er niet om dat dit gedrag tot eer van ons is wanneer het
opgemerkt wordt, maar dat het altijd tot eer van God is.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Op de werkvloer kan het soms ingewikkeld zijn om christen te zijn, maar
hoe mooi is het dat je op deze plek geplaatst bent?

Deze overdenking is ingezonden door de Pastorale Raad



NIEUWS

Solidariteitskas: Samen kerk, samen sterk

Onze gemeente is een plek van geloof, hoop en liefde. We komen samen
om God te loven, elkaar te ontmoeten en ons geloof te delen. Ook willen
we van betekenis zijn voor onze omgeving. Maar niet elke gemeente
heeft voldoende middelen of menskracht om haar plannen te realiseren.
Daarom is er de Solidariteitskas: een fonds waaruit protestantse
gemeenten elkaar ondersteunen.

Een mooi voorbeeld is de Protestantse Gemeente Coevorden. Al 50 jaar
leefde daar de wens om als één kerk present te zijn in de stad. Dankzij
een bijdrage uit de Solidariteitskas kon een extern adviseur worden
ingeschakeld om dit proces te begeleiden. In 2022 ging die droom in
vervulling: sindsdien is er één hechte geloofsgemeenschap.

Uw bijdrage telt!

Kerken in heel Nederland dragen bij aan de Solidariteitskas, zodat we
elkaar kunnen helpen en versterken. Wij vragen u om minimaal € 10,
waarvan € 5 naar de PKN Solidariteitskas gaat. De rest blijft bestemd
Voor onze eigen gemeente.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

P.S. Meer weten? Kijk op protestantsekerk.nl/solidariteitskas of vraag
het de kerkenraad.

U kunt uw bijdrage voor de solidariteitskas overmaken op
rekeningnummer NL85 INGB 0000862760 of NL93 SNSB 0956 6930 91

t.n.v. Protestantse Gemeente te Wildervank.
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Wandeling

Op dinsdag 8 april was er weer de maandelijkse wandeling. Deze keer
ging het over de provincie grens. Met 4 auto's en 13 personen ging het
richting Borger waar Albert weer een mooie route had uitgezet. Het was
een prachtige wandelmiddag met een heerlijk zonnetje. Na afloop was
het dan ook goed toeven op een terras. We zien de groep groeien, heel
mooi, want ondanks een paar afzeggingen toch een prachtig aantal.

[ =
o

De volgende wandeling is de laatste van dit seizoen. We gaan weer naar
de Heemtuin in Muntendam en wel op 14 mei. Dit is op een
WOENSDAG i.p.v. de dinsdag. We verzamelen om 13.30u op de
parkeerplaats bij de Heemtuin.

Tot dan!?



Zondag 4 mei 2025

Predikant/bijzonderheden |Ds. Juijn
Collecten Noodhulp Vluchtelingen Soedan,
Kerk, Onderhoudsfonds

Lector Marjan Mesman

Organist Ramon Beekman

Koster Familie Somhorst

Oppasdienst Dieneke Hollander

Autodienst Ina Zijlema 0598-621084
Zondag 11 mei 2025

Predikant/bijzonderheden |Ds. Fortuin

Collecten Diaconie, kerk en onderhoudsfonds

Lector Ali Herder

Organist Dirk Swama

Koster Familie Mulder

Oppasdienst Lida Koster

Autodienst Familie Velthuis 06-15109463
Zondag 18 mei 2025

Predikant/bijzonderheden |Ds. Verspui

Collecten Diaconie: De kerk op social media,

kerk en onderhoudsfonds

Lector Aly van der Kam

Organist Wim van Veelen

Koster Eise van der Kam

Oppasdienst Ina Laarman

Autodienst Wim Bouter 0598-624460




Zondag 25 mei 2025, aanvang 10.00 uur, Dovendienst

Predikant/bijzonderheden

Ds. Ippel

Collecten Diaconie, kerk en dovenpastoraat
Lector Dieneke Hollander

Organist Dirk Swama

Koster Eise van der Kam

Oppasdienst Martine Velthuis

Autodienst Aart Euving 0598-617720

Donderdag 29 mei 2025, Hemelvaart

Predikant/bijzonderheden

Ds. Juijn

Collecten Diaconie, kerk en onderhoudsfonds
Lector Helma Wieringa

Organist Wim de Olde

Koster Familie Somhorst

Oppasdienst Martine Velthuis

Autodienst Zijlema 0598-621084

Zondag 1 juni 2025, Avondmaal

Predikant/bijzonderheden

Ds. T. van 't Hof

Collecten Avondmaalscollecte Leger de Heils,
kerk en onderhoudsfonds

Lector Jantina Wolfs

Organist Ramon Beekman

Koster Familie Mulder

Oppasdienst Geja Bandhoe

Autodienst Familie Velthuis 0615109463

Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven

Bedankt voor al die kaartjes, bezoekjes, telefoontjes enzovoort. Dat doet
je goed als gemeentelid, je voelt je gezien. Er wordt aan je gedacht. Je
komt er achter dat een klein gebaar iets groots kan betekenen!

Als je thuis komt na een ziekenhuis opname is het een rare
gewaarwording dat je afhankelijk bent van anderen. Dat mensen die je
helpen, belangrijker zijn dan ooit te voren! Niet kunnen

fietsen, niet autorijden en zelfs lopen is al moeilijk...

Maar de huisarts geeft aan dat we er een half jaar voor moeten uittrekken

en dat houden we voor ogen. Samen met Roelie werken we aan herstel
en blijven we positief. We komen er wel weer bovenop!

De tijd in het ziekenhuis en tijdens het herstel thuis, blijft er een tekst
door mijn hoofd spoken en dat geeft ons kracht:

“Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God!”

Voor u allen een hartelijke groet van Jan en Roelie
SN SISUPRI Q(;\LQ//D\)@ 2N /RN RN R

Kerkenraadsvergaderingen deze maand

Woensdag 7 mei Moderamen

Dinsdag 13 mei Kerkenraad

Dinsdag 20 mei Diaconie

Woensdag 21 mei Zakelijke gemeenteavond

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia
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ALGEMEEN NIEUW

Passage
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AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

Terugblik Passageavond woensdag 9 april j.1.

Deze avond was Ineke Haisma uit Marum onze spreekster. Zij is
orthomoleculair leefstijlcoach. Ineke leerde ons het woord NOCx. Dit zijn
alle stoffen die niet in ons lichaam thuishoren, bijv. geraffineerde suikers
en transvetten. Deze stoffen zijn zo lekker gemaakt dat wij ervan willen
blijven eten. No NOCX, eet dus onbewerkt voedsel, zoals goede olijfolie,
veel groente, roomboter, kruiden enz. Haar vader, een Fries zei altijd;
“Goed Iete”. En zorg goed voor jezelf, als je goed voor jezelf zorgt, komt
er ook ruimte voor de ander. Een inspirerende avond.

Een week eerder, woensdag 2 april, gingen we met 15 vrouwen naar de
Orangerie in Zeijen, waar wij de tentoonstelling “Kunst op schaal”
konden bekijken. Veel bewerkte eieren uit verschillende landen
passeerden de revue. Het was een gezellige morgen.

Nog één uitstapje voordat de zomer begint;

Reisje Passage woensdag 14 mei.

We gaan naar museumboerderij de Wemme in Zuidwolde, Drenthe. Hier
worden we om 10.30 uur verwacht, we drinken koffie/thee met een
slagroomgebakje. Daarna is er een rondleiding in het museum.
Zuidwolde bestaat 750 jaar.

Om 12.30 uur gaan wij met elkaar uitgebreid lunchen. Na de lunch is er
in de tingieterij een demonstratie tingieten. Vervolgens gaan we zelf
tingieten, en mogen we dit mee naar huis nemen. Ter afsluiting is er
koffie/thee/fris met Wemmekoek.

De kosten voor dit reisje zijn € 46,- inclusief vervoer. Het bedrag graag
overmaken naar NL63 RBRB 8841 6359 08 0.v.v. Reisje 14 mei 2025.
Opgave kan tot uiterlijk tot 3 mei a.s. bij Tjitske van der Veen. Tel.nr. 06
49717626. Tjitske geeft het aantal vrouwen op 10 mei door aan de
Wemmehoeve. Gaat u niet alsnog niet mee, maar wel al betaald heeft,
wordt er € 10.- in mindering gebracht.

Een hartelijke groet namens het bestuur,

Liesbeth Pentinga. 12



De Tuin van Toon Hermans

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en iedereen vindt het heel

dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen en opstaan
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op
D.V. woensdag 14 MEI in Veendam.

Paula Roelfsema zal iets vertellen over “God heeft een plan!
Bijbelgedeelte:

Ruth 1-4 (HSV), specifieke aandacht voor:

Ruth 1:3-5

Ruth 1:16-17a, 19-22

Ruth 2:20

God heeft een plan! Hoe bemoedigend!?

Maar wat nou als God voor jou helemaal niets lijkt te doen? Als hij je
allerlei ellende laat overkomen. Is dat dan Zijn plan? In het Bijbelboek
Ruth raakt Naomi alles kwijt en verliest alle hoop, ze raakt verbitterd.
Plannen mislukken en dromen spatten uiteen. Het is een boek van
verlies, rouw, pijn en bitterheid. Een verhaal waarin God een afwezige
lijkt, die het leed maar gewoon laat gebeuren. Misschien lijkt het op jouw
verhaal. Hoe ga jij om met dat lijden in jouw leven, met het lijden in de
wereld? Zie jij Gods hand daar nog in?

Paula zal hierover meer uitleg geven op deze ochtend.

Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.
Aanvang: 09.30 uur.

Van harte welkom! 13

INLIA
“Ik blijf bellen tot ik mijn zin heb”

Een speelhoek in de rookruimte, kakkerlakken in de opvang, geen
onderwijs en kinderen die van de stress nauwelijks eten naar binnen
krijgen. Je schrikt van de werkelijkheid, zegt Hilal die namens INLIA
deelneemt in de Werkgroep Kind in AZC.

De Werkgroep zet zich in om de leefomstandigheden van asielkinderen
te verbeteren. Het is een samenwerkingsverband van Defence for
Children Nederland, Save the Children, De Vrolijkheid,
Vluchtelingenwerk, UNHCR en INLIA. De Werkgroep is in 2010
opgericht om ervoor te zorgen dat de asielopvang voldoet aan de eisen
van het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook Nederland heeft dat verdrag
ondertekend.

Officieel hebben asielkinderen net zo veel rechten als alle andere
kinderen in Nederland. En volgens artikel 1 van onze Grondwet hoort
iedereen die in Nederland verblijft gelijk te zijn. “In de praktijk is dat niet
zo”, zegt Hilal, “We beschermen deze kinderen niet.”

Kinderen worden geschaad

Voor de tijdelijke noodopvang geldt zelfs het tegendeel: de
omstandigheden schaden de ontwikkeling en (mentale) gezondheid van
kinderen. Ze worden vaak overgeplaatst, krijgen geen rust, privacy en
veiligheid, ontberen lange tijd onderwijs, missen een speelplek en
hebben geen toegang tot medische zorg. De Werkgroep trekt er al jaren
over aan de bel. Ook Inspecties - onder meer die van Onderwijs, van
Gezondheidszorg & Jeugd en van Justitie & Veiligheid - slaan al jaren
alarm. Vooralsnog heeft dat niet geleid tot veel verandering. Maar de

moed opgeven doet Hilal niet.
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Grote zorgen

“Nee, natuurlijk niet”, zegt ze, “Ik doe het voor de kinderen.” Hoe meer
ze ziet, hoe meer dat haar motiveert om door te gaan. De opstelling van
het kabinet baart haar grote zorgen: “Het moet nog soberder? Hoe dan?
Kinderen worden nu al getraumatiseerd.” En de pleidooien aan de
Tweede Kamercommissie Asiel en Migratie lijken voor de meerderheid

amd

aan dovemansoren gericht: “Dan zeggen ze ‘het wordt meegenomen’.

Maar: door. Aanpakken en doorpakken. Ze is niet voor niets dochter en
kleindochter van - zoals dat destijds heette - gastarbeiders. Anderhalf
jaar zit ze nu in de Werkgroep. Daarin is zij degene die het meest van de
praktijk is, als jeugd- en gezinscoach in de crisisopvang die INLIA
uitvoert voor het COA.

Goede wil, maar...

Ze ontmoet veel goede wil bij medewerkers van instanties waarmee ze te
maken heeft. “Het onderwijs wil meestal helpen, maar heeft niet de
middelen. Of het protocol staat in de weg. Bij het COA hebben
medewerkers begrip en goede bedoelingen, maar geen regelruimte. De
GGD kent lange wachtlijsten. Ga zo maar door.” Als een van ‘haar’
kinderen iets nodig heeft, blijft ze heel vriendelijk, heel rustig. “Maar ik
blijf wel bellen tot ik mijn zin heb.” Ze grijnst: “Als het niet wil zoals het
moet, dan moet het maar zoals het wil.”
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AN Bo Veendam

Wildervank

PC O B Menterwolde

Rink Oosting, Veendammer van het jaar

komt spreken over de gebeurtenissen in Veendam in WO II

op de ledenvergadering van de ANBO-PCOB

“Mijn moeder was bijna 11 jaar toen de 2de WO uitbrak. Nu dus 85 jaar
geleden. Voor kinderen van die leeftijd was de beleving van de oorlog
een hele andere dan door ogen van een volwassene. Tijdens de lezing die
ik zal verzorgen zal ik feitelijke gebeurtenissen die plaatsgevonden
hebben in Veendam ondersteunen met persoonlijke verhalen die mijn
moeder in haar pubertijd en het gezin hebben meegemaakt. Hiervoor
maak ik gebruik van beeldmateriaal dat tijdens de oorlog in Veendam
genomen is. Ik probeer een globaal beeld te geven hoe Veendammers het
dagelijkse leven tijdens de bezetting hebben beleefd. Ik besef dat het
onmogelijk is om vijf jaar bezetting in een lezing te behandelen maar
hoop dat toehoorders zich aan het einde van de lezing een beeld kunnen
vormen hoe ouders of voorouders de oorlogsdagen beleefd hebben.
Opdat verhalen blijvend door worden verteld zodat we niet tweemaal
dezelfde fout maken.”

Handige informatie

Datum: donderdag 15 mei 2025

Tijd: 14:30 - 16:30 uur

Locatie: De Kandelaar, Doctor A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam

Er wordt voor koffie/thee en cake een bijdrage gevraagd van € 3.00 p.p.

Ook niet leden zijn van harte welkom!
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