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    E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl  
 

Assessor:   Vacant 
 

 Scriba:   Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam 
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    Telefoon 0598-612255 
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Nog wat mailadressen….. 
 

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl 
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl 
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding) 
 

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers 
 

www.protestants-wildervank.nl  Site voor al onze gemeente leden. 
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en 
over de SOW-Kerken. 
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst 
en geloof. 
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van 
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie. 
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie. 
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op 
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands). 
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in 
Nederland. 
www.denieuwebijbelvertaling.nl  Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling. 
 

Adreswijziging 
 

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de 
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, 
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van 
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. 
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven 
dat u bij Wildervank wilt blijven. 
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven 
lezen. 
 

Contactadres autodienst 
 

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460 
 

Collectemunten 
 

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij: 
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank 
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden 
de munten binnen tien dagen thuis bezorgd 
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In memoriam Dirk Korf 

Donderdag 9 oktober namen wij in een dienst in de Grote Kerk afscheid 

van Dirk Korf. In hem verloren zijn vrouw Margriet, zijn moeder en 

schoonmoeder, zijn kinderen en kleinkinderen een lieve man, 

(schoon)zoon, (schoon)vader en opa. Een groot gemis, een lege plek die 

gevoeld zal worden, ook in de wijdere kring van familie, vrienden en 

overige bekenden. 

Dirk werd op 6 oktober 1956 geboren in Marknesse, maar bracht een 

groot deel van zijn jeugd door op de Veluwe in Harderwijk en Ermelo. 

Margriet leerde hij al kennen in de vierde van de havo. Nadat zowel 

Margriet als Dirk hun onderwijsakte hadden behaald, en Margriet een 

baan gevonden had in Veendam, trouwden ze en kwamen ze te wonen 

in Wildervank. Later verhuisden ze naar Veendam, waar Diederik, 

Roeland en Lidewij werden geboren. Een mooi leven, al was het niet 

zonder zorgen. 

Niet lang na de eeuwwisseling openbaarden zich bij Dirk de eerste 

symptomen van wat later de ziekte van Parkinson bleek te zijn. Met alle 

gedrevenheid, doorzettingsvermogen en creativiteit die hem eigen waren 

heeft hij geprobeerd zijn leven zo goed mogelijk voort te zetten. Ook zijn 

werk op de Pabo, dat hem dierbaar was. Bij het vervroegde afscheid, in 

2014, bleek ook wel hoezeer hij daar gewaardeerd werd. 

Er volgde een moeilijke tijd, van steeds meer inleveren: op steeds meer 

terreinen niet meer datgene kunnen geven wat je zo graag zou willen 

geven. Toch bleef hij optimistisch: dingen proberen, plannen maken. 

Wat eind mei 2024 een tijdelijke opname had moeten zijn in het A.G. 

Wildervanckhuis werd een permanent verblijf. Ten slotte was zijn 

lichaam zo verzwakt dat het covid met een daaropvolgende 

longontsteking niet meer te boven kon komen.  
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Ten slotte was zijn lichaam zo verzwakt dat het covid met een 

daaropvolgende longontsteking niet meer te boven kon komen. 

Donderdag 2 oktober is Dirk overleden, in de leeftijd van nog net geen 69 

jaar. 

We namen afscheid van hem met woorden uit de Psalmen: ‘Uw woord is 

een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’, hun trouwtekst, en 

‘Dag aan dag draagt Hij ons.’ 

Wij mogen Dirk geborgen weten in de trouw van de Eeuwige. Voor allen 

die hem zo zullen missen bidden wij om troost en kracht. 

Ds. Frits Praamsma 

 

Overdenking 

Bid en je zal ontvangen?! 

"En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen." 

– Mattheus 21:22 

Het is nogal een belofte die Jezus hier doet: alles wat je aan Hem vraagt 

in geloof, zál je ontvangen. Er zijn meerdere teksten bekend over de 

kracht van gebed: 'Bidt en u zal gegeven worden' (Mattheüs 7:7) of 'Als u 

iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen' (Johannes 14:14). Ook in 

het Oude Testament staat het bekende verhaal dat Abraham God blijft 

smeken of Hij Sodom wil redden (Genesis 18).   

Durven wij dat, om alles in geloof aan God te vragen, in de verwachting 

dat we het zullen ontvangen? Durven we alles van Hem te verwachten?  
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Want door de hele Bijbel heen blijkt steeds opnieuw Gods trouw: Hij 

houdt zich altijd aan Zijn beloftes. Dus ook aan deze belofte, dat Hij ons 

alles zal geven als we het in Jezus' Naam vragen, mogen wij ons in 

vertrouwen vasthouden.   

Omdat wij ook maar mensen zijn, hebben wij hier waarschijnlijk tal van 

tegenwerpingen. Maar God geeft toch niet écht alles? Er zijn toch 

bepaalde grenzen aan? Ook zul je voorbeelden kennen van de keren dat 

je God iets vroeg, maar het niet kreeg. We moeten echter niet vergeten 

dat God veel groter is dan wij zelfs maar kunnen bedenken. Voor Hem is 

niets onmogelijk.   

Waar ga jij God komende maand om vragen?   

Bid voor je eigen gebedsleven. Vraag God of Hij je het vertrouwen wil 

geven dat Hij doet wat Hij belooft. Vraag Hem of Hij je wil zegenen met 

het geloof van een mosterdzaadje.   

Bid voor alle christenen in Nederland. Bid dat ook zij een vurig geloof 

mogen ontvangen in Gods almacht en in de kracht van gebed. Bid dat 

christenen mogen opstaan om het nieuws te delen met elkaar, maar ook 

met mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben. Bid ook voor alle 

zendingswerkers in Oost-Azië, die de gebedssteun zo hard nodig 

hebben. Bid dat God ze elke dag zegent met nieuwe moed, kracht en een 

vast vertrouwen.   

Durf jij dat, om alles in geloof aan God te vragen? Durf jij alles van Hem 

te verwachten?  

Namens OMF 
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Vanuit de kerkenraad 
 
Omdat er op de oproep in Context, om mee te denken of te helpen, 
geen reactie is gekomen heeft de kerkenraad besloten niet deel te 
nemen aan de kerstmark in de Margaretha Hardenberg Kerk.  

 

 
 
Van de redactie 
 
In Context van september heeft een kleurplaat gestaan waarmee een 
prijsje te winnen was. Het was voor de redactie niet moeilijk om te 
kiezen wie deze prijs kreeg, er was nl maar één inzending en wel van 
Dineke van Maanen, zij is dus de winnaar van deze wedstrijd.  
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Vanuit de diaconie 
 
 
Zondag 2 november is het zendingszondag en staat de dienst in 
het teken van de MAF.  

In het vorige nummer van Context 
hebben we hier al op 
geattendeerd. 
 
 

Hebt u inmiddels de afleveringen van “Jungle piloten” gezien? 
Dan hebt u een indruk gekregen van het werk van de MAF.  
Wat doet de MAF (Mission Aviaton Fellowship)  

Met 120 MAF-vliegtuigen vliegen ze wereldwijd 
om zending, medische hulp, ontwikkelingshulp en noodhulp te 
bieden in de meest afgelegen gebieden. Het is hun missie om 
het Evangelie naar de moeilijkst bereikbare gebieden te brengen. 
MAF Nederland werkt hard om deze doelen te realiseren. 
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Hierbij is onze steun en de steun van kerken, scholen, vrijwilligers, 
donateurs en mensen die inzamelingsacties organiseren 
onmisbaar. Dankzij deze waardevolle bijdrage heeft MAF de 
mogelijkheid om écht impact te maken op de levens van 
duizenden mensen die de hulp en Hoop het hardst nodig hebben. 

Zij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om iedereen te 
bereiken met het Evangelie én Gods liefde te brengen waar wegen 
ophouden. Hun werk reikt van Nederland tot aan de meest 
afgelegen dorpen op aarde.  

Het werk van MAF draagt bij aan de verspreiding van het 
Evangelie. En zo vliegen zij waar wegen eindigen. 

Ds. B. Terlouw zal de kerkdienst verzorgen op zondag 2 
november. Ds. Terlouw is met zijn gezin werkzaam geweest voor 
de MAF en zal ons iets vertellen over zijn werk en ervaringen in 
Afrika. Tijdens de koffie is er ruimte voor vragen en opmerkingen. 
De collecte tijdens deze dienst is uiteraard voor de MAF.  
We zien uit naar deze dienst en hopen dat velen deze dienst zullen 
bezoeken, zowel jong als oud.  
 
Collectes 

 
9 november is de uitgangscollecte voor VoorDoor 

Deze plaatselijke stichting geloofd in 
de kracht van samenzijn. Hun naam 
zegt het al: “voor iedereen, door 
iedereen”. VoorDoor biedt iedereen 
een plek waar je ongeacht je 

achtergrond of levensverhaal “jezelf” kunt zijn.  
Elke vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur staan de deuren open en staat 
de koffie en thee klaar.  
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De bezoekers kunnen genieten van een moment van ontspanning 
en gezelligheid. Er wordt geknutseld en er wordt van gedachten 
gewisseld over alle daagse dingen of diepgaandere onderwerpen. 
Er kan meegeholpen worden met het bereiden van de maaltijd die 
tussen 18.00-19.00 uur wordt geserveerd. Samen wordt daarna 
opgeruimd en afgewassen en wordt er tijdens de thee/koffie 
gezamenlijk een gezelschapsspel of andere activiteit gedaan. De 
bezoekers betalen voor de maaltijd een kleine bijdrage. U zult 
begrijpen dat deze bijdrage niet de daadwerkelijke kosten dekt. 
Daarom collecteren we voor VoorDoor om zo een bijdrage te 
leveren aan dit zo belangrijke werk in onze directe omgeving.   
 
 
 
16 november Avondmaalscollecte voor buurthuiskamers van het 
Leger de Heils 
 
Door heel Nederland vind je buurthuiskamers, voor én door de 
buurt. Hier ontmoeten mensen elkaar als buren, zien ze om naar 
elkaar en helpen elkaar verder. De buurthuizen van het Leger des 
Heils zijn plekken waar iedereen welkom is. Of je nu jong of oud 
bent, ziek of gezond, medewerker, vrijwilliger of bezoeker; je hoort 

erbij Je wordt gezien. Je voelt je thuis.  
In totaal zijn er 130 buurthuizen 
verspreid over heel Nederland. Elk 
buurtcentrum heeft zijn eigen 
activiteiten, afgestemd op de vraag en 
behoefte van de bezoekers. Het Leger de 
Heils krijgt voor een groot deel van deze 
buurthuiskamer geen subsidie van de 
overheid en is dan afhankelijk van 
giften.  
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In Veendam, aan het 
Beneden Oosterdiep 
155a, is ook zo’n 
buurthuiskamer, 
genaamd “Bij de 
buren”.  
Hier vinden bijna 
dagelijks activiteiten 
plaats zoals een 
huiskamer inloop, een 
tweedekans 
Kledingwinkel, er 

worden ook maaltijden en lunches aangeboden evenals een 
bijeenkomst “Duik in de bijbel”.  
 
 

 
 
23 november Collecte t.b.v. Pastoraat 
Protestantse Kerk – Pastoraat bij rouw en 
gedachtenis  
 
Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-

zijn, is meeleven met elkaar, aandacht en zorg geven aan de ander. 
Zowel aan mensen binnen als buiten de kerk. De Protestantse Kerk 
ondersteunt allerlei vormen van pastoraat, zoals in de scheepvaart, 
gevangenissen of bij studenten. Bij momenten van rouw en gedachtenis 
biedt de kerk ruimte aan gemeenteleden, maar ook aan wijk- en 
dorpsbewoners, om stil te staan bij hun verdriet. In de hectiek van het 
leven biedt de kerk een moment van rust, aandacht en nabijheid, voor 
iedereen die dat nodig heeft. Daarom is dit een waardevol en 
hartverwarmend collectedoel dat we van harte aanbevelen. Want door 
pastoraat te ondersteunen, helpen we de kerk om te blijven doen waar ze 
het verschil maakt: een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde.  
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30 november collecte t.b.v. Kwetsbare kinderen in Rwanda een 
veilig thuis bieden  
 
Mwana Ukundwa betekent “Geliefd Kind” in het Rwandees. Het is 
de naam van een Rwandese partnerorganisatie van Kerk in Actie, 
die zich inzet voor 1300 kwetsbare kinderen en hun ouders. Wat 
begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide 
van 1994, is inmiddels uitgegroeid tot een stevige organisatie voor 
kinderen zoals Mariya Josee, die met hiv besmet is. Zij komt op 
zaterdag graag naar het centrum. Daar bespreekt ze met andere 
kinderen hoe ze kan omgaan met haar ziekte. Ze bidden samen en 
hebben veel plezier: ze zingen, dansen en trommelen. Sociaal 
werkster Marie-Louise ziet gelijk hoe het met Mariya Josee gaat.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds Marie-Louise het gezin begeleidt is Mariya Josee geleidelijk 
veranderd van een ziek mager meisje in een vrolijke 13-jarige 
puber. Haar moeder die ook met hiv besmet is, zit niet meer 
eenzaam in een hoekje, maar legt contact en zorgt weer voor haar 
dochter. Mariya Josee voelt dat ze een “geliefd kind” is. Steun 
kinderen als Mariya Josee en haar moeder. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kinderenrwanda  
 

11 

Zondag 2 november, Zendingszondag 

Predikant/bijzonderheden Ds. B. Terlouw 

Collecten MAF*, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Jantina Wolfs 

Organist Dirk Swama 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Lida Koster 

Autodienst Ina Zijlema, 0598-621084 

 
 

Zondag 9 november 

Predikant/bijzonderheden Dhr. Huizinga 

Collecten Diaconie, Kerk, Voordoor* 

Lector Liesbeth Pentinga 

Organist Wim de Olde 

Koster Familie Mulder 

Oppasdienst Martine Velthuis 

Autodienst Familie Velthuis 06-15109463 

 

Zondag 16 november, Heilig Avondmaal 

Predikant/bijzonderheden Ds. M. Lock 

Collecten Buurthuiskamer Leger des Heils*, 
Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Marjan Mesman 

Organist Ramon Beekman 

Koster Familie Somhorst 

Oppasdienst Geja Bandhoe 

Autodienst Wim Bouter 0598-624460 

 

http://www.kerkinactie.nl/kinderenrwanda


Zondag 23 november, Eeuwigheidszondag 

Predikant/bijzonderheden Mw. N. Hollander 

Collecten Diaconie, Kerk, Binnenlands diaconaat* 

Lector Ali Herder 

Organist Dirk Swama 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Hilda Oosterheert 

Autodienst Aart Euving 0598-617720 

 

Zondag 30 november, 1e advent 

Predikant/bijzonderheden Ds. Fortuin 

Collecten Zending*, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Aly van der Kam 

Organist Ramon Beekman 

Koster Familie Somhorst 

Oppasdienst Dieneke Hollander 

Autodienst Ina Zijlema, 0598-621084 

 

Zondag 7 december, 2e advent 

Predikant/bijzonderheden Ds. J van Veen 

Collecten Werelddiakonaat*,Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Dieneke Hollander 

Organist Wim van Veelen 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Lida Koster 

Autodienst Wim Bouter 0598-624460 

 
- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven 
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven 
- *zie artikel elders in Context 

Schoenendoosactie 
 
Hebt u de schoenendoos al klaar? 

Het kan nog ……. Zondag 9 en 16 november kunt u de gevulde 
schoenendozen inleveren in de kerk.  
 

Komt u niet in de kerk dan is er 
op donderdag 27 november 

tussen 16.00-18.00 uur en zaterdag 

29 november tussen 10.00-11.30 
uur ook nog gelegenheid om uw 
schoenendoos in te leveren bij de 
kerk. De schoenendoos kunt u 
ook inleveren bij Ria Beekman, 
Linge 85 of een van de andere 
diakenen (voor adressen zie 
jaarboekje). 

Bent u niet instaat een schoenen doos te vullen en wilt u toch 
meedoen met deze actie. Dan zijn we ook blij met een financiële 
bijdrage. U kunt dit over maken op het rek nummer van de 
diaconie NL96RABO0319 011 54 o.v.v. Schoenendoosactie.  
 

Verjaardagen 
 
 
 
 
Indien u geen prijs stelt op vermelding van uw verjaardag in Context, geef 
dit dan vroegtijdig door aan de redactie. 

 
Bedankt 
 
Van een oud-lid van onze gemeente is een gift ontvangen van € 500 voor 
de restauratie van de kerk. Waarvoor hartelijk dank! 
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Kerkelijke stand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkenraadsvergaderingen deze maand 
 
Woensdag 12 november Moderamen 

Dinsdag 19 november Kerkenraad 
Dinsdag 25 november Diaconie 

 
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia 

 

De bloemen zijn gegaan naar 
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Een kaart is gestuurd naar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wandeling 

En weer een maand voorbij, dus tijd voor onze wandeling. Deze keer 

gingen we naar Smeerling waar een route van 5 km op ons stond te 

wachten. Elf personen gingen weer vol goede moed op stap.  

Onderweg werd er weer 

gezellig gekletst maar 

zeker ook volop van het 

mooie landschap genoten.  

Na de wandeling konden 

we niet terecht voor 

koffie/thee bij Gasterij 

Smeerling, dus allemaal 

weer in de auto om naar 

Bourtange te gaan. Daar 

was 't Oal Kroegie wel 

open.  
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We konden lekker op het terras zitten, en iedereen heeft iets lekkers te 

drinken besteld. Daarna weer richting Veendam waar we rond 16.30u 

terug waren. Alle rijders, dank jullie wel. 

De volgende wandeling is op 11 november. We gaan dan naar Anloo 

waar we gaan wandelen in het "Kniphorstbos". We verzamelen weer bij 

de kerk tussen 13.15u en 13.30u. Tot dan. 

A L G E M E E N   N I E U W S 
                                                                        
AFDELING WILDERVANK-
VEENDAM 
 
Woensdagavond  8 oktober heeft  drs.Henny van Harten-Boer  een 
boeiende lezing gegeven over het leven op het landgoed Fraeylemaborg 
in Slochteren. De opkomst was goed en we mochten ook een gastlid 
ontvangen en de reacties op deze avond waren positief. 
 
Onze volgende afdelingsavond is woensdag 12 november en dan zal 
Ds.de Boer uit Ten Boer ons komen vertellen over de “Zeven werken van 
barmhartigheid.”  Aanvang 19.30 uur in Concordia te Wildervank 
(ingang Torenstraat 80) 
Bent u geen lid, maar trekt dit onderwerp u aan dan bent u van harte 
welkom. De toegang is gratis en leeftijd speelt geen rol.  
Heeft uw vragen of wilt u vervoer  dan kunt u contact opnemen met ons 
PR bestuurslid Janny v.d. Lei, tel. 06- 82056538. 
 
Een hartelijke groet namens het  bestuur, Margit Munneke    

 

                                  
Naastenliefde is…weten wie je naaste is en dat laten horen, zien en voelen. Zo 

makkelijk maak je mensen blij. 
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Kerk wordt bioscoop op 8 november 
 

Orgel anders: zwart/wit film “The Gold Rush” 
 
Gezien de indrukwekkende ervaring met de film “Phantom of the 
Opera”, twee jaar geleden, organiseert de Monument- en 
Concertcommissie weer een filmavond op zaterdag 8 november a.s. 
Vincent Hensen-Oosterdijk, cantor-organist van de Nicolaïkerk in 
Appingedam, zal de geluidloze film “The Gold Rush” met Charlie 
Chaplin uit 1925 begeleiden op het orgel.  
 
Vroeger was dit de normaalste zaak van de wereld, elke bioscoop had 
een pijporgel dat vaak uitgerust was met wat speciale effecten, Vincent 
zal dit weer op sublieme wijze uitvoeren. Deze avonturenfilm wordt van 
harte aanbevolen voor iedereen. 
Het begint om 20:00 uur, de toegang is 12 euro. 
 
Korte inhoud 
 
In “The Gold Rush” zoeken avonturiers koortsachtig naar goud in de 
mijnen van Klondike, Yukon. Ook de kleine  
 
zwerver Charlie is van de partij. Als een zware sneeuwstorm dreigt, 
zoekt hij onderdak en schuilt met de crimineel Black Larson en de 
goedgezinde Big Jim McKay in een verlaten hut. Na dagenlang honger te 
hebben geleden – hij eet zelfs zijn eigen schoenen op – maakt een enorme 
goudvondst hem in één klap rijk en hij wordt verliefd op de mooie 
Georgia. Hij probeert met zijn charmes haar hart te veroveren. Beroemd 
zijn de scènes waarin Chaplin de gedaante van een kip aanneemt en een 
blokhut die op het randje van de afgrond wankelt.  
 
In die tijd bestonden er nog geen computers of geavanceerde apparatuur. 
Ensceneringen zijn grotendeels in studio’s gedaan met decorstukken, 
miniaturen en nepsneeuw, op een paar scènes na, maar zelfs het 
beroemde huis dat op de rand van de afgrond balanceert ziet er echt uit. 
Schitterend! 
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Over “The Gold Rush” sprak Charlie Chaplin 
ooit de beroemde woorden: “Als er één film 
is waarvoor ik herinnerd wil worden, laat het 
dan deze zijn.” 
 
 
 
CV Vincent Hensen-Oosterdijk 

Organist, koordirigent en 
beiaardier Vincent Hensen-
Oosterdijk (Winschoten, 
1986) studeerde vanaf 2005 
Docent Muziek aan het 
Prins Claus Conservatorium 
in Groningen. Zijn docent 
was Theo Jellema.  
Na deze studie begon hij 
met de hoofdvakopleiding 
orgel aan hetzelfde 

conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga. Hij behaalde in juni 
2014 zijn tweede bachelor.  
 

Ondertussen bereidde hij zich voor op de master aan de Nederlandse 
Beiaardschool. Op 31 mei 2015 won hij het Internationaal 
Beiaardimprovisatieconcours in Den Bosch en in juni 2015 is hij 
toegelaten tot de masteropleiding Beiaard op de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht en is afgestudeerd als Master of 
Music/Beiaardier. 
 
Vincent begon zijn muzikale carrière op jonge leeftijd als organist 
van de huidige protestantse gemeente Oude Pekela. In 2004 
begeleidde hij zijn eerste vaste koor. Vanaf 2006 dirigeert hij 
verschillende koren, waaronder sinds 2013 het Toonkunstkoor 
Delfzijl. In Appingedam is Vincent in 2012 benoemd tot cantor-
organist van de Nicolaïkerk, waar hij de cantorij leidt en het mooie 
Hinsz-orgel uit 1744 bespeelt. 
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Vincent bespeelt sinds 2016 de beiaards van ‘Roos in de Regio’ 
Winschoten en ‘Parkstad’ Veendam. In 2018 is hij tevens benoemd 
tot beiaardier van de beiaard van de stadhuiskoepel in 
Leeuwarden aan het Hofplein. In eerste instantie was dat een 
benoeming voor de duur van een jaar in het kader van ‘2018 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa’, maar inmiddels is 
de aanstelling verlengd. 

 
Vincent zoekt graag de verbinding op met andere kunstvormen.  
Zo heeft hij voor het Schnitgerfestival in 2017 een voorstelling 
ontwikkeld met theaterschool de Noorderlingen en ook in Leeuwarden 
een poëzie-avond met Friese dichters en nieuwe composities voor de 
beiaard in Leeuwarden door Friese componisten. De laatste tijd begeleidt 
hij ook verschillen geluidloze films in diverse kerken. Met 
theatertechnicus Herman van Keulen maakte hij in de Nicolaïkerk van 
Appingedam de multimedia voorstelling VOYAGE, waarin beelden van 
het heelal, van de aarde vanuit het heelal én de bijzondere film uit 1902 
‘La Voyage dans la Lune’ met orgel begeleid werden. Verder 
onderneemt hij veel “orgel anders”-initiatieven. 
 
Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank.  
 
 
UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND 
 
Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op 
D.V. woensdag 12 NOVEMBER in Veendam.  
Hinke Braam-Smit zal dan spreken over: De zegen van Jabes. 
 
De zegen van Jabes; een bijzonder gebed, middenin allerlei lange 
namenlijsten in de Bijbel. Wat maakt dat Jabes zomaar onbeschaamd 
zo’n bijzonder gebed durft te uiten? Welke lessen kunnen wij daaruit 
leren? Want dit gebed werd wél verhoord!  
Hinke zal hierover meer uitleg geven op deze ochtend. 
 
Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.  
Aanvang: 09.30 uur. Van harte welkom! 
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Theatervoorstelling “Schreeuw in de ruimte”  in Veendam 
 
De Joseph Wresinski Cultuur Stichting brengt een nieuwe 
theatervoorstelling: Schreeuw in de ruimte, en komt naar Veendam. 
Schreeuw in de ruimte, wordt gebracht i.s.m. Stichting Arm in Arm, 
Stichting VoorDoor, Molendrift, de PG Veendam en Wildervank, en ze is 
mede mogelijk gemaakt door Stichting Hazewinkelfonds en Martinus 
Cremersstichting.  
 
Deze voorstelling is gemaakt en wordt gespeeld door moeders in 
armoede. Sterke vrouwen die elke dag strijden om hun gezin overeind, 
gezond en bijeen te houden. Meestal zwijgen zij over de pijn en moeite die 
dit kost. Maar met de voorstelling doorbreken zij hun stilte. Schreeuw in de 
ruimte is een prachtige, intieme voorstelling die je kennis laat maken met 
hun leven. En oproept tot solidariteit.  
 
Omdat wij theater maken om mensen samen te brengen, zijn we in 
gesprek gegaan met werkers uit de jeugdzorg. Een van hen zei: “Ik word 
me ervan bewust dat we heel veel aandacht hebben voor de kinderen, 
maar veel te weinig voor de moeders die getraumatiseerd achterblijven.” 
 
Door de samenwerking van moeders en hulpverleners gaat Schreeuw in 
de ruimte over het erkennen van elkaars belang en kracht. Kijken naar 
wat er echt aan de hand is en wat de situatie vraagt om alle partijen er 
beter uit te laten komen. De hulpvrager omdat ze zich gezien en gehoord 
voelt, de hulpgever omdat ze een bijdrage levert aan het algemeen goed. 
Zodat moederschap kan bloeien en kinderen groot worden zonder uit 
elkaar getrokken te worden. 
 
We kijken er naar uit om u te ontmoeten bij de voorstelling! 
  
Enkele reacties van toeschouwers: 

“Jullie weten een zwaar thema fijngevoelig weer te geven. Klasse!” 

 

“Je ervaart de pijn van moeders en de vooroordelen die er zijn in de 

samenleving.” 
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“Ik raad iedereen aan die iets wil begrijpen van de pijn die geleden wordt 
aan de kant van diegene die hulp krijgt om de voorstelling te bezoeken. 
De voorstelling schopt niet en kiest ook geen partij.  Het 
hartverscheurende wordt zonder partijdigheid onverdund duidelijk.” 
 
 

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting is een multicultureel 
theatercollectief van mensen die leven in kansarme en kwetsbare 
situaties en theatermakers. Samen nemen zij u mee op reis door de 
Nederlandse samenleving, zoals die gezien en beleefd wordt door 
mensen aan de voet van de maatschappelijke ladder. Zo brengen we een 
authentieke manier een wereld over het voetlicht, die gewoonlijk 
ongezien en ongehoord blijft. 
 
De voorstelling is gratis toegankelijk. We verzoeken u vriendelijk om 
u aan te melden. 
 
Datum: Donderdag 13 november om 20:00u (ontvangst vanaf 

19:30u) 
 
  Vrijdag 14 november om 20:00u (ontvangst vanaf 19:30u)  
 
Locatie: De Kandelaar 

Doctor A. Kuyperstraat 46, Veendam  
 

Toegang: Gratis. Vrije gift na afloop 
 
Aanmelden:  wresinskicultuur.nl/aanmelden/ 
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Van welke kerk ben jij? 

 

Deze vraag krijg ik nog weleens te horen 

Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren 

Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? 

 

Met hervormd kun je alle kanten op gaan 

En dus vul ik aan:  

rechtzinnig daar en boven 

Dat is een vrijzinnige manier van geloven. 

 

Maar toen ik nog jong was is mij al geleerd: 

Een goed woord voor Hervormd is gereformeerd 

Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk 

En doe gereformeerd gemeentewerk. 

 

De kerk is oud, dat zonder meer  

dus ben ik ook oud gereformeerd 

Ik ben christelijk, zo is mij geleerd. 

 

Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door  

en dat ik tot de christenengemeente hoor 

Christus bevrijdde mij tot liefde en hoop 

Dus vast en zeker vrijgemaakt ben ik dus ook. 

 

Omdat men in de kerk aan dopen doet 

past baptistengemeente mij ook wel goed. 

 

In een kerk komt jaarlijks het pinksterfeest voor 

Dus is het dat ik tot een pinkstergemeente behoor 

 

En omdat het steeds om het evangelie gaat 

kan evangelische gemeente ook geen kwaad. 

 

Ik vaar op het Bijbelse apostolische gezag 

Dat is ook een reden dat ik mij ook apostolische noemen mag. 
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Tenslotte is het maar een klein publiek 

De kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek. 

 

U weet nu bij welke kerk ik hoor 

of komt mijn antwoord u erg verwarrend voor? 

 

U heeft gelijk! Al die namen wat een gedoe 

Daarom wens ik u van harte toe 

Dat op de vraag: waar hoort u bij? 

Van wie bent u? 

 

Mijn antwoord is: Van Christus ben ik... 

Straks en ......Nu! 

 
Ingezonden door een gemeentelid                   
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