
Protestantse Gemeente te Wildervank e.o. 
 
Predikant:  Vacant 
 

Preses:    G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank 
    Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105     

    E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl  
 

Assessor:   Vacant 
 

 Scriba:   Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam 
   Telefoon (0598) 621000 

   E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl 
 

Boekhouder:   B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank 
    Telefoon (0598) 632420   
    E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl 
    Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091
    of  NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:  
    Protestantse Gemeente te Wildervank 
 

Diaconie:  Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank 
   Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54 
   (Graag doel vermelden voor goede verwerking)  
 

Koster:    K.H. Zijlema-Wubs 
    C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank 
    Telefoon (0598) 621084   
    E-mail: inazijlema@netvisit.nl 
 

Kerkelijk Bureau:        mw D. Hollander, Menweg 4, 9658 PM Eexterveen 
        0598-468266 
        E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank 
 
Grote Kerk:   Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank 
“Concordia”:    Torenstraat 80, Wildervank  
    Tel. (0598) 612255 
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Nog wat mail adressen….. 
 

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl 
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl 
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding) 
 

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers 
 

www.protestants-wildervank.nl  Site voor al onze gemeente leden. 
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en 
over de SOW-Kerken. 
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst 
en geloof. 
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van 
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie. 
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie. 
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op 
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands). 
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in 
Nederland. 
 

Adreswijziging 
 

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de 
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, 
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van 
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. 
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven 
dat u bij Wildervank wilt blijven. 
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven 
lezen. 
 

Contactadres autodienst 
 

Josien Bouter-Krolis, telefoon0598- 624460 
 

Collectemunten 
 

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij: 
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank 
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden 
de munten binnen 10 dagen thuisbezorgd 
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Overdenking 
 
Een nieuw seizoen...  
 
Een hemels doorgeefluik  
“Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U het wilt.” 
(Matteüs 26:39b) We moeten ons optimaal ontplooien en onze tijd en ons 
geld zo besteden dat het ons maximaal rendement oplevert. We moeten 
ons ontwikkelen, nieuwe kennis opdoen, op avontuur gaan en de wereld 
ontdekken. Nu is de tijd!  
 
Voortdurend krijgen we bovenstaande boodschap: Haal alles uit het 
leven wat er n zit! Daarom is het goed om aan het begin van een nieuw 
seizoen stil te staan en ons af te vragen of dat ook is wat God van ons 
vraagt. Wat doen we? Waar zijn we naar op weg?  
 
Floris Bakels, die de gruwelijkheden van de tweede wereldoorlog 
overleefde in gevangenissen en concentratiekampen en daarover schreef, 
zegt: “Iemand die met beide benen op de grond staat is niet in de 
werkelijkheid. Hij zit vast aan dat wat voorbijgaat. Wij zijn hier 
ballingen. Wij zijn hier maar een ogenblik. Hij die (..) zich op aarde een 
vreemdeling voelt, ver van het vaderland, die is in de werkelijkheid.”  
 
“Als men de celdeur achter je dichtgooide en vergrendelde, gaf dat geen 
benauwenis meer. God liet toe dat de Duitser je opsloot. Eén stap verder: 
God sloot je op. Daarmee was een bedoeling. Deze viel te doorgronden. 
Lijden wordt, als je de bedoeling ervan doorgrondt, een zegen. Men kan 
lijden en zeer gelukkig zijn: als men met Christus mede lijdt.” * 
 
Dit zijn hele grote woorden en niemand kan ze uitspreken dan degenen 
die zelf door zwaar lijden heen zijn gegaan en Gods aanwezigheid zo 
ervaren hebben. Maar het is de boodschap van de Bijbel. Het is het 
mysterie van het volgen van Christus: dat we bereid zijn om te lijden 
omwille van de naam van Jezus. Dat ons leven en hoe wij ons 
ontplooien, niet het belangrijkste is dat telt. Maar Zijn leven in ons. Dat 
Zijn kracht, Zijn liefde, Zijn trouw, Zijn moed, Zijn rechtvaardigheid 
zichtbaar worden door ons leven heen. 
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Floris Bakels hield stiekem zondagse bijeenkomsten in de barak. Hij liep 
daarmee het gevaar zijn leven te verliezen. Wij leven in volkomen 
vrijheid. Maar zijn wij ook bereid om (figuurlijk) ons eigen, mooi 
uitgestippelde, leven te verliezen? 
 
Ik hoop dat wij onze dromen en verwachtingen ondergeschikt durven te 
maken aan de plannen die God voor ons heeft. En dat wij allemaal in het 
nieuwe seizoen een hemels doorgeefluik zullen zijn van alles wat God 
wil schenken aan mensen die Hem zoeken. Dat we zullen leven tot eer 
van Hem. 

 
*’Terug uit Nacht und Nebel’ Floris B. Bakels p.139 en 135 uitg: Omniboek 
Gevonden op internet “Preek door de week” de Meerkerk.  

Liefdevolle God, 
die als alfa en omega ons leven omvat, 

de seizoenen en de tijden: wees mét ons, 
aan het begin van een nieuwe periode 
van leren, binnen en buiten de kerk. 

Geef dat we kennis opdoen en wijsheid 
durven omarmen. 

Wees mét ons, 
aan het begin van een nieuwe periode 

van dienen, laat ons ongehinderd door zuilen 
of denkbeeldige scheidslijnen vrij zijn om te doen wat uw 

Stem ons toespreekt aan recht en respect. 

Wees mét ons aan het begin van een nieuwe tijd van vieren. 
Dat we het leven begroeten, het licht ontsteken, 

verhalen delen, uw woord ons verrast. 

Wij dragen onze gemeenschap in geloof en Liefde aan U op, 
dat uw Naam hier wonen mag, 

tot zegen van wie hier aanwaait. 

Amen 
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Van de kerkenraad 
 
Zondag 14 september zal er geen bevestigingsdienst zijn. Het is ons 
helaas niet gelukt om nieuwe ambtsdragers te vinden. Ook zullen er 
geen ambtsdragers aftreden.  
Net als bij andere gemeentes is het bij ons ook een gegeven dat door 
vergrijzing en afnemende ledenaantallen het steeds moeilijker wordt om 
nieuwe ambtsdragers te vinden.    
Om als gemeente het hoofd boven water te houden, zijn we 
samenwerking met andere gemeentes aangegaan. Een overkoepelende 
kerkenraad wordt ingesteld, waarbij er plaatselijk minder ambtsdragers 
nodig zijn, en is er voortgang in de procedure om gezamenlijk een 
predikant te beroepen.  
Op dit moment zitten we dus in een overgangsfase, maar door ons 
gezamenlijk te blijven inzetten kijken we de toekomst hoopvol tegemoet.  
 
Gerda Kloosterhuis 
scriba 
 

 
Kerstmarkt!! 
Helaas hebben we op de oproep in het vorige nummer van Context geen 
enkele reactie gehad om te helpen met het organiseren van een bemande 
stand op de Kerstmarkt in Wildervank.  
 
Eigenlijk ook logisch, in deze periode wil je nog niet denken aan “Kerst” 
en ben je druk met vakantie en alle voorbereidingen.  
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Daarom nu deze reminder, vindt u het ook belangrijk dat onze “KERK” 
zijn gezicht laat zien op de kerstmarkt op zondag 7 december a.s. in de 
Margaretha Hardenberg kerk, dan hopen we dat u/jij zich hiervoor 
aanmeldt. Er zijn al enkele ideeën (niet moeilijk en heel goed mogelijk) 
maar hiervoor hebben we echt uw/jouw hulp nodig. Al is het maar 
alleen op de dag zelf een uurtje de stand bemannen………. er worden 
geen dingen van je gevraagd die onmogelijk zijn of je niet kunt.  
 
Denkt u/jij, leuk! Daar wil ik aan meehelpen, neem dan contact met mij 
op. Dan komen we binnenkort een keer bij elkaar om te zien hoe we deze 
stand gezellig en aantrekkelijk kunnen maken.   
 
Ik ben op diverse manieren te bereiken per telefoon 0598-626880, email 
diakonie@protestants-wildervank.nl of mij persoonlijk aanspreken. Lukt 
het niet om mij te bereiken dan kunt u altijd contact opnemen met een 
van de andere kerkenraadsleden.   
 

 
 

We willen als “Kerk” hier toch aanwezig zijn en de boodschap van Kerst, 
op een laagdrempelige manier, uitdragen!! 
Doet u/jij mee? Wij rekenen op u/jou!!! 
 
Namens de kerkenraad 
Ria Beekman 
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Van de diaconie 
 
Beste mensen, 
 
Evenals vorig jaar lijkt het ons een goed idee om aan de start van het 
seizoen weer een inzamelingsactie voor een goed doel te houden.  
Stichting Gain (van de schoenendoosactie) deed ons een suggestie aan de 
hand, nl een “Collection day”.  
Wat is een “Collection day”. Eigenlijk wil dit zeggen dat we onze 
overbodige spullen inleveren zodat deze een tweede kans krijgen. Bijv. 
de ongebruikte lakens die je nog in je kast hebt liggen, of de dekens die 
op zolder liggen te “verstoffen”, slaapzakken die niet meer gebruikt 
worden. Baby spullen, luiers, rompers, flessen, spenen ed. Maar ook 
handwerk- en naaimateriaal; bollen brei/haakgaren, naaigaren ed.  

Spulletjes die wij ongebruikt in de kast hebben liggen, zijn in 
andere landen een grote luxe. Vluchtelingen in Griekenland, 
Roma in Roemenië en mensen in Moldavië kunnen ze heel goed 
gebruiken. 
Stichting Gain heeft een lange lijst van spullen die kan worden 
ingeleverd. Hiervoor zou je een grote opslag moeten hebben en ook het 
vervoer naar het inzamelpunt moet dan weer geregeld. Dia diaconie 
heeft gekozen voor een aantal onderdelen van deze inleverlijst zodat het 
ook voor ons behapbaar blijft.  
We willen u vragen eens in uw kast te kijken (nieuwkopen mag 
natuurlijk ook) of er iets is wat u op startzondag, 7 september as, mee 
neemt naar de kerk om in te leveren.  

 
Baby en kraammateriaal; nieuwe spenen en flessen baby-

hygieneartikelen, luiers en draagzakken  

-  
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Bedtextiel en linnengoed; schone dekens, dekbedden, 

slaapzakken, lakens, kussenslopen, handdoeken ed 

 

 
Handwerkmateriaal; bollen haak en breigaren, naaigaren, 

naalden, brei- en haaknaalden.  

 

Gun jij overbodige spullen ook een tweede kans? Ja toch!!!! 
Wilt u meedoen met deze actie en kunt u niet naar de kerk komen, dan 
halen we de spullen graag bij op. Neem dan contact op met een van de 
diakenen (voor tel nr zie jaarboekje) 
Natuurlijk kunt u ook een financiële bijdrage doen op het 
bankrekeningnummer van de diaconie, NL96RABO 0319 0110 54, 
vermeld er dan bij “Hulpgoederen Gain “. Wij kopen daar dan bijv 
flessen en spenen voor.  
De collecte op deze zondag is ook voor deze actie.  
Evenals vorige keren rekenen we ook nu weer op een mooie bijdrage van 
uw kant.  
 
Tot zondag 7 september, 
Jannie, Jeannette, Josien en Ria.  
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Collecte 14 september Werelddiaconaat 

Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië 
In Indonesische steden leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen 
worden door hun ouders meegenomen om op drukke verkeerspleinen 
kranten of etenswaren te verkopen. Anderen moeten zichzelf zien te 
redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar deze kinderen om.  
 

 
 
Medewerkers en vrijwilligers leggen op straat spelenderwijs contact met 
de kinderen en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Dreamhouse 
moedigt ouders aan hun kinderen niet de straat op te sturen, maar 
(terug) naar school te laten gaan. Kinderen die zich in een onhoudbare 
situatie bevinden, kunnen tijdelijk in het opvanghuis van Dreamhouse 
terecht en naar school. Medewerkers helpen hen bij hun studie en 
begeleiden kinderen terug naar huis of andere familie. Kinderen van 
vuilnisrapers krijgen muziekles. Ze leren het traditionele 
snaarinstrument sasando te bespelen en krijgen daardoor zelfvertrouwen 
en aanzien. Zo leren straatkinderen weer dromen.  
 
Dreamhouse wil ieder jaar 500 kinderen en hun ouders helpen. Onze 
gemeente steunt dit werk via het programma werelddiaconaat van Kerk 
in Actie. Doe je mee? Geef dan aan de collecte, maak je bijdrage over op 
het bankrekeningnummer van de diaconie, NL96RABO 0319 0110 54 
o.v.v. ‘Straatkinderen Indonesië’ Hartelijk dank voor je gift.    
Meer lezen: kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie 
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Startzondag 
 
Beste Gemeenteleden, 
 
Zondag 7 september 2025 wordt de Startzondag gehouden. Na een jaar 
in Concordia “gekerkt” te hebben komen we weer samen in ons 
gerestaureerde kerkgebouw.  
 
Aan deze dienst werkt mee het Christelijk Muziekgezelschap De Bazuin 
uit Groningen. Het beloofd een muzikale dienst te worden.  
Voorganger is Nynke Hollander.  
 
Na deze kerkdienst wordt een High Tea gepresenteerd. 
 

.   
 
Ook wordt er die morgen een speurtocht gehouden in het kerkgebouw.  
 

 
 
Details zult u die morgen ontvangen. 
 
U wordt Van Harte Uitgenodigd bij deze activiteiten aanwezig te zijn.  
De activiteiten commissie. 
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Bericht voor de contact dames/bezoekwerkers. 
Het is weer zover om de verjaardagzakjes en de aankoop bonnen in te 
leveren en wel op maandag 29 september van 19.00 uur tot 19.45 in 
Concordia.  
Voor degene die die dag niet kunnen mogen het ook bij mij thuis afleven 
Wij hopen jullie weer te ontmoeten. 
 
Gerrit Jan Laarman.                                                                                                                                     

 
Van de redactie 
Abonnementsgeld 
Als geheugensteun voor u (omdat de acceptgiro is vervallen) het verzoek 
uw abonnementsgeld over te maken.   
Er zijn een aantal gemeenteleden die hun abonnementsgeld voor 2025 al 
hebben betaald, deze mensen hoeven uiteraard geen geld over te maken.  
 
Het bedrag van € 15,00 kunt u overmaken op rek nr van Context NL 12 
INGB 000 948 0196 o.v.v. naam en adres.  
Mocht u hierbij problemen hebben neemt u dan contact op met één van 
de redactieleden. 
 
Dank voor uw medewerking, 
Henk Nieboer, penningmeester Context. 

 

Kleurwedstrijd  
Op de laatste pagina van Context staat een kleurplaat.  De redactie dacht 
dat het leuk zou zijn om in het kader van de heropening van de kerk en 
de restauratie van de glas-in-lood ramen iets leuks te doen.  
Dat doen we met een kleurwedstrijd!!!  
 
We dagen alle kinderen (en wie zich voelt aangesproken) uit om deze 
kleurplaat zo mooi mogelijk in te kleuren.  
Als je de kleurplaat inlevert voor 15 september a.s. win je misschien ook 
nog een leuk prijsje.  
In de hal van Concordia zullen we een doos neerzetten waar je de 
kleurplaat in kunt doen of je levert het in bij een van de redactieleden 
(zie achterkant Context).    
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Zondag 7 september 2025, Startzondag 

Predikant/bijzonderheden Mw N. Hollander 

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Liesbeth Pentinga 

Organist Dirk Swama 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Dieneke Hollander 

Autodienst Wim Bouter 0598-624460 

 
 

Zondag14 september 2025 

Predikant/bijzonderheden Ds. M. Grashoff 

Collecten Werelddiakonaat*, Kerk, 
Onderhoudsfonds 

Lector Marjan Mesman 

Organist Wim de Olde 

Koster Familie Somhorst 

Oppasdienst Lida Koster 

Autodienst Familie Velthuis 06-15109463Aart 

 
 

Zondag 21 september 2025 

Predikant/bijzonderheden Ds Verspui 

Collecten Diaconie, Kerk, Harrobs school 

Lector Ali Herder 

Organist Ramon Beekman 

Koster Familie Mulder 

Oppasdienst Ina Laarman 

Autodienst Aart Euving 0598-617720 



Zondag 28 september 2025 

Predikant/bijzonderheden Mw van Beveren 

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Aly van der Kam 

Organist Wim van Veelen 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Martine Velthuis 

Autodienst Familie Velthuis 06-15109463 

 
 

Zondag 5 oktober 2025, Israelzondag 

Eredienstleider Nog niet bekend 

Collecten Werelddiaconaat*, Kerk, 
Onderhoudsfonds 

Lector Dieneke Hollander 

Organist Dirk Swama 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Gea Bandhoe 

Autodienst Ina Zijlema 0598-621084 

 
 

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven 

- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven 

- *zie artikel elders in Context 
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Kerkenraadsvergaderingen in september 
Woensdag 3 september Moderamen 
Dinsdag 9 september  Kerkenraad 
Dinsdag 16 september Pastoraat 
Dinsdag 23 september Diaconie 
 
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia 
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Het VKSO geeft een concert in onze kerk. 

Omdat na de vakantie de prachtige glas-in-lood ramen van de kerk weer 

gerestaureerd zijn organiseert het projectteam een uniek concert. Het 

Veenkoloniaal Symfonie Orkest (VKSO) zal samen 

met Jochem Schuurman (organist van de 

Martinikerk te Franeker) het concert geven. Ons 

Walcker-orgel zal samen met het orkest klinken in 

de Symfonie nr 3 van Saint-Saëns. Dit is de bekende 

orgelsymfonie waar ook het nummer “If I Had 

Words” (1977) van Scott Fitzgerald and Yvonne 

Keeley op gebaseerd is. Maar voordat dit stuk klinkt 

is er nog een indrukwekkend programma met romantische klassieke 

muziek, bekende filmmuziek en ook zal het orgel solo te horen zijn.  

Lubertus Leutscher, dirigent VKSO, geeft aan er zeer naar uit te kijken: 

“We kunnen in de kerk van Wildervank flink uitpakken samen met het 

orgel en we kunnen eindelijk 

een keer de prachtige 

orgelsymfonie uitvoeren. 

Bijzonder om te vermeld is dat 

er ook twee pianisten nodig 

zijn, Cas Straatman en Jan de 

Roos zullen hier hun 

medewerking verlenen.” “Het 

VKSO gebruikt de kerk ook 

als oefenruimte waardoor het voelt als een thuiswedstrijd”. De 

filmmuziek van o.a. “Harry Potter” en “Pacific” zal de bezoekers 

onderdompelen in de dynamiek van een live symfonieorkest.  

Jochem Schuurman kent het orgel omdat hij o.a. ook heeft meegewerkt 

aan het project “Dans en ‘t Orgel”. Hij zegt: “Het is belangrijk dat het 

orgel perfect aansluit bij het orkest en Wildervank is één van de weinige 

kerken waar een dergelijk concert mogelijk is, qua grootte en orgel.”  
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Het is een uitdaging die hij graag aanneemt vanwege het bijzondere 

karakter. 

Op zaterdagavond 13 september 2025, vanaf 20 uur, vindt het concert 

plaats in onze kerk en de toegang is vrij voor iedereen. 

 

A L G E M E E N   N I E U W S 
 

 

Kom 18 september 2025 naar de lezing over Drentse sagen, legenden 
en volksverhalen 
 
In Drenthe bestaan nog veel volksverhalen. Op koude winteravonden 
werden ze rondom de haard verteld. Van sommige volksverhalen 
bestaan meerdere versies, bijvoorbeeld van de reuzen Ellert en 
Brammert. De meest bekende sagen, legenden en volksverhalen komen 
aan bod. Verluchtigd door een powerpoint wordt ingegaan op de 
achtergronden en de schrijvers van deze verhalen.  

Dr. Henk Nijkeuter (1956) is een Nederlandse literatuurwetenschapper 
en biograaf, gespecialiseerd in de Nedersaksische en Nederlandse 
letterkunde. Hij studeerde Nederlands en geschiedenis aan de 
lerarenopleiding in Groningen en werd opgeleid tot archivaris bij de 
archiefschool in Den Haag. Daarna voltooide hij de studie Nederlandse 
taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was 
werkzaam in het voortgezet en hoger beroepsonderwijs, werkte als 
staffunctionaris bij Stichting Drentse Taol en was hoofd van de afdeling  

Collecties en Publiek bij het Drents archief te Assen. Inmiddels is hij 
gepensioneerd. In 2001 promoveerde hij op het proefschrift De pen gewijd 
aan Drenthe’s dierbren grond: literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 
1816-1956. (Als handelseditie verschenen onder de titel Geschiedenis van  
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de Drentse literatuur 1816-1956) Nijkeuter werd in 2004 onderscheiden  

met de Culturele Prijs van Drenthe en kreeg in 2005 als eerste de 
streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden voor zijn studie over leven 
en werk van schrijver Hans Heyting. Hij droeg onder meer bij met het 
hoofdstuk Streektaal in de Drentse literatuur aan het Handboek 
Nedersaksische Taal- en Letterkunde (2008). In 2016 verscheen zijn studie 
Waor roet en blommen wortel schiet in ’t veld: geschiedenis van de Drentse 
literatuur 1945-2015. Verder verschenen onder meer: een biografie van 
Jan Naarding en werkte hij mee aan boeken, zoals Voorjaarstradities in 
Drenthe, Midwintertradities in Drenthe, Zul oes Sunterklaos wel kommen 
en Nedersaksisch in een notendop. 

Handige informatie 
Datum: 18 september 2025 
Tijd: 14:30 - 16:30 uur 
Locatie: De Kandelaar, Doctor A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam 
Er wordt voor koffie/thee en cake een bijdrage gevraagd van € 3.50 p.p. 
 
Hartelijk welkom, ook voor niet leden. 
 
Gerrit Visscher-van der Zwaag, voorzitter 
 
 

 
                                                                        
AFDELING WILDERVANK-VEENDAM 
 
Na onze zomerstop gaan we woensdagavond 10 september weer 
beginnen met ons nieuw Passage seizoen. 
Deze avond komt Lideke Bierema uit Rottum ons vertellen over haar 
voettocht naar Rome. 
Ze zal een zeer persoonlijk verhaal vertellen waar emoties, anekdotes, de  
natuur en wat een wandeling met je doet als persoon naar voren komen. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom.  
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Aanvang 19.30 uur in gebouw Concordia te Wildervank (ingang 

Torenstraat 80). 
 
Heeft uw vragen dan kunt u contact opnemen met ons PR bestuurslid 
Janny v.d. Lei, tel. 06 820 565 38. 
 
Een hartelijke groet namens het bestuur, 
Margit Munneke  
 

In het volgen van Jezus, vinden wij de ware liefde. 
Liefde, die alles geeft, zoals Hij gegeven heeft. 

Liefde met een lach en een traan zal immers nooit vergaan 
Zo wandelen wij in geloof met het vaandel van de liefde en het 

kompas van de hoop achter Jezus aan. 
(Leo Heuvelman) 

 
 

TVG-cursus Onstwedde 2025-2026…… 

….voor wie meer wil weten over het  
christelijk geloof of bijvoorbeeld  
toegerust wil worden voor een taak  
binnen de gemeente start op D.V. 11 september 
de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden in Onstwedde. Een 
waardevolle cursus: waar sta ik als christen en hoe geef ik er woorden 
aan. 
Acht docenten uit de regio behandelen de vakken Joodse wortels, 
Hermeneutiek, Praktische Theologie, Nieuwe Testament, Oude 
Testament, Algemene en regionale kerkgeschiedenis en Zending & 
Evangelisatie. 
Ook is er ruimte voor ontmoeting en gesprek met andere deelnemers. 
De avonden zijn op donderdag vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in d’ 
Ekkelkaamp, Kerklaan 7 te Onstwedde.  
U mag kosteloos een avond komen kijken. U bent van harte welkom! 
Meer informatie (cursusgids) en aanmelding(voor de gehele cursus of 
per onderwerp): Geertje Wubs T: 0599-331480, E: gagwubs@gmail.com   
Of neem een kijkje op de site: www.tvg-onstwedde.nl 
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UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND 
 

 
Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op 
D.V. woensdag 10 SEPTEMBER  in Veendam. 
 
Loes Prins zal dan komen spreken over: De gezindheid van Christus. 
 
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. 
Filippenzen 2:5.  
Een oud lied zegt: "Maak mij een beeld van U".  
In hoeverre dragen wij het beeld van Jezus uit en zien de mensen, dat Hij 
in ons leeft?  
Aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel zal hier dieper op worden 
ingegaan. 
Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.  
Aanvang: 09.30 uur. 
 
Van harte welkom! 
 

 
INLIA 
 
Rock-‘n’-roll en laatste wens: Van Goghmuseum 
 
Hij was barman in Moskou, woonde in Londen en ze weten niet wat hij 
precies deed in zijn tijd in Amsterdam terwijl hij dakloos was, maar één 
ding is zeker: zijn leven was sex, drugs en rock-‘n’-roll. Dat leven loopt 
nu op zijn einde. De Azerbeidzjaanse Arif had een verrassende laatste 
wens: het Van Goghmuseum bezoeken. INLIA-medewerkers Astrid en 
Henriët gingen dus vanuit het Gasthuis Groningen met hem naar 
Amsterdam. 
 
Arif is geboren in de tijd van de Sovjet Unie. Een Azerbeidzjaans 
paspoort heeft hij dus niet. Dat heeft hem er niet van weerhouden te 
reizen en wat van de wereld te zien. Het weerhield hem wel van een 
verblijfsvergunning hier en alle normale gemakken die met een legale  
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status gepaard gaan zoals onderdak en ‘wit’ werk. Als vreemdeling 
zonder identiteitspapieren leefde hij op straat. 
 
Het heeft zijn humeur niet aangetast. “Hello, my beautiful princess”, 
klinkt het zwierig als hij verpleegkundige Astrid begroet. Na alle 
omzwervingen kwam hij uiteindelijk in Groningen terecht en zo in het 
INLIA Gasthuis. Arif heeft COPD. Hij is in de laatste fase, hebben de 
artsen vastgesteld. Hij is pas 60 jaar oud maar heeft niet lang meer te 
leven. 
 
Romantisch idee 
Heb je nog een laatste wens, vragen ze bij INLIA dan. Ja: Arif wilde 
graag naar twee musea in Amsterdam. En dan nog eenmaal overnachten 
in het Vondelpark, hoe mooi. Romantisch idee, maar medisch 
onverantwoord, oordeelde Astrid. “Dat ging zeker niet. Maar twee 
musea: prima.” In maart werd Arif echter heel veel zieker. Het tripje 
werd uitgesteld, in de vurige hoop dat uitstel geen afstel werd. 
 
Henriët: “Je gunt iemand natuurlijk echt dat hij zijn laatste wens kan 
vervullen.” En zowaar: Arif krabbelde in april - mei weer op. Dus togen 
ze alsnog naar de hoofdstad. Een leuk uitje, ook voor de ‘Inlianen’ zelf 
natuurlijk. Al moesten ze Arif er wel van overtuigen dat zij hem zouden 
begeleiden. Hij voelde zich bezwaard een beroep te doen op hun hulp. 
“Dat heeft hij heel snel”, vertelt Henriët. “Hij wil alles zelf doen”, beaamt 
Astrid, “Als hij loopt, wil hij dat zonder hulp doen en moet hij daarna 
vervolgens helemaal bijkomen.” 
 
Kunst en literatuur 
Arif gaat zelf naar de markt voor verse groenten en fruit en kookt ook 
zelf. Supervermoeiend, maar nee: hij hoeft geen maaltijdservice.  “Er zijn 
wel twee dames die regelmatig wat extra voor hem koken en dat neemt 
hij dan wel aan”, vertellen Astrid en Henriët. Weigeren zou onbeleefd 
zijn, immers. En Arif blijft hoffelijk. 
 
Dat past bij de markante kunstliefhebber die hij is. Hij houdt ook van 
lezen, van boeken, trouwens. In het Gasthuis heeft hij een kleine 
bibliotheek aangelegd, met onder andere Russische boeken. Er zijn meer  
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gasten die Russisch spreken en lezen, zo kunnen zij ook deze literatuur 
tot zich nemen. 
 
Rookpauzes en humor 
Voor de trip naar Amsterdam kleedt hij zich in een smetteloos wit shirt, 
een keurige broek en zwarte lakschoenen. Het is niet elke dag dat je het 
werk van een groot kunstenaar kunt bekijken. Henriët bestuurt de grote 
bus van INLIA waar het scootmobiel voor Arif inpast. In Amsterdam is 
er dan nog een hobbel te nemen als de enige lift van de parkeergarage 
het niet doet, maar uiteindelijk gaan ze dan maar via de rijbaan naar 
buiten. 
 
Arif geniet van het museum. Al is hij al na een poosje doodmoe, hij 
houdt het toch nog twee uur vol. Met rookpauze, want Arif is een 
verstokte roker. Op het eind - exit through the giftshop immers - toont 
zijn gevoel voor humor zich andermaal onverslagen. Hij koopt een 
poster. Niet de beroemde zonnebloemen, niet de sterrenhemel, ook niet 
de slaapkamer van Van Gogh, nee: de afbeelding die Arif koopt is “Kop 
van een skelet met brandende sigaret”. 
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Naam:      leeftijd: 
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