Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant:

Preses:

Assessor:

Scriba:

Boekhouder:

Diaconie:

Koster:

Kerkelijk Bureau:

Grote Kerk:
“Concordia”:

Ds. M. Grashoff,

Sterrenboschlaan 10, 9648 M] Wildervank

Telefoon (0598) 857272 (niet tussen 9.00 en 9.30 uur)
E-mail: predikant@protestants-wildervank.nl

Vrije dag is maandag

G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank
Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105
E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl

Vacant

Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam
Telefoon (0598) 621000
E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl

B. Wind, K]J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank
Telefoon (0598) 632420

E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl
Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091
of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:
Protestantse Gemeente te Wildervank

Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank
Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54
(Graag doel vermelden voor goede verwerking)

K.H. Zijlema-Wubs

C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank
Telefoon (0598) 621084

E-mail: inazijlema@netvisit.nl

Jakob Hensens, Elshof 12, 9642 HM Veendam
Telefoon (0598) 626075.
E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl

Raadhuisstraat 8/ Torenstraat 80, Wildervank
Torenstraat 80, Wildervank
Tel.(0598) 612255

Nog wat mailadressen.....

beamteam®@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geinteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.

www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en
over de SOW-Kerken.

www jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst
en geloof.

www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.

www .kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.

www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).

www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in
Nederland.

www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk,
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie.
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven
dat u bij Wildervank wilt blijven.

Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven
lezen.

Contactadres autodienst

Josien Bouter-Krolis, telefoon 626440

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:

J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank

Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden
de munten binnen 10 dagen thuis bezorgd
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Overdenking
Dankbaar

Na 10 dagen in het ziekenhuis mocht ik naar huis. Met een infuus, maar
na een week mocht dat er ook weer uit. De infectie, de rugpijn en de
bloeddruk zijn weer onder controle. Ik ben erg ziek geweest en dankbaar
dat ik nu weer aardig op de been ben. Al zal het nog wel even kunnen
duren voor ik weer helemaal de oude ben. Een stukje ouder voel ik mij in
ieder geval nu wel.

Dankbaar: aan wie en voor wat? Uiteraard aan de hele zorgketen: de
ambulancebroeders, de huisarts, de verpleegkundigen, artsen en
laboranten in het ziekenhuis, de keuken, de schoonmaak en de apotheek
en tenslotte de specialistische thuiszorg in de laatste week met infuus. Er
kan van alles haperen in zo’'n systeem, maar mij heeft het gered. Het had
heel anders kunnen lopen als iemand in die keten niet had opgelet. Dus
ben ik dankbaar voor genezing.

Maar bij ‘dankbaar” hoort een gelovige, vooral een ‘beroeps’, toch eerst
aan God te denken? In nood leert een mens toch bidden? Ik weet wat
gebed kan betekenen en doen aan een ziekbed. Laat dat duidelijk zijn.
Maar die eerste week heb ik zelf strikt genomen niet gebeden. In plaats
daarvan vertrouwde ik mij kennelijk zonder meer toe aan al die
zorgenden.

Vertrouwen bleek de vaste grond te zijn. Vertrouwen dat mijn eigen
gestel de ziekte wel aankon. Vertrouwen dat er hulp zou zijn als mijn lijf
het zelf niet kon. En vertrouwen dat het ongeacht de afloop toch goed
zou komen. Ook op momenten dat ik dacht dat koorts en pijn niet meer
over leken te gaan, bleef dat vertrouwen. Waar ik dat vandaan had? Uit
eigen ervaring, uit enig inzicht in geneeskunde. Maar het was er vooral
‘zomaar ineens’. Ik denk dat daar mijn gebed zat ingevouwen.

Drie kwartier duren heel lang met een pijnlijke rug in een MRI-scanner.

De nauwe buis, de warmte en het lawaai bezorgden me uiteindelijk toch

claustrofobie. Toen kwam een versje van de kleuterschool op: ‘Hoger dan

de blauwe luchten / en de sterretjes van goud / woont mijn Vader in de
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hemel / die van alle kind'ren houdt.” Gek genoeg werd ik daar rustig
van. Als of dat kinderlijk vertrouwen van toen, in de klas bij juf Riet, er
ineens weer was.

Toen ik het eerste weekend weer wat rond kon lopen (met rollator en
infuus), wilde ik wel graag naar de kerkdienst. Nelleke kwam er speciaal
voor naar de stad, maar tot onze teleurstelling waren de kerkdiensten na
de pandemie nog niet weer gestart. We hebben maar koffie met gebak
gedaan als uiting van dankbaarheid.

In alle nood ontdekte ik dus twee dingen. Ten eerste dat mijn lijf, met
forse hulp van medicijnen, de ziekte aankon. Ten tweede dat dat geen
prestatie van mijzelf was, maar iets dat kennelijk is verweven in het grote
geheel dat leven heet. Maar hoe breng je dat onder woorden?

Bij de vele kaarten die ik kreeg - waarvoor iedereen nogmaals mijn en
Nellekes welgemeende dank! - zat er een met psalmwoorden: God is onze
Rots, een Schuilplaats en een Schild. Dat is de taal die ik ken van mijn oma.
Mijn opa was er wat zuiniger mee. Voor mij is God niet degene die aan
alle touwtjes trekt. En dus ook niet degene die de handen van
verpleegkundigen en dokters stuurt, of zorgt dat de antibiotica precies
doen wat ze moeten. Want waar blijft God dan als het allemaal niet blijkt
te werken?

Maar toch blijft genezen een wonder. Het is gebouwd op kennis, inzicht
en vaardigheid, maar dat is niet het enige of zelfs maar het belangrijkste.
Het belangrijkste is dat grote netwerk van leven dat heel de schepping
omspant. En God schept dat leven, iedere dag nieuw. Daarin blijft altijd
iets onbegrijpelijks, iets dat groter is dan alles wat wij mensen vermogen.

Voor dat onbegrijpelijke passen woorden als Rots, Schuilplaats en Schild.
Het zijn beelden die mij raken. De woorden verbinden mij ook met mijn
voorgeslacht, want mijn leven is deel van dat grotere verband. Ik ben dus
een heleboel mensen dankbaar en ik ben God dankbaar.

Dus nu hopelijk snel weer aan het werk.

ds. Marien Grashoff



NIEUWS

Vanuit de kerkenraad

Vacatures Ambtsdragers

Ook dit jaar zijn er weer vacatures voor ambtsdragers. U als gemeente
wordt gevraagd namen van kandidaten door te geven aan de scriba. Er
zijn vacatures voor zowel ouderlingen als diakenen. Al lange tijd zijn wij
als kerkenraad onderbezet en daardoor vaak overbelast. Veel komt er op
weinig neer. Wij willen u daarom vragen wanneer u voor een ambt
wordt gevraagd dat serieus te overwegen. Namen graag op korte termijn
schriftelijk of per mail doorgeven aan de scriba.

Namens de kerkenraad,
Gerda Kloosterhuis

Ondersteuning gevraagd

In september vingen wij een aantal Syrische vluchtelingen om. Met een
van hen is er nog steeds contact. Hij heeft onderdak bij INLIA, maar zijn
vrouw en kinderen zitten als Koerdische vluchtelingen nog steeds vast in
Istanbul. Zij hebben dringend financiéle ondersteuning nodig. Met €
250 komen zij net de maand door, maar ieder bedrag is welkom. Het
geld wordt rechtstreeks en veilig naar hen overgemaakt.

Er zijn al bijdragen ontvangen waarvoor het gezin zeer dankbaar is!
Maar ondersteuning blijft nog nodig tot zij naar Nederland kunnen
komen. Wie iets wil bijdragen kan dat doen via mij of via Marry van
Vliet.

ds. Marien Grashoff 0598 857272/mw. Marry van Vliet 0598 622731
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Van de ZWO

PAASCOLLECTE Werelddiaconaat

Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder oudersMeer dan 20.000 gezinnen
in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18
jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze
kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook
overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat
gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen
zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen
toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen
(voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om
naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als
dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat.
Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen
om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en
praktisch te ondersteunen. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500
kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen
die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in
staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

We bevelen deze collecte van harte aan!

Ook de opbrengst van de spaardoosjes is voor dit doel
U kunt deze 9 April, eerste Paasdag inleveren.

Alvast heel hartelijk dank.



Uitnodiging voor Witte donderdag 6 april Doe ons nieuw leven zien
Doe ons nieuw leven zien,
God,

door dood en verval heen.
Wek in ons nieuwe kracht
door alle moedeloosheid

en verdriet heen.

Geef nieuwe vrucht

aan wat gestorven is.

Dat niet de dood zinloos is,

maar toegang tot een nieuw leven

Op donderdag 6 april is er om 19.30 uur een Witte donderdag viering. in Christus Jezus
In deze dienst zullen we met elkaar het avondmaal vieren.
Aansluitend zullen we tegen 20.30 uur "The Passion” live gaan kijken in onze Heer.

de kerk. Rondom het kruis dat centraal staat en die een extra beleving
geeft aan het samen zijn.

Na het kijken van "The Passion" bent u van harte welkom in Concordia
om samen nog even na te praten onder het genot van een kop soep en een
broodje.

Marinus van den Berg.

De afgelopen jaren zijn er hele fijne reacties gekomen van mensen die er
echt iets aan gehad hebben. Een fijne, warme sfeer. Gezellig na het kijken
nog even kletsen en samen iets eten. Het verbroederd mensen. Het is zo
belangrijk om elkaar te blijven opzoeken/ontmoeten om elkaar te
bemoedigen.

Voel je uitgenodigd en welkom!



Bedankt!!

Hartelijk dank voor de kaart die we hebben ontvangen als blijk van
meeleven. Dat waarderen we zeer.

Met vriendelijke groet,
Dirk en Margriet Korf

Overweldigd waren wij door zoveel tekenen van meeleven, na het toch
nog plotseling overlijden van mijn vrouw en onze moeder en oma Stijn
Beekman-Joosten. De kaarten, brieven, appjes, en jullie aanwezigheid bij
de afscheidsdienst of anderszins hebben ons erg goed gedaan. Het gemis
is er, maar te weten dat mijn vrouw, onze moeder en oma bij veel
mensen op de een of ander manier een band had, troost ons in het
verdriet.

Jan Beekman, kinderen en kleinkinderen

Kerkenraadsvergaderingen in april
Woensdag 5 april ~ Kerkenraad
Woensdag 12 april  Diaconie

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

ALGEMEEN NIEUWS

Passage

rJ:r.x.--._|L._ rracrtschope -':,'-'g
| WLWENDERERIng

AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

Naar aanleiding van het verslag van onze jaarvergadering in de Koerier
mochten we op onze bijeenkomst van 15 maart een lid begroeten. Het
onderwerp en de gezellige groep sprak haar erg aan.

Dhr. Jouk Huisman uit Rouveen had een mooie lezing over de Amish in
Amerika. Een stukje geschiedenis, van oorsprong komen de Amish uit
Europa. Hun leefomstandigheden en het vasthouden aan hun
gewoonten in de huidige tijd. Heel boeiend.

19 april gaat de lezing over CVA. Elly Meijering, lid van de
patiéntenvereniging hersenletsel komt hier over vertellen.

Gasten zijn van harte welkom om 19.30 uur in Concordia, Wildervank.
Een goede tijd op weg naar Pasen.

Het bestuur van Passage,

Roelie Dijk

06 15072998

Stil
het was Gods wil
Zijn zoon te geven
Stil
Jezus droeg zijn kruis
mijn zonden vergeven
Stil
duisternis wacht
op het Licht
Stil
in verwondering
dat U voor mij ging.
van Leo Heuvelman
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Alpha CURSUS

Op woensdag 29 maart 2023 gaan we starten met een nieuwe Alpha!
Alpha bestaat uit 11 interactieve bijeenkomsten en een weekend (za/ zo)

waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof. In een

goede en open sfeer kunnen deelnemers zelf ontdekken wat het betekent
om christen te zijn.

Iedere woensdagavond ben je om 18.45 uur welkom in de Kandelaar. We

beginnen dan om 19.00 uur met een warme maaltijd, die door
gemeenteleden gemaakt is.

Bij Alpha wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk
geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat.

Alpha biedt mensen de gelegenheid om te zoeken naar antwoorden op
levensvragen. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het
zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens
in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Vragen die aan de orde komen:

e Wieis Jezus?

e  Waarom stierf Jezus aan het kruis?

e Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

e De bijbel lezen: hoe en waarom?

e  Waarom en hoe kan ik bidden?

o Wieis de Heilige Geest en wat doet Hij?
e Hoe leidt God ons?

e Kan God ook vandaag mensen genezen?

o Wat heeft de kerk er mee te maken?

Alpha is niet alleen voor niet-christenen die meer van het christelijke
geloof willen weten, maar is ook heel geschikt voor christenen die de
kern van hun geloof nog een keer samen met anderen willen
doordenken. Daarom willen we u/je uitnodigen om mee te doen. Het is
ook een mooie gelegenheid om je belangstellende buurman, vriendin of
collega mee te nemen.
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Het Alphateam bestaat uit leden van de CGKv en van de Baptisten
gemeente.

Je kunt je opgeven door te bellen of te mailen met :

Bjorn Lohof 06 481 152 19, berendbjornlohof@gmail.com

Reina Boersema 06 317 896 53, reinaboersema.hoff@gmail.com

of Hilda Huisman 06 11 28 43 57, hilda.huisman@netvisit.nl

Je kunt je ook aanmelden via de landelijke site van Alpha:
https://alpha-cursus.nl/vind-een-cursus/veendam/

De Alpha avonden beginnen om 19.00 uur en zijn klokslag 21.15 uur
afgelopen. Voor meer informatie kun je bellen met Reina: 06 317 896 53.

Een hartelijke groet van het Alphateam,
Arjan Prins, Bjorn Lohof, Koos Woltmeijer, Kirsten Swarts, Hilda
Huisman, Aike en Rijna Haneman, Reina Boersema

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op
D.V.woensdag 12 APRIL a.s. in Veendam.

Ineke Bolt komt dan spreken over: ‘Nooit te oud om je jong te voelen!”
Naar aanleiding van Psalm 92: “In de ouderdom zullen ze nog fris en
groen zijn om te verkondigen dat de Here waarachtig is.”

Het is geen kunst om oud te worden, maar om ermee om te gaan

(Goethe).

Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.
Aanvang: 09.30 uur.

Van harte welkom!
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INLIA

Jeugdig slachtoffer IS-bomaanslag zoekt veiligheid

Kirkuk, 2015. De 15-jarige Rebin en een vriend worden getroffen door
een bomaanslag. Beiden raken zwaargewond, Rebin aan zijn buik en
rechterbeen. Hij heeft scherven in zijn hele lijf, ligt 8 maanden in het
ziekenhuis en zal nooit meer helemaal goed lopen.

Rebin is Kakai. Een minderheidsgroep met een afwijkend geloof. Hij
groeit op in een dorpje in Centraal-Irak. In 2014 valt IS het dorp aan. Het
gezin vlucht net op tijd naar Kirkuk. Maar ook daar wordt vader
bedreigd omdat hij Kakai is. Hij sluit zich aan bij de Koerdische troepen
en vecht tegen IS. Zo blijft het gezin een doelwit, ook na de bomaanslag
op Rebin. Die heeft bovendien nog medische zorg nodig, waarvoor er
thuis geen geld is. Hij besluit te vluchten.

De pijn blijft hels maar hij zet door en bereikt Griekenland. Vanaf daar
mag hij naar Nederland. Als 17-jarige krijgt hij een vergunning voor een
jaar. Daarna moet hij opnieuw asiel aanvragen. Maar de IND gelooft zijn
verhaal niet en wijst het verzoek af. Rebin vecht dat besluit aan, tot aan
de Raad van State, maar krijgt nul op het rekest. Ondertussen verzamelt
hij bewijzen van zijn identiteit en zijn verhaal. Zijn doop als Kakai, de
school waar hij naartoe ging. Zijn advocaat werkt nu aan een herhaalde
asielaanvraag, Rebin zit in de opvang van INLIA in Emmen.

Hij blijft positief. “Er zijn hier goede mensen. Ik heb onderdak. En ik heb
mijn pleeggezin.” Een Syrisch gezin met vier kinderen, dat hij in
Griekenland heeft ontmoet. Zij kwamen ook naar Nederland en wonen
in Emmer-Compascuum. Bij hen vindt Rebin geborgenheid. Nu nog de
veiligheid van een verblijfsvergunning.
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