Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant:

Preses:

Assessor:

Scriba:

Boekhouder:

Diaconie:

Koster:

Kerkelijk Bureau:

Grote Kerk:
“Concordia”:

Vacant

G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank
Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105
E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl

Vacant

Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam
Telefoon (0598) 621000
E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl

B. Wind, K]J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank
Telefoon (0598) 632420

E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl
Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091
of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:
Protestantse Gemeente te Wildervank

Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank
Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54
(Graag doel vermelden voor goede verwerking)

K.H. Zijlema-Wubs

C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank
Telefoon (0598) 621084

E-mail: inazijlema@netvisit.nl

Margot van der Meer, Postkade 57 , 9648 JT Wildervank
Telefoon 06 - 42 72 58 25

E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl
Ivm werkzaamheden overdag, bij voorkeur via de mail
of app uw telefoonnummer achterlaten. U wordt dan
terug gebeld.

Raadhuisstraat 8/ Torenstraat 80, Wildervank
Torenstraat 80, Wildervank
Tel.(0598) 612255

Nog wat mailadressen.....

beamteam®@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geinteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.

www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en
over de SOW-Kerken.

www jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst
en geloof.

www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.

www .kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.

www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).

www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in
Nederland.

www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk,
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie.
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven
dat u bij Wildervank wilt blijven.

Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven
lezen.

Contactadres autodienst

Josien Bouter-Krolis, telefoon0598- 624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:

J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank

Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden
de munten binnen 10 dagen thuis bezorgd
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Overdenking

Onder Uw vleugels, ben ik veilig

Eén van de soorten psalmen die we in de bijbel lezen zijn de
vertrouwenspsalmen. In deze psalmen wordt de aandacht er op gericht
dat God te vertrouwen is.

Psalm 91 is een prachtig lied dat uiting geeft aan een diep geworteld
vertrouwen in de Heere gecombineerd met een vraag om bescherming.
Uit het lied blijkt dat de psalmdichter weet bij wie hij schuilen kan. Hij
voelt zich volledig veilig bij de Vader, want hij weet dat de Heere hem
altijd en overal zal beschermen.

“Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal
veilig.”
- psalm 91:1, BasisBijbel

Wat een prachtige en mooie boodschap! Helemaal veilig zijn, in deze
wereld met al haar geweld, oorlog en verleidingen, waar veiligheid lang
niet altijd vanzelfsprekend is en waar het nieuws en de media je steeds
weer laten getuigen van al deze gevaren, ja, in deze wereld is er een plek
waar je helemaal veilig kunt zijn: bij de Vader.

Vertrouwen gaat hand in hand met je veilig voelen, bij Hem schuilen
voelt zo veilig als schuilen in een burcht. En Hij redt je van valstrikken en
ziektes. Hij beschermt je onder zijn vleugels, zoals een moedervogel haar
jongen beschermend onder haar vleugels houd.

En mocht je toch onder de vleugels vandaan raken, en vallen? Ben je
bang? Geen mensenleven gaat voorbij zonder angst, pijn en verdriet.
Ook dan, als je valt, zal de Vader je weer opvangen, zoals een adelaar
haar jongen opvangt op haar vleugels.

“Je hoeft niet bang te zijn.”
- psalm 91:5, BasisBijbel

Je hoeft niet bang te zijn voor de nacht die komen gaat, niet voor ziekte,
rampen of de dood, jou zal niets overkomen. Wanneer je je hele leven en
al je vertrouwen legt in de handen van de Vader, kun je net als in vers 9
zeggen: “Bij U ben ik veilig. U bent mijn Beschermer.” Zo zeker als dat
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we de dag weer achter laten en de nacht komt, zo zeker weten we dat
ziekte, rampen en dood horen bij het aardse leven. Zo zeker mogen we
ook vertrouwen op de bescherming van de Vader.

“Want Hij zal zijn engelen bevelen dat ze je moeten beschermen, waar je
ook gaat.”
— Psalm 91:11, BasisBijbel

Waar je levensweg je ook naartoe leidt, altijd weer gaan de engelen van
de Vader met je mee. Hij heeft ze gestuurd om jou te beschermen. Als het
lijkt alsof je alleen loopt? Kijk naar de voetsporen in het zand, twee aan
twee. Als de golven hoog zijn en de dalen diep? Zoek dan naar het licht
van de vuurtoren, die je terug wijst naar de thuishaven. Als het lijkt alsof
alles duister is? Zoek dan het lichtend vuur dat nooit meer dooft.

“Geen duister zal je overvallen, er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, jij blijft geschreven in Gods hand.”
- NLB.91a:3a, Wie in de schaduw Gods mag wonen

Engelen, je ziet ze niet altijd, je herkent ze niet altijd, maar ze gaan altijd
met je mee. Een mensenleven lang. Net zoals de Vader altijd met je mee
gaat en je beschermer wil zijn. De Vader heeft daarvoor zo Zijn eigen
redenen:

De Heer zegt:

"Omdat jij heel veel van Mij houdt, zal Ik je redden.
Ik zal je beschermen, omdat jij Mij kent.

Als jij Mij om hulp roept, zal Ik je antwoorden.

In moeilijkheden en gevaar zal Ik bij je zijn.

Ik zal je redden en voor de mensen eren.

Ik zal je een lang leven geven.

Ik zal je redden en goed voor je zijn."

- psalm 91:14-16, BasisBijbel

Kom, schuil maar onder Mijn vleugels. Bij Mij ben je veilig!

Nynke Hollander



Broodmaaltijd

Woensdag 27 september j.1. hadden we onze eerste broodmaaltijd van dit
seizoen. Het was erg gezellig. Er waren een paar nieuwe gezichten. We
hebben genoten van het samen eten, de gesprekken en het ontmoeten
van elkaar.

U ziet, er is nog plaats aan tafel.

Woensdag 29 november a.s. is de laatste broodmaaltijd van dit seizoen.
We beginnen om 17.00 uur. De kosten zijn 3,00 euro per persoon.

Is vervoer een probleem? Schroom niet om Gerda Valstar te bellen 0598-
622873.

Hartelijke groet
Het broodmaaltijdteam.

Schoenendoosactie

Hebt u de schoendoos al klaar?

Het kan nog ....... zondag 12 en 19 november kunt u de gevulde
schoenendozen inleveren in de kerk.

Komt u niet in de kerk dan is er op donderdag 24 november a.s. tussen
16.00-18.00 uur ook gelegenheid om uw schoenendoos in te leveren in
het jeugdhonk. De schoenendoos kunt u ook inleveren bij Ria Beekman,
Linge 85 of een van de diakenen (voor adressen zie jaarboekje).

Bent u niet instaat een schoene doos te vullen en wilt u toch meedoen
met deze actie. Dan zijn we ook blij met een financiéle bijdrage. U kunt

dit over maken op het rek nummer van de diaconie NL96RABO0319 011
54 0.v.v. schoenendoosactie.

DRINGEND VERZOEK van de redactie

Op dit moment bestaat de redactie van Context uit 3 personen. Dit is te
weinig en te kwetsbaar.

Vooral wat betreft het verzamelen van kopij, typewerk, indelen Context
en zorgen dat dit op tijd bij de drukker komt. Bij ziekte, calamiteiten,
vakantie is er geen back up. Dit moet anders:

Daarom het dringende verzoek “wie biedt zich aan om dit werk samen

met Ria Beekman te doen”.. Lukt het niet iemand te vinden dan kan het
voorkomen dat Context in de toekomst eens een maand niet verschijnt of
minder vaak uitkomt.

Voor informatie neem gerust contact op met Ria Beekman 0598-626880.

Herinnering betaling abonnementsgeld

Hierbij het vriendelijk verzoek het abonnementsgeld voor Context over
te maken.

Het bedrag van 15,00 euro kunt u overmaken op het rek.nr van Context
NL 12 INGB 000 948 0196 o.v.v. naam en adres.
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Kleervrijheid of dresscode?

Nu recent ds De Boer het draagen van een stropdas in de kerk onder de
aandacht bracht werd duidelijk dat ik de enige was met een dergelijk
kledingstuk. Folkert Looyenga was er die morgen niet. Overigens bleek
tijdens het koffiedrinken, dat de eerwaarde ook niet van een dergelijk
kledingstuk voorzien was.

Tijd om eens te kijken hoe hier in het verleden mee om werd gegaan.

Als voor de afscheiding van (in Wildervank) 1835 had de kwestie de
aandacht. Toen waren kwamen zij die ontevreden waren over de
ontwikkelingen in de kerk in kleine groepen bijeen om gesticht te
worden. (Huisgemeenten, of gemeenten zonder predikant zou je kunnen
zeggen.) Een ds Broers is mild over “oefeningen” als bijeenkomsten
vooral “geschikt voor de arme man die vanwege het schamele kleed, aan
de openlijke kerk zich onttrekt, om die onder zijns gelijken te ontvangen.
Zij bieden hem eene zitplaats aan, welke de openbare Kerk hem veelal
niet toestaat; men kan daar tot eene gemeenzaamheid en plathied van
rede afdalen, welke, terwijl zij den toon van het geringere volk volk vat,
het beschaafde oor kwetsen zou.” Daar kun je het mee doen.

De notulen vertellen niet veel over het onderwerp kleding. Maar soms
komt het aan de orde. In 1866 hebben Jacob Jonker en vrouw, kennelijk
geen geld om kleren te kopen en bezoeken (daarom?) de kerkdiensten
niet en laten hun kinderen ook niet dopen. Hen wordt kleedgeld
voorgeschoten, terug te betalen met 10 cent per week.

Een half jaar later is het opnieuw raak. Jurjen Bosch komt al een hele tijd
niet in de kerk omdat hij geen geschikte kleren heeft. Maar een ouderling
komt hem op zondag tegen "om zijn gereedschap van het werk terug te
halen en dat in een gewaad waarmede hij ook zeer wel in de kerk kon
komen". Hij krijgt géén kledingvoorschot.

Van heel andere orde is de zaak van Geesje Veenhoven en Martje
Pekelder. Ze doen belijdenis en worden dus lid, maar iemand maakt
bezwaar. Ze zijn "in hun gewaad te veel de wereldgelijkvormig". De
kerkenraad vindt het moeilijk om regels te stellen, maar is wel gevoelig
voor het bezwaar. Beide dames zal gevraagd worden "datgene wat
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ergernis kon geven weg te laten en zich zonder aanstoot bij de
bevestiging bij de tafel des Heren en voortaan in het verkeer in de
gemeente te gedraagen".

En dan is eer natuurlijk het ambtsgewaad van de predikant. Maar
daarover misschien een volgende keer.
Jan van Bolhuis

Bedankt!!

Nogmaals dank

Onze afscheidsdienst op zondag 1 oktober was onvergetelijk. Zoveel
goede mensen bijeen, samen gezongen en avondmaal gevierd, en mijn
laatste kans om in de preek hoofdpunten uit te leggen. En als uitsmijter
een groot cadeau van de gemeente, een boom voor ons geplant in de
Negev en niet één, maar twee pipers. Alle lijntjes kwamen bij elkaar en
het geheel was zelfs meer dan dat. Wildervank heeft ‘geshined’, zeggen
we tegenwoordig. ledereen dank!

Ook dank voor de persoonlijke bijdragen in de map en voor de vele
persoonlijke kaarten daarnaast. Misschien toch een kleine uitleg erbij.
Nelleke krijgt veel dank voor haar bijdrage “op de achtergrond’. Vanuit
de gemeente ziet dat er vast en zeker zo uit. Maar vanuit ons beiden
gezien weten we dat die “achtergrond’ groter was. Dominee Marien staat
overal met zijn neus vooraan. En wat Nelleke heeft gedaan voor de
broodmaaltijd en de zondagsbrief was minder zichtbaar. Maar elke
morgen vieren we thuis samen het ochtendgebed en dat is voor ons
beiden een spirituele motor. De zondagse preek komt in de loop van de
week al langs en Nelleke draagt daar vaak inhoudelijk aan bij door haar
commentaar. Afspraken maken voor bezoeken wordt niet zelden al een
pastoraal voorgesprek. Daarom hebben we ook nadrukkelijk samen de
afscheidsdienst geleid.

Nogmaals dank aan Wildervank! Dat jullie gewoon je eigen eigenwijze
zelf bleven. Dat jullie bereid waren om iets bij te leren. Dat jullie geen
volmaakte gemeenschap zijn, maar toch steeds proberen dat te worden.
Dat jullie een groot hart en helpende handen hebben voor mensen die
dat nodig hebben. Dank!

ds. Marien & mw. Nelleke Grashoff



Woensdag 1 november 2023, Dankdag

Zondag 19 november 2023

Predikant/bijzonderheden

Mw N. Hollander

Predikant/bijzonderheden

Rev. Z. Gready

Collecten Kerk

Lector Dieneke Hollander
Organist Ramon Beekman

Koster Gerard en Janny Somhorst

Zondag 5 november 2023, Zendingszondag

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds

Lector Aly van der Kam

Organist Erik van der Heide

Koster Gerrit Roosjen

Oppasdienst Dieneke Hollander

Autodienst Fam Velthuis, 06-15 10 94 63
Zondag 26 november 2023, Eeuwigheidszondag

Predikant/bijzonderheden

Ds. K. Bogerd

Collecten Diaconie, Kerk, Pastoraat Protestantse
Kerk

Lector Liesbeth Pentinga

Organist Dirk Swama

Koster Gerard en Janny Somhorst

Oppasdienst Lida Koster

Autodienst Jan Rijk, 620422

Predikant/bijzonderheden |Mw J. van Beveren

Collecten ZWO zendingsproject,
Kerk,Kinderfonds Mama'’s

Lector Frouk Schmaal

Organist Dirk Swama

Koster Mark en Jeannette Mulder

Oppasdienst Hilda Oosterheert

Autodienst Aart Euving, 617720

Zondag 12 november 2023

Predikant/bijzonderheden

Ds C.M. Verspuij

Zondag 3 december 2023, 1¢ advent, Avondmaal

Predikant/bijzonderheden

Ds S.B. Rienstra

Collecten Diaconie, Kerk, Stichting VoorDoor
Lector Jantina Wolfs

Organist Wim de Olde

Koster Eise van der Kam

Oppasdienst Debbie van de Wetering
Autodienst Ina Zijlema, 621084
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Collecten Mensenkinderen, Kerk, Stichting Gave
Lector Marjan Mesman

Organist Wim de Olde

Koster Mark en Jeannette Mulder
Oppasdienst Martine Velthuis

Autodienst Wim Bouter, 624460




Kerkenraadsvergaderingen in november
Woensdag 1 november Dankdag, gemeenteavond

Woensdag 8 november Moderamen
Dinsdag 21 november Kerkenraad
Dinsdag 28 november Diaconie

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

ALGEMEEN NIEUWS

Twee topkoren uit Kiev in Veendam

Succesvolle reis van 2022 smaakt naar meer - jongenskoor en
meisjeskoor opnieuw naar Veendam

Op vrijdagavond 3 november om 19.30 geven jongenskoor Dzvinochok
en meisjeskoor Vognyk uit Kiev een concert in de Grote Kerk,
J.G.Pinksterstraat 5 te Veendam.

De werkgroep die alles rond de komst van beide koren naar onze regio
regelt, de werkgroep ‘Dzvinochok HS', is ontzettend blij dat het koor
ondanks de situatie in Oekraine toch naar Nederland kan komen.
Dzvinochok kwam al eerder naar ons land maar vanwege de oorlog kan
nu alleen de jongste helft van het koor uitreizen: de oudere koorleden
(tenoren en bassen) mogen het land niet uit of zijn in het leger
opgenomen. De beperkingen gelden niet voor de vrouwelijke
tegenhanger, dus komt meisjes- en jonge-vrouwenkoor Vognyk mee.

Het koor bestaat dit keer uit 20 jongens (van ca. 10-16 jaar) en 20 meisjes
en jonge vrouwen (van ca. 10 tot 25 jaar). Vorig jaar traden ze op door
heel Nederland en ook waren ze te zien en te horen in het tv-programma
Podium Klassiek van de NPO. Afgelopen zomer was het koor te gast op
een 14-dagen durend wereldwijd korenfestival in Seoul (Korea). De
Nederlandse concertreis van dit jaar doet eerst Leiden en Sint Nicolaasga
aan, daarna komen ze naar onze provincie.
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Op vrijdagavond 3 november zijn beide koren te horen in de Grote Kerk
te Veendam, aanvang 19.30. De toegang is vrij, wel is er een collecte bij
de uitgang. De baten van het concert komen volledig ten goede aan beide
koren.

Passage

chrisiell-rmenntschopp

| WOUWEN DER

AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

VluchtelingenWerk Nederland

“Bekend maakt bemind” het tegenovergestelde van “onbekend maakt
onbemind”.

Hier begon de lezing van 11 oktober mee. Wat weten we daadwerkelijk
van wat vluchten is uit je geboorteland en vluchteling te zijn in een
onbekend land. Waar komen alle vluchtelingen, asielzoekers vandaan.
Esref, 30 jaar uit Turkije heeft ons zijn levensverhaal verteld. Moeten
vluchten om onder de dictatuur van Erdogan weg te komen, omdat je
vader (journalist) en broer (rechter) gevangen genomen werden. Esref is
via Shanghai naar Nederland gekomen, heeft het proces van een status
krijgen, moeten doorstaan en daarna de inburgeringscursus gevolgd.

Hij heeft een paar maanden in het aanmeldcentrum van de IND op
Schiphol gezeten en is daarna naar het AZC in Zweeloo gegaan. De
Nederlandse taal en cultuur leren stond hoog op zijn prioriteiten lijstje.
Esref is 6 jaar in Nederland en heeft een baan bij het UWV in Emmen
Een indrukwekkend verhaal.

Remi, een Nederlandse vrijwilligster heeft ons geinformeerd over de
werkwijze van VluchtelingenWerk Nederland. Zij geeft Nederlandse les
op de inburgeringsschool in Groningen.

Alida heeft de avond afgesloten met: “Wat een droom”.
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Onze volgende bijeenkomst is op 8 november met een heel ander
onderwerp. Ds. B. Altena uit Ekehaar komt vertellen over de “Wijsheid
van Prediker”. En misschien sluit het wel aan op de lezing van
vluchtelingenwerk, want wat is wijsheid in deze bizarre tijd van oorlog,
terreur en alles wat er in de wereld gebeurd.

Wat een droom

Ik droom van een wereld waar het goed is om te wonen.
Waar geen tegenstelling meer is tussen noord en zuid, tussen west en
0ost,
waar verschil tussen arm en rijk is verdwenen,
waar zwart en blank, rood en geel elkaar de hand zullen reiken

Ik droom van een wereld waar het goed is om te wonen.
Waar geen tegenstelling meer is tussen natuur en mens,
waar een schandalen meer zijn,

waar mens en dier elkaar niet naar het leven staan,
waar de aarde en de mens elkaar de hand zullen rijken.

Ik droom van een wereld waar het goed is om te wonen.
Waar geen oorlog en haat meer zijn,
waar mensen elkaar niet naar het leven staan,
waar mensen samen door het leven gaan,
waar mensen elkaar de hand zullen reiken.

Mijn God, wat een droom.

Reik ons Uw hand en ga mee met ons op weg naar deze werkelijkheid.

Vasthoudend, dat we aan Gods hand mogen lopen, groet ik u namens
het bestuur van Passage.
Roelie Dijk, 06 15072998

- - : 2. - -
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Juist de begrenzing van de tijd maakt onze levensdagen en -
jaren zo kostbaar, meent scriba René de Reuver. Wij mensen
zijn tijdelijk. Maar God is eeuwig, zo vieren we op
Eeuwigheidszondag.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ook wel
Eeuwigheidszondag, of Zondag van de voleinding. De combinatie van
de woorden eeuwigheid en voleinding raakt mij. Eeuwigheid
kwalificeert de voleinding, het maakt duidelijk wat voleinding betekent.

Voleinding zou je kunnen lezen als een deftig woord voor ‘het zit erop’,
‘de klus is geklaard’.

Nu gaat het in het christelijk geloof volop over het gewone leven van
alledag. De Bijbel kwalificeert dit alledaagse leven als schepping. Als
geschenk van de Schepper, de bron en bestemming van het leven. Elk

leven heeft een begin en een einde. God geeft ons mensen tijd van leven.
Juist de begrenzing van de tijd maakt onze levensdagen en -jaren zo
kostbaar.

Wij zijn tijdelijk, God is eeuwig

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar klinken in veel protestantse
kerken nog eenmaal de namen van degenen die in het kerkelijk jaar zijn
overleden. Zij bepalen ons bij de begrenzing en voltooiing van het leven.
Wij mensen zijn tijdelijk, zelfs heel de schepping is tijdelijk. Maar, zo
vieren we op deze zondag, het leven eindigt niet bij de dood. Het leven
keert terug tot God, de Eeuwige. Wij zijn tijdelijk, God is eeuwig.

Al eeuwenlang viert de kerk op deze Eeuwigheidszondag dat Christus
koning is. Koningen komen en gaan, maar Christus” koningschap
verduurt de tijd. Hij regeert, zelfs tot over de grens van de dood.

Daarom:
Zou ik niet van harte zingen

Hem die zozeer mij verblijdt?
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Want ik zie in alle dingen

niets dan zijn genegenheid.

Is de hartslag van het leven

niet de liefde van de Heer?

Liefde draagt hen meer en meer,

die in dienst van Hem zich geven.

Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

(Lied 903 in Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk)

Ds. René de Reuver
scriba generale synode

15


https://protestantsekerk.nl/auteur/ds-rene-de-reuver/
https://protestantsekerk.nl/auteur/ds-rene-de-reuver/
https://protestantsekerk.nl/auteur/ds-rene-de-reuver/
https://protestantsekerk.nl/auteur/ds-rene-de-reuver/

