
Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.  

  
Predikant:  

  
  Vacant  

Preses:      G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank  

        Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105        

    

  

   E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl   

Assessor:  

  
   Vacant  

 Scriba:     Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam  

      Telefoon (0598) 621000  

    

  

  E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl  

Boekhouder:     B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank  

       Telefoon (0598) 632420    

       E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl  

       Bank- en girorekeningnummers: NL93SNSB0956693091 

       of  NL85INGB0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:   

    

  

   Protestantse Gemeente te Wildervank  

Diaconie:    Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank  

      Bankrekeningnummer: NL96RABO0319011054  

    

  

  (Graag doel vermelden voor goede verwerking)  

Koster:      K.H. Zijlema-Wubs  

       C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank  

       Telefoon (0598) 621084    

    

  

   E-mail: inazijlema@netvisit.nl  

Kerkelijk Bureau:         Margot van der Meer, Postkade 57, 9648 JT Wildervank  

          Telefoon 06-42725825   

      

  

E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl 

Alleen via e-mail of app bereikbaar!   

Grote Kerk:     Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank  

“Concordia”:      Torenstraat 80, Wildervank   

       Tel. (0598) 612255  

  

Nog wat mailadressen…..  

  

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl kinderkerk@lists.protestants-
wildervank.nl liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor 
liturgieverspreiding)  
  

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers  

  

www.protestants-wildervank.nl  Site voor al onze gemeente leden.  
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en 

over de SOW-Kerken.  
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en 

geloof.  
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van 

het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie. 

www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.  
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op 

woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).  
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in 

Nederland.  
www.denieuwebijbelvertaling.nl  Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.  

  

Adreswijziging   
Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de 

ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, 

bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van 

Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. 

Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven 

dat u bij Wildervank wilt blijven.  

 
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven 

lezen.  
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http://www.protestants-wildervank,nl/
http://www.protestants-wildervank,nl/
http://www.protestants-wildervank,nl/
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http://www.jacobsladder.nl/
http://www.jacobsladder.nl/
http://www.kerkinactei.nl/
http://www.kerkinactei.nl/
http://www.intratext.com/
http://www.intratext.com/
http://www.kerkrecht.nl/
http://www.kerkrecht.nl/
http://www.denieuwebijbelvertaling.nl/sf.mcgi?ac=frameset&id=159
http://www.denieuwebijbelvertaling.nl/sf.mcgi?ac=frameset&id=159


Contactadres autodienst  

  

Josien Bouter-Krolis, telefoon (0598) 624460  

  

Collectemunten  

  

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:  
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank  
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na 

ontvangst van de betaling worden de munten 

binnen 10 dagen thuisbezorgd  

  

  

 Overdenking – Wat goed dat jij er 

bent!  
‘Samen op weg naar Pasen.’  

  

Tijdens de Veertigdagentijd en Pasen volgen 

we als een rode draad het project van ‘Kind 

op Zondag’. En dat project heeft als thema: 

‘Wat goed dat jij er bent!’ Erik Idema legt het 

thema kort uit:  

‘Het is goed dat mensen er voor elkaar zijn, op fijne 

dagen en juist ook op minder fijne dagen. Jezus 

heeft laten zien hoe bijzonder het is als mensen er 

echt voor elkaar zijn. En hoe goed het is dat God er 

is, voor ons allemaal. We lezen bijzondere verhalen 

in deze Veertigdagentijd.’  
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Eén van de verhalen die in de komende weken voorbij komt verteld 

Jezus over de graankorrel die in de aarde valt en sterft en daardoor 

vrucht zal dragen. En zegt Jezus: ‘Zo zal het ook met mij gaan, als ik sterf 

is dat niet het einde, maar een nieuw begin.’ Er klinkt in dat verhaal een 

stem uit de hemel over de grootheid van God. En Jezus zegt tegen de 

mensen die erbij zijn: ‘Die stem, die heeft geklonken voor jullie.’ Zo is het 

goed dat die mensen er zijn!   

Het verhaal van de graankorrel is één van de bijzondere verhalen die we 

op onze weg naar Pasen mogen lezen en die al een klein beetje van het 

Paas geheim onthult. Steeds weer probeert Christus ons te vertellen dat 

de weg die wij moeten gaan, niet altijd de makkelijkste weg is. Hij 

verteld ons verhalen en gelijkenissen die ook vandaag de dag te 

vergelijken zijn met ons eigen leven.  

Je oude leven naast je neer leggen is niet makkelijk. En toch is dat wat 

Christus van ons vraagt om te doen. Om Hem te volgen op onze weg 

naar Pasen toe. We gaan door het water van de doop heen, door de 

beproeving, om ons oude leven af te leggen, te laten sterven en daardoor 

vrucht te dragen als kinderen van God.  

Jezus zegt zelf ook dat hij bang is, zijn ziel is in beroering. En Hij weet 

niet wat Hij moet zeggen. Zal Hij er dan toch maar beter aan doen om 

aan de Vader te vragen om Hem niet naar Jeruzalem te sturen? Nee, 

Jezus weet wat zijn opdracht is, en Hij heeft al mogen zien wat het 

geheim van Pasen is. En Jezus weet al van de grootheid, de macht, van 

God.   

En dan is daar die stem uit de hemel: "Ik heb mijn macht laten zien, en 

zal die nóg een keer laten zien."  

De stem die heeft gesproken voor de mensen daar, en ook voor ons, hier 

en nu. De stem die vertelt van Gods grootheid, speciaal voor u en voor 

jou en voor mij. We gaan samen op weg, veertig dagen waarin we in de 

spiegel kijken en om ons heen kijken, om te zien hoe we omkijken naar 

de ander en er voor elkaar kunnen zijn. In goede en in minder fijne 

tijden. Zowel in de luwte als in de storm. Samen op weg naar Pasen, 

mogen we horen naar de stem die uit de hemel klinkt. Wat goed dat jij er 

bent!.    

Nynke Hollander Pastoraalwerker  
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In herinnering Jan Beekman  
Het moet ergens in november 2009 zijn 

geweest, toen ik Stijn, voor mij mw. Beekman 

leerde kennen. Ze was mijn vrijwilligster in 

de kerk en bij de gespreksgroepen, in de 

Veenkade. Op die manier leerde ik Jan 

Beekman ook kennen. In de Grote kerk van 

Wildervank kwam ik beide ook regelmatig 

tegen.  

Op 10 februari 2023 overleed Stijn Beekman 

plotseling. Na een huwelijk van ruim 65 jaar.  

Ik was op haar afscheid in de kerk en op de 

begraafplaats. Bij de condoleance heb ik Jan 

Beekman kort gesproken. Hij wilde graag 

nog een gesprek. We spraken ook af. Het 

waren goede gesprekken die volgden. 

Want bij dit ene gesprek is het niet 

gebleven. Ik zag langzaam maar zeker iets 

bij Jan Beekman veranderen. Na het 

overlijden van zijn Stijn, was de glans van 

zijn leven. Natuurlijk had hij de 

herinnering. De kinderen en kleinkinderen. 

Maar zijn echte steun en toeverlaat, zijn 

maatje was hij kwijt.   

En dat zag je ook aan hem. Langzaam maar 

zeker ging hij ook lichamelijk achteruit. Hij 

kwam te vallen en in het ziekenhuis terecht. 

Met veel moeite kwam hij weer uit het 

ziekenhuis. Maar thuis blijven wonen kon 

niet meer.   
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Het werd de Breehorn. De kinderen zorgden dat zijn spulletjes, voor 

zover mogelijk in zijn nieuwe woning kwamen. Maar het is nooit zijn 

thuis geworden. Ook daar heb ik Jan  

Beekman bezocht. Begin december voor het laatst. Hij las nog iets voor.  

  

In de Hemel is het schoon,  

Waar men zingt op blijde toon  

Met een altoos vrolijk harte  

Vrij van alle zorg en smarte;  

Waar men juicht voor ’s Heren troon  

In de Hemel is het schoon  

  

Voor de Kerst heeft de zanggroep van de kerk in zijn kamer gezongen. 

Een heel indrukwekkend moment voor hem, maar ook voor de mensen 

die kwamen zingen. Ook zij kregen dit vers voorgedragen. En dan de 

bewuste Kerstmorgen. Na het via de TV kijken van de Kerstdienst in 

Wildervank, is hij overleden. Over zijn lijden heen. Want hij had een 

sterk verlangen naar zijn vrouw Stijn en om bij God te zijn. Zijn wens is 

in vervulling gegaan.  

Psalm 121 stond centraal in de afscheidsdienst. Als je het leven van Jan 

Beekman overziet. Dan zie je overeenkomsten met deze Psalm. De 

bekende reis Psalm. Het is eigenlijk een gebed met zekerheden. 

Zekerheden waar Jan Beekman naar opzoek was. Het gaat over de hulp 

die God ons wil geven. Een beschermende God. Ook al waren de bergen 

nog zo hoog. Jan Beekman wist die wel te bedingen, met de hulp van de 

aller hoogste. Met behulp van Stijn. Maar na het wegvallen van Stijn, 

werd de weg zwaar. Hij verlangde ernaar om weer bij Stijn te zijn. God 

reist met je mee. Hij heeft zijn hele leven lang meegereisd met Jan en 

Stijn. En ook nu mag Jan Beekman in de Hemel zijn.  Zo mogen wij vol 

warmte en dankbare herinneringen  terug kijken op een rijk leven. We 

mogen zijn liefde meenemen op onze levensweg. Dat het weer licht mag 

worden in ons bestaan. Houd daarom Hoop voor de toekomst.   

  

Percy Kulk (Geestelijk verzorger / pastor)  
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 N I E U W S  
  
Vanuit de kerkenraad  
Kortgeleden was ds. Leeuw aangesteld als 

consulent voor onze gemeente, echter ds. de 

Leeuw heeft een beroep aangenomen naar 

Sirjansland in de provincie Zeeland.  

We moesten daarom op zoek naar een andere 

consulent. Via de werkgemeenschap voor 

predikanten is ds. R. Poede voorgedragen en 

deze heeft op ons verzoek het consulentschap 

aanvaard. Ds. Poede is als predikant 

verbonden aan Wagenborgen en 

Ommelanderwijk.  Binnenkort hopen we een 

nieuw jaarboekje met daarbij weer een actuele 

adressenlijst uit te brengen.  

Wijzigingen in de adressen hebben we zoveel 

als mogelijk bijgehouden, maar 

telefoonnummers schijnen de laatste tijd 

nogal eens te veranderen doordat men van 

het vaste nummer overstapt naar alleen een 

06nummer.  Zou u eventuele wijzigingen van 

het telefoonnummer of andere onjuiste 

gegevens aan de scriba willen doorgeven.  

  

Gerda Kloosterhuis  

scriba  

  
  
  
  
  
  

 

 
  
Vanuit de diakonie  
Schoon drinkwater; van levensbelang!  

Je draait de kraan open en het komt er uit: schoon drinkwater. Voor ons 

is dat heel vanzelfsprekend, maar dat is het voor velen in West Afrika 

nog niet. Daar halen mensen water uit vervuilde rivieren of zelfs 

stilstaand water uit modderpoelen. Je kunt het je hier amper voorstellen, 

maar het betekent wel dat er veel ziektes zijn en dat kinderen sterven aan 

diarree.  

Maar een waterput die diep genoeg is kan een eenvoudige oplossing zijn. 

De organisatie Outreach Support voert daarom waterprojecten uit in 

samenwerking met de lokale bevolking en in overleg met lokale pastors 

en dorpsoudsten.  

Een graafteam dat bestaat uit een aantal mannen doet de 

graafwerkzaamheden. Outreach Support voorziet in de materialen, zoals 

o.a. cement. Vrouwen uit het dorp voorzien het team van eten zolang er 

gewerkt wordt aan de put en de lokale pastor coördineert het werk. Door 

op deze manier te werken kan een waterput gerealiseerd worden.  Op 

zondag 17 maart collecteren we voor Outreach Support: Schoon 

drinkwater; van levensbelang!   
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Groot onderhoud aan de kerk (1)  
In een eerder bericht hebben we jullie al op de hoogte gebracht van de 

komende opknapbeurt aan de buitenzijde van kerk en toren. De 

monumentenwacht ondersteunt ons daarin en is voortvarend geweest in 

het aanbesteden, want inmiddels wordt er gewerkt aan de binnenkant 

van de toren. De stuclaag wordt verwijdert, want deze is niet goed voor 

de vochtbalans in het metselwerk. Daarna is het onderste gedeelte van de 

toren buiten aan de beurt en ook aan de kerk valt het een en ander te 

repareren en vernieuwen, maar dat zal meer opvallen want dan komen 

er zeker steigers te staan.  

Pastorie.  

Met het vrijkomen van de pastorie heeft het College van 

Kerkrentmeesters de kerkenraad gevraagd het huis te mogen verkopen, 

omdat eventuele tijdelijke verhuur toch op bezwaren stuit( o.a. 

veranderde regelgeving). De kerkenraad heeft hier mee ingestemd en 

met medewerking van makelaar Suurland is de pastorie reeds verkocht.  

  

Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Henk Wieringa   
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Verslag oriënterende bijeenkomst voor het leiden van een 

eredienst door gemeenteleden  

In het regionaal - of clusteroverleg met zeven gemeenten (Hoogezand- 

Sappemeer, Ommelanderwijk - Zuidwending, Oude Pekela, Nieuwe 

Pekela, Veendam, Wildervank en Zuidbroek) wordt nagedacht of 

gemeenteleden erediensten kunnen gaan leiden. Op de oproep en uitleg 

in het kerkblad van december en januari reageerden zo’n zeventien 

gemeenteleden uit vijf van deze zeven gemeenten.   

Op 23 januari brainstormden we o.l.v. ds. Hilde van der Zwaag-Visscher 

over de vraag of en hoe gemeenteleden kerkdiensten zouden kunnen 

leiden als er geen voorganger gevonden is. Of als deze op het laatste 

moment verhinderd is.   

Het idee is een orde van dienst met schriftlezing, preek, liederen en 

gebeden te gebruiken van ds. Hilde of van een van de andere 

predikanten uit de regio.  

Sommigen wilden weten of ze aan een preek iets (of wat meer) zouden 

mogen veranderen, anderen zouden op internet naar een preek willen 

zoeken, of zélf een preek schrijven. Enkelen hebben daar al ervaring mee 

(en weten hoeveel werk het kan zijn).  

Tot slot keken we naar een voorbeeld van de opbouw van een dienst. De 

verschillende onderdelen in een eredienst hebben een min of meer vaste 

plek en functie.   

Conclusie: hier is een heel enthousiaste, gevarieerde en betrokken groep 

gemeenteleden, die samen veel in huis hebben om dit vorm te gaan 

geven, waarbij de een het graag houdt bij het basisidee, en de ander 

misschien wel wat meer eigen inbreng zou willen hebben.  

  
Lunch-ontmoeting  
De eerste lunch-ontmoeting is geweest en we kunnen terugkijken op een 

fijn samenzijn. We kwamen samen met een groep van 25 personen; om 

samen te eten, om samen te praten.  
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Elkaar te leren kennen aan de hand van de methode “kaarten op tafel” 

en om samen in gesprek te gaan. Net alsof je met elkaar aan de 

keukentafel van de kerk gaat zitten; laagdrempelig en waar de mooiste 

gesprekken plaats kunnen vinden. Een kleine knipoog naar de tafel van 

de Heer, je geloof belijden en dit samen delen.   

Het zijn lunch-ontmoetingen maar we noemen de groep vanaf nu  

“Samen aan tafel”.    

Geloofsbijeenkomst voor de middengroep 30-60 jaar.  

De volgende bijeenkomst is op zondag 25 februari 2024. We willen dan, 

na de dienst, na het koffiedrinken, tegen half 12 beginnen. Dit doen we 

met soep en broodjes. Daarna is er een thema voorbereid en we sluiten 

tegen 13uur af.  

Hoor jij bij deze doelgroep en wil jij investeren in je geloof en in je 

naaste, voel je dan van harte welkom. Het maakt niet uit of je de 1e keer 

gemist hebt!  

Om te weten hoeveel mensen er mee lunchen is het handig om door te 

geven of je komt. Spontaan aanschuiven is natuurlijk altijd mogelijk.  We 

hopen weer op een fijn samenzijn.   

Anita Euving, aeuving@netvisit.nl   

Corona Hofman, hc.hofman@gmail.com  

Cobi Straat, ccoobbii193@gmail.com  

Nynke Hollander, hollander.nd@gmail.com   

   
Uitnodiging  
Op donderdag 28 maart is er een Witte donderdag viering die begint om 

19.00 uur. In deze dienst zullen we met elkaar het avondmaal vieren. 

Om 20.30 uur zullen we "The Passion" live gaan kijken in de kerk.  

Uiteraard met alle respect en in gepaste sfeer.  

Na het kijken van "The Passion" bent u van harte welkom in Concordia 

om samen nog even na te praten onder het genot van iets lekkers. 

Absoluut niet leeftijdsgebonden of afhankelijk van geloofsbeleving;  

Iedereen is van harte welkom!  
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Samuel 1 en 2 (vervolg)  
Als je 14/15 jaar was schoof je door van de knapenvereniging Samuel 1 

naar de jongelingsvereniging Samuel 2. In mijn tijd was Harry Huisman 

leider/voorzitter van deze club. De kerkenraad en ook oudere 

gemeenteleden vonden een groot deel van de club maar een stel 

belhamels en rebels. Ik zal dit niet ontkennen…   

Harry bezat de gave en het vermogen om met jongelingen om te gaan..  

Hij had binding met de club en een goed gevoel voor humor..  Wat 

later was hij initiatiefnemer van het voetbalelftal Samuel 2. Deze 

bestond uit de harde kern van de vereniging. Later meer hierover.  

  

De jeugd eiste in de woelige jaren 60 meer zelfstandigheid op in de kerk.. 

In 1961 was er al een jeugdouderling benoemd. Harry was vrijgezel en 

zat met nog meer familieleden in het bedrijf van zijn vader Chris 

Huisman. In het begin als bodedienst, later transportbedrijf. Harry was 

minder streng in de leer dan zijn vader die ook ambtsdrager was. Vader 

Chris rookte de hele dag en avond dikke sigaren. Hij stak de één met de 

nader aan. Maakte aantekeningen op de doos en als hij zondags de kerk 

binnen kwam blies hij zijn laatste rook uit, net buiten de deur.   

Liep dan driftig naar de familiebank, de 1e bank achter het schip. Met de 

sigaar nog in zijn hand, iets omhoog. Legde vervolgens zijn sigaar op de 

richel voor in de bank. Als de kerkdienst niet te lang duurde liep hij met 

de sigaar in de hand naar de uitgang, trok er een paar keer zwaar aan en 

rookte zo weer verder, zonder aansteker. Dit moeten wel veel sigaren zijn 

geweest met een “waakvlam” maar dit terzijde…  
  

Harry was een vernieuwer, hij kon vrijer opereren dan een ouderling in 

die tijd. De aanhef van de gebeden waren bij hem ook lichter van aard.  

Was het altijd: “Almachtige God wij komen voor uw aangezicht”  werd 

het toen “God in de hemel wij komen tot U.”  Ook schafte hij de leiding 

af door de leden van de club. Hij deed dit zelf heel kort. In elke 

bijeenkomst werd een schrift gedeelte behandeld uit het Oude Testament 

en de eerste 3 evangeliën uit het Nieuwe Testament. Voornamelijk werd 

er gediscussieerd over deze lezingen. Alles werd gedeeld in de groep. Bij 

Harry was het wel zo dat het ergens over moest gaan. Ook werden er wel 

maatschappelijke onderwerpen toegevoegd. De sfeer was altijd goed en 

er was humor op zijn tijd. Heel weinig jongens die er  met tegenzin zaten. 

Op Samuel 2 zaten de meeste jongens niet meer bij hun ouders in de bank 

tijdens de kerkdienst. Eerder had ik jaren naast mijn vader in de bank 

gezeten in één van de achterste banken , vak Westerdiep zuid.  Vaak sliep 

hij tijdens de preek . Als het orgel dan begon te spelen werd hij weer 

wakker. Maar ’s maandags op het land kon hij precies uitleggen waar de 

dominee over had gepreekt. Mijn moeder zat tijdens de morgendienst in 

aan andere bank, naast haar vriendin die haar man invalide was en niet in 

de kerk kon zitten. Er waren toen meer echtparen die ’s morgens apart 

zaten en ’s middags wel weer bij elkaar zaten. Mijn moeder wilde ook 

niet in de bank zittenwaar mijn vader ’s morgens zat. Ze vond het maar 

sloffe koek.  
De meeste jongens van de club zaten vaak bij elkaar in 2 banken, in het 

vak Westerdiep noord. Het liefst achteraan. De meesten zaten meer met 

het hoofd onder de bank dan er boven. Onder de preek werden er allerlei 

namen, leuzen en symbolen in het voorste gedeelte van de banken gekrast 

met een puntig scherp voorwerp. Tijdens het jaarlijkse huisbezoek 

werden de ouders dan ook dringend verzocht dat zoonlief geen mes of 

kras-pen in het bezit mocht hebben tijdens de kerkdienst. Er waren ook 

jongens die lawaai maakten onder de dienst. Mensen keken dan boos 

achterom. En als het gek werd dan kreeg je een tik met een psalmboek of 

bijbel op je hoofd.  

De boerderij van mijn opa in Nieuwe Pekela was te klein om er met drie 

man (huishoudens) van te leven Ook kon mijn vader niet goed 

opschieten met zijn schoonvader op de boerderij in  

Wildervanksterdallen. Hij werd eerste man (zo noemde men dat toen) 

op het groot landbouwbedrijf van de familie Drenth. Wij woonden op 1 

van de 3 boerderijen aan de Dalweg 36. Roelof Drenth stond aan het 

hoofd van het bedrijf. Maatschappelijk en kerkelijk had hij gezag en 

aanzien. Hij had in het verzet gezeten, was jarenlang ouderling en scriba 

in de Gereformeerde Kerk (nu Grote Kerk), zat in het bestuur van de 

plaatselijke AR partij, zat in besturen van landbouworganisaties. Later 

was hij lid van Commissie van Beheer van de kerk.   

Mijn vader was bijna 24 uur in dienst van het bedrijf, maakte heel veel 

uren. Hij had de koeien en paarden onder zijn beheer, had zelf een grote 

groente tuin en varkens en kippen. Het landbouwwerk was zijn passie. 



Hij was dan ook altijd aan het werk, ook op zondag; voor, tussen en na 

de kerkdiensten. Het was niet alleen maar melken en voeren. 

Kerkenraadsleden maar ook gemeenteleden vonden dat hij de 

zondagsrust dan ook niet heiligde en toch maakte de scriba hier geen 

agendapunt van in de kerkenraad. Mijn vader kon heel goed opschieten 

met Roelof Drenth en had privileges bij de familie. (wordt vervolgd)  

Bé Leffers  

  

Jongelingsvereniging Samuel 2  

Onderste rij zittend v.l.n.r : Geert Telkamp, Harry Ham, Kees Post,  

Meint Boer, Klaas Joosten   

2e rij zittend v.l.n.r. : Bert Riemeijer, Klaas de Vries, Koos Boer,  

Chris de Wal, Jos Kuiper, Arrie Schuringa   

3e rij staand v.l.n.r. : Bé Leffers, Sjoerd Greving, Anko Rijskamp,  

Harry Huisman, Dries Drenth, Paul Doornbos en echtpaar Boer  
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Agenda maart  
Dinsdag 5 maart Pastoraat  

Woensdag 6 maart Moderamen  

Woensdag 13 maart Biddag en gemeente-avond  

Dinsdag 19 maart Kerkenraad  

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia.  
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AL G E M E E N   N I E U W S  
  

Verslag wandelen met Albert Gort  
We zijn dinsdagmiddag 13 februari om halftwee gestart vanaf het 

winkelcentrum in Wildervank. We waren met 14 personen. De route 

was uitgezet door Stoffer Kats. Via park Wildervank oost, richting 

landelijke route Werkhuisweg, Dalweg zo richting 36e laan naar de 

Landbouwstraat. Via het Westerdiep naar de fam. Kats waar de koffie en 

thee met koek klaar stond.   

Na uitgerust te zijn ging onze wandeling verder via Verbindingsweg, de 

westkant van Wildervank, langs landerijen over de sluisjes bij de gemaal 

Wildervank, via de Nijveenlaan weer terug naar het winkelcentrum  

Wildervank. Onderweg werd er gezellig met elkaar gepraat. We hebben 

5,4 km gewandeld. Namens ons allen fam. Kats bedankt voor de mooie 

route en de gastvrijheid! Op naar de volgende wandeltocht, iedere 

tweede dinsdag van de maand.   
  

               
 

U kunt zich opgeven bij Rita Sijp, via e-mail sijpies@gmail.com of 

telefoon: 0598 624676 / 06 13086418 De volgende wandeling is op 

dinsdag 12 maart. We vertrekken dan bij Sjoukje Conner.   

  

 

 

 

Eén grote familie.   
Gespeeld door de Christelijke toneelgroep Internos.  

Dat toneelvereniging IVO vorig jaar opgeheven is, betekent niet dat er 

geen toneelvoorstellingen te bekijken zijn. De toneelgroep Internos uit 

Veendam heeft het afgelopen seizoen elke week geoefend in het 

Raadhuis in Wildervank (Raadhuisstraat 17) en heeft daar in maart ook 

haar uitvoeringen.  

Omdat hun tante in Engeland is gaan wonen, hebben Marja en Paul de 

Wit haar villa tot hun beschikking gekregen. Het kan hun eigendom 

worden, als ze aan een paar voorwaarden voldoen.    Eén daarvan is dat 

ze het niet verhuren. En daar zit hem nu juist de kneep, want met het 

salaris van Paul is het onmogelijk de villa te onderhouden. Dus…toch 

kamers verhuren! Tante Jo zit ver weg, die merkt daar immers niks van! 

De één na de ander komt op de advertentie af. De wat al te vlotte 

Anneke Bakker en de slome, doch sympathieke Bertus Brandt, de zich 

vreemd gedragende Hannie en de bullebak Jaap van der Dungen en zijn 

onderdanige, goedgelovige vriendin Irene. Maar ook rechercheur Koos 

Geestman en de moeder van Anneke, die roet in het eten komt gooien. 

Als alle kamers zijn verhuurd, komt uiteraard tante Jo opdagen. Marja 

en Paul raken in paniek, maar Bertus komt “toevallig” met de oplossing: 

“we lijken wel één grote familie!” Of dit allemaal goed afloopt kunt u/je 

bekijken op:   

Vrijdag 16 maart  20.00 uur, Zaterdag 17 maart  20.00 uur en/of 

Zaterdag  

23 maart  14.00 uur   
Kaarten voor deze avonden en matinee zijn te reserveren via Matthijs 
Alvering, matthijs_alvering@hotmail.com  of  0650591708  Iedereen is 
van harte uitgenodigd!  
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Zending over Grenzen.  
In het afgelopen jaar zijn er 29 transporten met maar liefst 308.212 

kilo aan hulpgoederen naar Oost-Europa gebracht. Iedereen die daar 

aan meegeholpen heeft heel hartelijk dank! Met ingang van 2024 

veranderen de enkele zaken in de Europese wetgeving over het 

versturen van hulpgoederen.  

Zo zal kleding alleen door de douane worden toegelaten als het nieuw of 

bijna nieuw is. We vragen dan ook om alleen nieuwe of bijna nieuwe 

kleding te brengen.  

Op bijgaande flyer kunt u lezen welke hulpgoederen zeer gewenst zijn.  

Jakob en Menna Hensens  0598-626075 / 0624987749  
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AFDELING WILDERVANK-VEENDAM  
Het gaat goed met Passage Wildervank-Veendam. Op 14 februari hebben 

we onze jaarvergadering gehad. Alle verslagen zijn goed gekeurd en we 

kunnen op alle fronten terugzien op een goed 2023. De opkomst op de 

bijeenkomsten is stabiel en de wisselende onderwerpen worden positief 

ontvangen. Een compliment van veel sprekers is dat er een gezellige 

ontspannen sfeer heerst op de bijeenkomsten.   

Op 20 maart, deze keer op de derde woensdag van de maand i.v.m. biddag, 

komt Birgit Grunsven met een lezing over Noord Korea als vakantie 

bestemming.   

Birgit zal ons vertellen hoe het is om daar rond te reizen. Ze zal ook 

vertellen over de positie van de vrouw in Noord-Korea. Misschien wel het 

meest geheimzinnige stukje land op de wereld. Gelegen op het 

schiereiland tussen de Japanse zee en de Gele zee. Een dictatuur die 

geleid wordt door Kim Jong-Un met ongeveer 26  miljoen inwoners. Na 

deze avond weten we er vast meer over.  Gasten zijn van harte welkom 

op 20 maart om 19.30 uur in Concordia Wildervank.  

Met een hartelijke groet namens het bestuur van Passage, 

Roelie Dijk tel. 06 15072998  

Is het geen wonder      Het blijft toch bijzonder 

zoals alles groeit      dat Gods warmte en licht 

en zelfs na een winter     bij plant dier en mens zo 

prachtig opbloeit.      Dit wonder verricht.  


