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Nog wat mail adressen….. 
 

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl 
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl 
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding) 
 

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers 
 

www.protestants-wildervank.nl  Site voor al onze gemeente leden. 
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en 
over de SOW-Kerken. 
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst 
en geloof. 
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van 
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie. 
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie. 
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op 
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands). 
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in 
Nederland. 
www.denieuwebijbelvertaling.nl  Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling. 
 

Adreswijziging 

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de 
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, 
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van 
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. 
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven 
dat u bij Wildervank wilt blijven. 
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven 
lezen. 
 

Contactadres autodienst 
 

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460 
 

Collectemunten 

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij: 
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank 
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden 
de munten binnen tien dagen thuisbezorgd. 
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Overdenking 
 
Hoop kan een blokkade vormen 
 
Hoop is belangrijk, want doordat kan het heden makkelijker te dragen 
zijn. Als we geloven dat het morgen beter zal gaan, kunnen we de 
moeilijkheden van vandaag makkelijker aan. Maar dat is dan ook alles 
wat hoop voor ons kan doen: sommige moeilijkheden wat verlichten. Als 
ik goed nadenk over hoop, zie ik iets tragisch: omdat we ons aan onze 
hoop op de toekomst vastklampen, is onze energie niet onverdeeld op 
het heden gericht. We gebruiken om te geloven dat de toekomst ons iets 
beters zal brengen, dat we vrede zullen vinden of het Koninkrijk Gods 
zullen bereiken. Hoop worgt een soort obstakel. Als je jezelf ertoe kunt 
brengen om geen hoop te koesteren kun je je helemaal openstellen voor 
het heden en ontdekken dat er al vrede is.        

                                                          
Verlichting, vrede en vreugde zijn dingen die een ander ons niet kan 
schenken, De bron zit in onszelf. Als we diep in het heden graven, zullen 
we water vinden. Willen we het leven werkelijk leven, dan moeten we 
met onze aandacht naar het heden teruggaan. Alles vindt in het nu 
plaats. Het voertuig dat ons naar het heden brengt, is onze bewuste 
ademhaling.                                                                       
In de westerse beschaving ligt het accent zo op de toekomst dat we er het 
heden aan opofferen. Hoop is op de toekomst gericht. Zij kan ons niet 
helpen om vreugde, vrede of verlichting in het heden te ontdekken. Veel 
religies zijn op hoop gebaseerd en wanneer ons gezegd wordt geen hoop 
te koesteren kan dat een sterke reactie oproepen. Maar de schok kan iets 
belangrijks teweegbrengen. Niet dat je geen hoop zou mogen koesteren, 
maar hoop is niet genoeg. Hoop kan een obstakel vormen, want zolang je 
blijft vasthouden aan je hoop, is je aandacht niet volledig op het heden 
gericht. Als je de energie die daarin gaat zitten in andere banen leidt en je 
helemaal richt op de dingen die nu gebeuren, kan er een doorbraak 
plaats vinden en kun je ontdekken dat vrede en vreugde hier en nu te 
vinden zijn, in je zelf en overal om je heen.    
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A.J. Muste, de leider van de vredesbeweging in de Verenigde Staten die 
rond het midden van de vorige eeuw miljoenen mensen inspireerde, zei: 
‘Er is geen weg naar de vrede, vrede is de weg’. Dat wil zeggen dat we hier en 
nu vrede kunnen verwezenlijken door de manier waarop we kijken en 
glimlachen, door wat we zeggen en doen. Werken aan vrede is geen 
middel tot een doel. Met elke stap die we zetten, kunnen we vrede 
verwerkelijken. Elke stap kan vreugdevol zijn; met elke stap kunnen we 
gelukkig zijn. Het kan echt, als we het maar willen. We hebben de 
toekomst niet nodig. We hoeven alleen te glimlachen en te ontspannen. 
Alles wat we nodig hebben is er al. 
 
Door alle ellende en oorlogen in de wereld spraak deze tekst mij erg aan. 
 
Uit het boekje “Iedere stap is vrede”. 
 
Gerrit Jan Laarman.             

 
 

In memoriam Erika Schut-Venema 
 
Het mocht niet zo wezen dat Erika kon leven met haar nieuwe longen. 
Deze werden niet afgestoten, zoals na de eerste transplantatie. Maar haar 
lijf kon deze operatie niet meer aan. Alles begon uit te vallen en zelfs 
haar oersterke wil tot leven kwam tot een eind. ‘Het mocht niet zo 
wezen,’ zeggen we dan. Maar wat zeggen we daarmee? 
 
Het is op een bepaalde manier een gewone constatering. Transplantaties 
zijn heel zware en ingrijpende operaties. Iets lichaamsvreemds wordt 
ingeplant en er is van alles nodig om dat te laten lukken. Dokters hebben 
veel kennis daarover en de techniek die hen ter beschikking staat is 
indrukwekkend. Alle kennis en kunde, alle zorg en liefde is er gegeven 
door artsen, verpleegkundigen en vele anderen.  
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Haar gezin, familie en vrienden zijn voortdurend bij haar geweest in 
deze laatste weken die zij zelf erg zwaar vond. Alles is gedaan, alles is 
gegeven, maar uiteindelijk moet het lijf het zelf kunnen doen – en dat 
lukte niet meer. Ook kennis, kunde en nabijheid zijn eindig. 
 
Maar misschien bedoelen we dan te zeggen dat een hogere macht, God, 
besliste dat hier het leven ophield? Dat was zeker niet wat Erika zelf 
dacht of geloofde. Want hoe zou zo’n God dan een God van liefde 
kunnen zijn? Maar het was wel degelijk Gods liefde die Erika droeg tot 
het uiterste. Dat geloofde zij en daar had zij steun aan. Naar die God is 
zij teruggekeerd. 
 
Haar gezin was een warm nest en dat was Erika's levenswerk. Vergeet 
even alle discussies over rolpatronen en gender, want die speelden 
helemaal niet. Het ging altijd om samen leven, om samen dragen en 
samen vieren. En dat vraagt inzet van alle menselijkheid. Erika koos 
bewust ervoor om er volledig te zijn voor haar gezin en dat is een keuze 
die enige moed vraagt. En ze deed van alles meer, was creatief en 
muzikaal. 
 
Erika was een mooi mens, vrouw, moeder. Ze was in al haar nuchterheid 
zout der aarde. Ze bracht pit, ze bewaarde wat van belang was, ze gaf 
anderen levensvreugde mee en was zo ook een licht voor iedereen. Erika 
is nu herenigd met het Licht waaruit ze eens geboren is. Een lichtend 
voorbeeld. Laten wij het licht dat zij meebracht koesteren, bewaren en 
verder delen in ons leven. Het is tenslotte toch Licht van God. 
 
ds. Marien Grashoff 
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Van de kerkenraad 
 
Vorige maand hebt u het nieuwe jaarboekje en adressenlijst ontvangen 
en natuurlijk zijn daar weer wat onjuistheden met name in de 
adressenlijst ingeslopen.  
Hierbij dan ook een paar wijzigingen: 
Het adres van mw. Knigge -Ernst is Kielerbocht 47-204, 9642 CA 
Veendam. 
Dhr. B.J. Riemeijer woont in de Blanckenborg Eikenlaan 34, 9697 RW 
Blijham 
Postcode van de fam. H. Hooijer is 9641 EH Veendam. 
Huisnummer van mw. Wever- Dijkstra is R.H. van Deestweg 4-62 
Mochten er nog meer onjuistheden in staan, geef het door aan de scriba. 
 
Kortgeleden zijn zowel Alida Munneke als Liesbeth Pentinga gestopt 
met het liturgisch bloemschikken. Alida heeft dit meer dan 20 jaar 
gedaan en Liesbeth zo nog langer, zij deed dit ook al bij de voormalige 
Hervormde Gemeente. Ook langs deze willen we jullie heel hartelijk 
bedanken. In Helma Wieringa is een nieuwe opvolger gevonden en met 
een tweede persoon zijn we nog in gesprek.  
Dan is Anita van Leeuwen toegetreden tot het zondag-briefteam. Margot 
van de Meer is daar mee gestopt en is tevens gestopt met de 
ledenadministratie. Jakob Hensens heeft de ledenadministratie weer 
tijdelijk op zich genomen.  
En zoals u misschien al hebt opgemerkt is Cobi Straat toegetreden tot de 
redactie van Context.  
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De zakelijke gemeenteavond stond gepland op 15 mei, maar dat is 
verschoven naar 21 mei. Het eerste gedeelte van de avond zal gaan over 
de ontwikkelingen in de regiogesprekken, die we aan u willen 
voorleggen en kunnen er mogelijk met uw instemming belangrijke 
stappen worden gezet. Om één en ander toe te lichten zal ds. Heleen 
Maat hierbij aanwezig zijn. Zij kon op 15 mei niet aanwezig zijn, vandaar 
dat de avond is verschoven. 
In de tweede helft van de avond zullen we dan de jaarcijfers bespreken.  
We hopen op uw aller opkomst. 
 
Gerda Kloosterhuis  
Scriba 
 
 

Waarom samenwerken met buurtgemeenten? 

Intuïtief voelen we aan dat in kleine dorpsgemeenten onze kracht ligt. 

We zijn misschien bang dat bij samenwerking de kerk verdwijnt uit het 

dorp. Daarom zetten we meestal al onze kaarten op het zolang mogelijk 

in stand houden van onze zelfstandige gemeente. Samenwerken is dan 

pas aan de orde als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. 

Samenwerken omdat het moet. Dat is wel jammer. Want daardoor zijn 

we vaak te laat en hebben we weinig puf meer over om naast het gewone 

werk samenwerking op te starten. Intussen zijn onze activiteiten al tot 

een minimum teruggezakt, waardoor er een zuchtend en steunend in 

stand houden van de plaatselijke gemeente wordt gerealiseerd. Een 

oproep om mee te doen legt dan een zware wissel op de 

verantwoordelijkheid van mensen. Niet vanuit eigen motivatie maar 

omdat het werk nu eenmaal gedaan moet worden. 

Tijdige samenwerking met een andere gemeente bied veel 

mogelijkheden om voluit kerk te zijn ( te blijven) op het eigen dorp. Dat 

inzicht zouden we ons meer eigen moeten maken. Het voorkomt dat we 

in de situatie verzeilen dat we door de classicale vergadering gedwongen 

worden tot samenwerking of samenvoeging met een andere gemeente.  
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Laten we vast gaan droog roeien om te kijken waar we komen en niet 

achterover leunen en afwachten wat er gaat komen. 

Dat is de reden dat onze gemeente samen met Zuidbroek en Veendam 

een voorzet aan het maken is onder leiding van ds. Heleen Maat om te 

komen tot een gezamenlijke kerkenraad. Andere kerken uit de regio 

kunnen zich aansluiten als ze willen.  

Op 3 april hebben we als drie bovenstaande gemeentes over de volgende 

vragen nagedacht: 

1. Wat wil je in je eigen dorp met je kerkelijke gemeenschap zeker in 

stand houden: vieringen, pastoraat, diaconaat,........? is dat reëel, 

dat wil zeggen is er voldoende menskracht om dat met elkaar te 

doen?  

2. Wat wil je met de buurtgemeentes samen gaan doen: 

preekregelaars, jeugdactiviteiten, kerkblad, beheer, financiën,....? 

3. Hoe zouden we het bestuurlijk kunnen regelen? Hoe houden we 

het simpel, hoe verdelen we de menskracht zo efficiënt mogelijk? 

Hoe doen we het zo dat we de plaatselijke gemeenschappen 

ondersteunen? 

 

In de volgende context zal ik daar meer over vertellen. Ik zal proberen 

om de gemeente op de hoogte te houden door regelmatig een stukje in 

context te schrijven. De regio vergaderingen worden bezocht door Gerrit 

Jan, Gerda en Helma. Voor meer info kun je bij een van hen terecht. 

Helma Wieringa 

 

Terugblik lunch – bijeenkomst Samen aan tafel 

We hebben inmiddels 4 bijeenkomsten gehad en kunnen terugkijken op 

fijne ontmoetingen en gesprekken. Bij het evalueren hebben we wat 

punten op geschreven waar we mee aan de slag gaan voor eventuele 

volgende keren. 
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De reacties waren positief en we zijn het unaniem eens dat we elkaar 

graag in deze setting willen ontmoeten.  

Wellicht minder vaak en dan iets langer maar we gaan kijken hoe we 

hier invulling aan gaan geven. Alle vrijwilligers hartelijk dank want 

zonder jullie was dit allemaal niet haalbaar. Ook gemeenteleden die 

geweest zijn, heel erg bedankt voor je aanwezigheid en je waardevolle 

bijdrage. Kerk zijn we samen! 

Hartelijk groet, Nynke, Anita, Corona en Cobi 

Mini orgelconcert op 5 mei a.s. en zang & muziek op 9 juni 

Om Bevrijdingsdag, zondag 5 mei, een feestelijk tintje te geven heeft de 
Monument- en Concertcommissie besloten een orgelconcertje te 
organiseren. De organisten Gert Jan Farenhorst (PKN Veendam), Klaas 
Geleynse (NCGK Veendam), Ramon Beekman, Dirk Swama en Wim de 
Olde zullen een aantal orgelstukken ten gehore brengen. 

U wordt dan na de koffie in de kerk verwacht. Belangstellenden die na 
de kerkdienst, vanaf ca. 10:30, willen aanschuiven zijn uiteraard ook 
welkom. Voor iedereen is er in Concordia koffie met koek. Het zal 
ongeveer een uur duren van ca. 11-12 uur. We hopen op een ruime 
publieke belangstelling om van deze gelegenheid gebruik te maken om 
het orgel te beluisteren buiten de kerkdienst om. Organisten kunnen dan 
wat andere stukken spelen die tijdens een kerkdienst niet altijd passen. 

Verder willen we u alvast attent maken op "Zang & muziek", zondag 9 
juni om 19:00 uur. Ramon Beekman zal deze samenkomst op het orgel 
begeleiden en Lieneke van Eijkelenburg zal een aantal solostukken 
zingen. De nadruk ligt natuurlijk op het samen zingen. Dit keer zingen 
we bekende liederen op prachtige Engelse melodieën. Zet dit evenement 
ook in uw agenda! Bij beide evenementen is er een deurcollecte voor een 
vrijwillige bijdrage om een deel van de onkosten te dekken. 

Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank. 
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Solidariteitskas PKN: we zijn er voor elkaar 
Onze gemeente is een waardevolle plek en van grote betekenis voor haar 
gemeenteleden. We komen er samen om God en elkaar te ontmoeten, 
geïnspireerd te worden door de Bijbel en voor elkaar te zorgen: een 
vindplaats van geloof, hoop en liefde! 
We zetten ons in om een levendige en uitnodigende gemeente te zijn. 
Maar soms ontbreekt het gemeenten aan financiële middelen of 
menskracht om haar plannen uit te voeren. In dat geval kunnen zij een 
beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
De Protestantse Gemeente Raalte kreeg bijvoorbeeld steun bij de 
verduurzaming van ‘het Annahuis’. Dit ontmoetingscentrum is een plek 
voor alle activiteiten van de protestantse gemeente, maar ook voor 32 
lokale verenigingen. Mede dankzij een bijdrage uit de Solidariteitskas 
werden er 60 zonnepanelen op het dak gelegd en het oude glas 
vervangen door HR++ glas. Daardoor is het Annahuis nu heel 
energiezuinig en dat scheelt enorm in de kosten. De Protestantse 
Gemeente Raalte is blij dat ze op deze manier voor de hele omgeving van 
betekenis kan blijven. 
 
Van gemeenten voor gemeenten  
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar 
helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. 
Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij 
vragen u om een bedrag van minimaal € 10,- waarvan € 5,- wordt 
afgedragen aan de landelijke Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is 
bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw 
solidariteit en bijdrage! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? 
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas 
 
U kunt uw bijdrage voor de solidariteitskas overmaken op 
rekeningnummer NL85 INGB 0000862760 of NL93 
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Zondag 5 mei Doopdienst 

Predikant/bijzonderheden Ds. M. Grashoff 

Collecten Oekraïne; steun voor inwoners en 
ontheemden, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Jantina Wolfs 

Organist Dirk Swama 

Koster Familie Somhorst 

Oppasdienst Nog niet bekend 

Autodienst Ina Zijlema, 0598-621084 

 
 
 

Donderdag 9 mei Hemelvaart 

Predikant/bijzonderheden Voorganger Veendam 

Autodienst Familie Velthuis, 06-15109463 

 
 
 

Zondag 12  mei Avondmaal 

Predikant/bijzonderheden Ds. Van Ruiten 

Collecten Avondmaalscollecte, Kerk, 
Onderhoudsfonds 

Lector Liesbeth Pentinga 

Organist Dirk Swama 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Dieneke Hollander 

Autodienst Wim Bouter, 0598-624460 
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Zondag 19 mei Pinksteren 

Predikant/bijzonderheden Mw. Ds. J. Fortuin 

Collecten Binnenlands diaconaat; kerk zijn met 
en voor elkaar,  
Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Marjan Mesman 

Organist Wim de Olde 

Koster Gerrit Roosjen 

Oppasdienst Lida Koster 

Autodienst Aart Euving, 0598-617720 

 

Zondag 26 mei 

Predikant/bijzonderheden Mw. van Beveren 

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Ali Herder 

Organist Ramon Beekman 

Koster Familie Mulder 

Oppasdienst Martine Velthuis 

Autodienst Ina Zijlema, 0598-621084 

 

Zondag 2 juni 

Predikant/bijzonderheden Mw. G Berends 

Collecten Diaconie, Kerk, Harrobs 

Lector Aly van der Kam 

Organist Ramon Beekman 

Koster Familie Somhorst 

Oppasdienst Ina Laarman 

Autodienst Familie Velthuis, 06-15109463 
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Samuel 1 en 2 vervolg 

In de zomer van 1964 en 1965 tijdens de schoolvakantie ging de 

jongelingsvereniging Samuel 2 een week op kamp. Op een hoek van een 

stuk weiland van boer Klaasen in Lheebroek. Deze had ook ene 

kampeerboerderij. Wij gingen onder leiding van onze clubleider Harry 

Huisman per fiets er naar toe en ook weer terug. Veelal op afgetrapte 

fietsen. Een afgelopen ketting of een lekke band werden onderweg 

gemaakt. Gelukkig had ik voordat ik naar de technische school ging een 

nieuwe sportfiets met versnelling gekregen van mij ouders, ofschoon ik 

er ook voor moest werken op de boerderij. Tijdens de tocht werd wel een 

paar keer afgestapt om even wat te drinken of een ijsco te eten. Iedereen 

had een slaapzak en een regenjas bij zich. De kerk had een oude legertent 

die bewaard werd in de toren. Deze werd een avond van te voren 

opgezet. Een vrachtwagen van Huisman vervoerde de tent met wat tafels 

en banken, pakken stro en kook/eetgerei. 

In de tent lag een grondzeil met daarop een laag stro. Hierop kwamen de 

slaapzakken te liggen. Circa 40 meter van de tent, in een andere hoek van 

het weiland was een waterkraan. Deze werd ook gebruikt om de 

drinkbakken van de koeien te vullen. Bij deze kraan moest elk zich ook 

wassen. Het drink en kookwater werd bij toerbeurt in wasteilen en 

jerrycans naar de tent gedragen. Als je uit de broek moest dan moest je 

naar de kampeerboerderij lopen of het bos in. Het was wel een 

Spartaanse week. De kerk was zuinig met uitgaven. een groot gedeelte 

van het voedsel werd meegenomen van huis. Dit bestond uit eetbare 

fabrieksaardappelen, volle grond groentes, goedkope vleesproducten en 

rijst. Verder werd er goedkoop brood, jam en kaas bij toerbeurt uit het 

dorp gehaald. 
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Iedereen moest van huis 10 gulden meenemen, ik nam 20 gulden mee. 

De sobere maaltijden werden bereid door Bakker Boer en de vrouw (zo 

werden ze door ons genoemd), die hier speciaal voor deze kampweek 

meegingen.      

Ze sliepen apart in een kleine tent. Het was goed dat Boer bakker was 

want hij kon nog een goede smaak aan het eten geven. Hij maakte ook 

zijn eigen sterke drank genaamd "Pa's zeupie". De groentes werden door 

mevrouw Boer gesneden. Aardappelen schillen moesten de clubleden 

om de beurt doen. Zij controleerde ook het slecht schillen. 

Het koken gebeurde in de wastobben, op Butagas in flessen, in de 

buitenlucht. Het eten gebeurde aan een paar veldtafels met een paar 

banken. Boer en Harry deden de gebeden en Bijbellezingen om de 

beurt. Het afwassen gebeurde door de clubleden bij toerbeurt, ook het 

water aanslepen. 

Overdag werd tafeltennis gespeeld, badminton en voetbal. Er werden 

ook korte fietstochten gehouden en speurtochten in het bos. Harry 

organiseerde haast elke avond een voetbalwedstrijd tussen andere clubs 

die in de kampeerboerderij zaten of in een tent bivakkeerden. Ook werd 

er gespeeld tegen de padvinders. Wie scheidsrechter was dat weet ik niet 

meer. Harry was altijd één van de grensrechters. Door ons werd altijd 

ruig gespeeld. Ook werd de tegenstander bestookt met Bijbelteksten. Als 

de voorhoede niet snel genoeg liep, riep Harry langs de zijlijn als een 

hinde over de bergen. Als de verdediging niet goed oplette riep men 

vanuit de voorhoede Simson de Filistijnen over u. Het was raar maar wij 

wonnen de wedstrijden vaak.  
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Er ging ook wel eens een groep jongens naar Dwingeloo op de fiets om 

patat en snacks te kopen, of snoep. Na twaalf uur 's avonds wou Harry 

dat het stil was, tijd om te slapen. Hier was hij streng in. Het gebeurde 

wel eens dat een paar jongens niet stil waren en dat ze de tent werden 

uitgestuurd. Ze moesten dan in het veld slapen. De dag er op werd er 

niet weer over gesproken. 

Het tweede kampweek op dezelfde plek in 1965, had Harry inmiddels 

verkering gekregen met Gré Tiggelaar uit Groningen. Ze ging de 

kampweek met Harry mee. Ze sliep in een apart klein tentje, naast die 

van het echtpaar Boer, waar ze veel mee optrok en het eten mee 

klaarmaakte.      

Ze deed mee met spelletjes en speurtochten in het bos. Gré had een 

vrolijke uitstraling en nam gezelligheid mee. Maakte foto's van het 

gebeuren, die ze haar hele leven bewaarde. Elk kampweek kwam 

jeugdouderling Doornbos met zijn vrouw een avond op bezoek om 

verslag uit te brengen op de kerkenraad. Na iedere kampweek moesten 

alle jongens meehelpen de tent af te breken en in te pakken en alles 

verder keurig op te ruimen en in de vrachtauto laden. Daarna begon de 

terugtocht weer op de fiets. Na deze week moest in 's maandags direct 

weer op de boerderij helpen met de graanoogst. Onder andere de 

zichtmachine bedienen. Ik maakte met mijn vader lange dagen. 

Mijn vader was ook leermeester op het landbouwbedrijf. De zonen van 

de familie Drenth en jonge tijdelijke werkkrachten leerde hij het 

boerenwerk, maar er moest ook wat gebeuren, vooral tijdens de oogst. 

Maar in de schafttijden kregen ze vaak ook schrift onderricht. Met de 

graanoogst las hij thuis na het eten altijd uit het Bijbelboek Ruth. In die 

tijd werd op het land ook veel meer na gepraat over de Bijbelverhalen en 

de prediking op zondag. (Word vervolgd)   

Bé Leffers      
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Foto 1: Samuel 2 op kampweek tijdens het ontbijt voor de tent, in het 

midden staande Harry Huisman.  
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Foto 2: v.l.n.r. Vrouw Boer en Gré aan het groente snijden 

v.l.n.r. achter de tafel Dries Drenth en Bé Leffers aan het aardappel 

schillen.    
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Overleden: 
26 maart 2024  Erika Schut- Venema   Grote Vaartlaan 89 Veendam. 

 
Kerkenraadsvergaderingen in mei 

Woensdag 8 mei Moderamen 
Dinsdag 14 mei Kerkenraad 
Dinsdag 21 mei Zakelijke gemeenteavond 

 
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia 

 
 

A L G E M E E N   N I E U W S 
 

 
                                                                        
AFDELING WILDERVANK-VEENDAM 
10 april hebben we de laatste lezing van het seizoen gehad met een zeer 

interessante lezing van Paulien Medema de Vlieger over haar werk als 

helikopter verpleegkundige of te wel haar baan bij het Mobiel Medisch 

Team (MMT). Dit medisch specialistisch team is een aanvulling op de 

ambulance zorg. Er is een arts (een specialistisch anesthesist)  aan boord 

die bepaalde ingrepen ter plekke al kan verrichten. Het team brengt als 

het ware het ziekenhuis naar de straat, waardoor de overlevingskans 

groter wordt en minder invaliditeit optreedt. Paulien heeft als 

specialistisch verpleegkundige assisterende en zelfstandige taken. Een 

zeer uitzonderlijk beroep, waarbij ze zelfs de helikopter kan besturen. 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond. 
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16 mei hebben we nog ons middaguitje naar “het Zweedse huis” in 

Mussel. Hier krijgen we een rondleiding en gaan we bezig in 

verschillende workshops.  

We sluiten de middag af met een etentje in Odoorn. 

11 september komt Jessica Wassenaar van “het Zweedse huis” naar ons 

toe en starten we met “Kruiden, maar dan anders”. Een lezing over 

kruiden en kruidige lekkernijtjes.  

Met wat omzien naar elkaar hopen we dat ieder een goede zomerperiode 

heeft. 

 

Met een hartelijke groet namens het bestuur, 

Roelie Dijk 

06 15072998     

Geef wat minder om je plannen, 

leef wat meer in het moment. 

Want de toekomst, die komt zeker, 

ook als je er niet aan denkt. 

Wees niet bang voor wat gaat komen. 

het is angst, die zorgen schept. 

“Later” is en blijft onzeker, 

Wees maar blij met wat je hebt. 

De zon staat altijd aan de hemel, 

Ook als je haar niet ziet staan. 

In jezelf ligt steeds de keuze, 

voor de weg die jij wilt gaan. 

Word maar niet verliefd op morgen, 

Zie de schoonheid van vandaag. 

Want het zijn de kleine dingen, 

Die je altijd bij je draagt.                

Jildou Bakker. 
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Verslag van de wandeling op dinsdag 9 april jl.  
 
De wandeling van deze maand is uitgezet door Simon. Deze keer was de 
start bij de kinderboerderij/ het hoeske. Ondanks dat er 6 mensen 



hadden afgezegd, was er toch een mooie opkomst van 11 wandelaars. De 
route ging helemaal door Borgerswold, en in deze tijd is daar genoeg te 
genieten. Ach in ieder jaargetijde is het er prachtig. En met het perfecte 
wandelweer geen straf.  
 
 

 
 
De volgende maand gaan we naar de Heemtuin in Muntendam. Niet op 
de dinsdag maar op de woensdag 8 Mei aanstaande. 
En neem gerust eens iemand mee! 
 
Groet, Rita  
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Een mooie ontwikkeling bij de CBB 

De CBB stelt zich tot doel om de leesbeperkingen van blinden en 
slechtzienden te vervagen. Dit wordt gedaan door lectuur om te zetten in 
braille, grootletter, digitale tekst en audio. Voor dit laatste is een 
zogenaamde Daisyspeler beschikbaar. Een apparaat met veel knoppen 

en werkend met Cd’s. 

 
                             
Maar ……….de techniek staat niet stil! De CBB heeft een nieuwe speler 

ontwikkeld: de Basis Audio Speler (BAS). Een eenvoudige speler met 

maar vier knoppen. Deze wordt geactiveerd door een kaart (ansichtkaart 

formaat) met een QR code, in een gleuf te steken. 
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Via internet wordt automatisch het met de code corresponderende boek, 

krant of tijdschrift afgespeeld.  

Ook is het mogelijk om diverse radiokanalen te beluisteren.    BAS moet 

worden gekoppeld aan internet. Een koptelefoon kan worden gebruikt 



en via een adapter kan hij (optioneel) met een gehoorapparaat worden 

verbonden.  

De speler is te huur voor €8,- per maand. Voor mobiel internet geldt een 

meerprijs van €8,-. Huren kan via de klantenservice van de CBB: 0341 56 

54 77 / klantenservice@cbb.nl.  

 

Vertel het door in uw omgeving. 

 

Weer een stap in de goede richting  om de leesbeperkingen voor 

blinden en slechtzienden te vervagen!  

 

Meer informatie staat op de website www.cbb.nl/nieuws/bas en is te 

verkrijgen bij de Klantenservice van de CBB (tel. 0341565477) of bij de 

consulent in uw regio:  Pieter Kooistra – tel. 0582880038 
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UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op 
D.V. woensdag 8 mei a.s. in Veendam. 

 
Gera Folkers en Michaëla Buitenwerf komen dan spreken over: 
 
                                HET IS WEER LENTE! 
 
Gods trouw komt prachtig naar voren in de afwisseling van de 
seizoenen. Hoe koud en guur de winter ook was, elk jaar zien we in de 
natuur dat het voorjaar eraan komt. 
 
Ook in ons persoonlijke leven mogen we rekenen op een trouwe God. 
 
Zowel Gera als Michaëla zijn auteur. Gera van “Winterpad” en 
“Lentekind” en Michaëla van “In volle bloei”.  
Er zal ook een boekentafel aanwezig zijn, waar o.a. deze boeken 
verkrijgbaar zullen zijn. 
 
Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.  
 
Aanvang: 09.30 uur. 
 
Van harte welkom! 
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http://www.cbb.nl/nieuws/bas

